SALI 


NISAN 1979 
350 kuruş 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


/atana ihanet 


suç undan lem 


Mil mensubu 


Savaşman 17.5 


yıla mahkum oldu 


ANKARA (ТНА) 
Vatana ihanet suçundan yargılanmakta olan Milli İstihbarat Teşkilatı Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman 17,5 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi Sovyetler Birliği ve 


© İngiltere ve ABD lehine casusluk yapmakla suçlanan Savaşman 

I yıldır Genelkurmay Askeri Mahkemesinde yargılanıyordu 


| g GÜNSELİ ÖZDEMİR ZÜRİCH’ TEN BİLDİRİYOR 


Waldheim- АтаКо! 
görüşmesinde 


ДЇ 
ШЇ ШИГЫ ЕШШ 


Suriye aleyhine, İngiltere 

ve Birleşik Amerika lehi- Rum tarafının 

ne casusluk yaptığı için H а zirvevi kabul 


vatana idam talebi ile Genel Kurmay Askeri Mahkemesinde bir yıldan bu yana yargılanmakta olan MİT mensubu Sabahattin 

(Devamı sa,7,sü.5'de) 


Apaydın 


ihanet sucu ile , 


İLÇE KONGRELERİNDEN SONRA İL KONGRELERİNİN 


DAHA SERT GEÇMESİ BEKLENİYOR... 


KIRIKKALE GENÇLİK KOLU 


KONGRESI 6 DEFA YAPILDI... 


ettiği bildirildi 


Dün Zürih'te Kıbrıs 
Türk Yönetimi Dışişleri Savunma ve Turizm Bakanı Dr. Kenan Atakol ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt 


o 


Ada'daki iki toplum tarafından özlenen buluşma gerçekleşecek. 
Kipriyanu ve 
Denktaş önümüzdeki ay masaya oturacak. 


° basın affı istedi Waldheim arasında yapı- 
© Gazetecil lan görüşmede Denktaş zeteciler , ile Kipriyanu arasında e KARTAL KONGRESİNDE İGD'LİLER | b an ümran Basınla ilgili yasa та “Konan A . ürih'te Kenan Ataönergesi SÜHA AKINCI'YI TARTAKLADI... | kola Wadi эк А sında bir saat 45 daki-Anayasa'ya ANKARA (ÖZEL) ka süren görüşmede büaykırılığı İç mücadele ve kaynaşma sürer- tün konular üzerinde tarid lz ken, Cumhuriyet Hak Partisi İlçe tışıldığı ve olumlu sonuç- E 1 е аегтіуог Копртеіегіпіп bu hafta sonu ta- > ların alındığı görüşme во- 3 М Р вы АА mamlanacağı, il kongrelerinin ise @ CHP Izmir nunda yayınlanan basın vren, isan a t bı LB (AA) 27 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasın- bildirisi ile açıklandı. 1 о ge k тап ш Barosu“ Вав» da yapılacağı bildirildi. Ankara İl Merkez (içe Toplantının sonunda Irak a idi or T rhan Apaydın, Yar Kongresinin de 29 Nisanda yapıla- А görüştüğümüz Kenan Y za İşleri Müdürlerinin ‚се- cağı belirtiliyor. Kongresinde Atakol görüşmenin çok r za sorumluluğu ile ilgi- Devam eden ilçe kongreleri É ° 2 olumlu geçtiğini ve çok ANKARA (ÖZEL) li yasa önerisinin yeter- hakkındaki itirazları incelemek i- seçim taktikleri yakında Kıbrıs Türk Top- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Ev- 


siz olduğunu ve genel bir basın affı çıkarılmasının zorunlu olduğunu söyle-Восе 9'de) 


çin genel merkezde her gün toplantı yapılıyor. 

Bu arada genel yönetim kurulu- nun, iki güne kadar yeni bir genç 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmir Merkez İlçe Kongresinde bir konuş- 


lumu Lideri Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu arasında bir zirve 


ren 13 Nisân günü Irak'ı resmen ziyaret etmek (Devamı ва.7, sü.5'de) 


Afganistan yl kal үт Beden ma Аша, | maşa vene | ВОСОК Konusu” ele alinacak Pakistan m зо кекш К e ный sınır Çatışması | edinmesi рт a ar 1-19-28 Миа ei şiddetlendi lunun atama yapmasını sağlamak Pazar günü İzmir'de | tarafı görimeye'hzr | toplanacak А 


LONDRA (АА) 
BBC dinleme servisince dinlenen Kabil radyosuna göre, 7 Nisan günü Paktia Eyaletinde meydana gelen çatışmalarda yedi Afgan askeri öldürüldü 
(Devamı Sa, 7 Sü. 4'de) 


için istifa edecekleri bildiriliyor 

Bilindiği gibi geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Kartal İlçesi Gençlik Kolları Kongresinde, Gençlik Kolları Başkanı Süha A kıncı usulsüzlük yapıldığını bildirince bir grup İGD yanlısı tarafından tartaklanmıştı, 

Öte yandan dün yapılan Amasya merkez ilçe kongresinde, genel 


yapılan CHP İlçe Kongrelerini merkezci grubun adayları kazandı. Yapılan seçimler sonunda Haluk İrtegün Merkez İlçe,. 
Cahit Gündüz Karşıyaka İlçe, Ahmet Otuzbir de Bayındır İlçe Başkanlığına getirildi. 

Merkez İlçe Kongresi, 


Kenan Atakol Türk Top- 
(Devamı за.7, sü.8'de) 


7. sayfada 


Tunceli'de Halkın Kurtuluşçuları ile Apocular arasında çatışma sürüyor 


ылар ii ii merkezcilerin Erol Çevikçe grubu- и İl Başkanı Haluk ive- enilgiye uğrattığı bildiriliy rtegün'ün açıý konuşelk AET Karma # = KIRIKKALE DE 6 DEFA © meyilli, Due HABER MERKEZİ Ф Halkın Kurtuluşçuları Apocu kızları C I i N unceli'de m neft omisyonu toplandı GENÇLIK KOLLARI Tei Baleliye эттита кол #imlerinde Merkeze gr || Kurtuluşçuları ile Apo- Yerlerde sürüklerken, Apocular da uzun л У е ir kisini ере e A в Напѕеп: CHP Kırıkkale Gençlik Kolları seçilebildi. bun adayı Alev Coşkun e el menzilli silahlarla saldırılar düzenliyorlar s ри р nın yaptığı kongrelerin sayısının (Devamı sa.7 , sü,4'de) Türkiye ye TKP'nin engellemeleri sonucu dör- laydan sonra çatışmalar Р de yükseldiği haberi gazetemizde önceki gün de devam etcömert yer aldıktan sonra, Kırıkkale'de ti. Sabah Saat 09:30 sid k iki kongre daha yapılarak, kongre Felan рана. РЕА: аппа БАС kol üyesi bulu- Kongreyi merakla izleyen CHP'liler Eli ЕТА тас | ( ( ] gerekir nan, Kırıkkale'de ilçe Başkanlığı- s А заг токе тїп Dei nin düzenlediği ve 65 üyenin ka- 7 7 р ei va © ahallesine de sıçradı. 
ү; 5, tıldığı bir kongrede ilçe yöneti- izlenimler 7 sayfada Saat 10.30'dan sonra GESİ (Devamı sa.7 , sü 8'de) mahallede kadın ve ço-D cukların da katıldığı olaylar yer yer devam ede- 


yapacağız” diyor 


(Devamı sa.7, sii.6'da) 


GÜVENLİK YETKİLİLERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI 


ANKARA (ÖZEL) 


şünde uçağa binmek üzere geldiği Adana Havaalanında çok sıkı güven- 


ceğini bildirdiler Devamı.sa.7, sü.6'da) 


dana Havaalanındaki sıkı güvenlik önlemlerini protesto etti, 


rek Saat 15.30'a kadar 


Adana Havaalanında sıkı güvenlik önlemleri yüzünden ш Тв у DEMİREL İN HEYETİ İLE e varr 


yankı uyandırdı 
Sarıoğlu: 
"TöB-DER” de ТКР-ТЇР ittifakını sağlayan 


DEVALI e _. ü- і illeri зен. ү аним: CHP Milletvekilleri YAPMAYACAĞIZ Demirel, "değerlendirme | 5 етте рор kimlerdir" 


Kocaeli AP Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu, 


Kemal Demirel lik önlemleri alındı. Millet Meclisi Başkanlı- 

i FERGE P Demirel, AP yetkilileri gına verdiği iki ayrı Demirel, Mersin'den Adana'ya gelirken ve basın mensuplarını ta- önergede, Başbakan ve otobüste | gazetecilerle yaptığı özel soh- şıyan seçim otobüsü Масев a Alnın 


lu, Başbakandan şantaj (Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


bette CHP hükümetini eleştirmeye devam doğrudan piste alındı ve çeşitli sorular yöneltti. 
etti, erken seçimle ilgili soruları ise 'değer- çevresi polisler tarafın- „Gazetemizde, Ankara lendireceğiz"' diyerek cevapladı. dan çevrildi. TÖB-DER Kongresi ile Meydanlara toplanan insanların kalaba- Emniyet yetkilileri AP ilgili yorumda, "CHP, Жа lik ve coşkulu olması Demirel'i oldukça Genel Başkanı ile birkaç TKP'nin ve onun etkineşelendirmiş. С̧ок keyifliydi o Demirel kişinin salona girebile- sindeki bazı kişilerin $ otobüste. ceğini heyetin diğer üye- şantajına bir kez daha "Karakol basılıp polis şehit ediliyorsa, leriyle basın mensupları- Ё 1 и. =. EZ boyun eğiyordu" denilhapishane basılıp gardiyan şehit ediliyor- nın dışarda bekleyebile- Son olarak Güney illerine gezide bulunan Demirel,A- a A U 


TES 


nasıl birlesecek 


Halkın Yolcusundan küfürlü mektuba cevap 


“Sol Nasıl Birleşecek?" tartış- 

, manıza zevkle katılıyorum. Köşeс nizde düşüncelerimi belirtmeden 

önce, З Nisan. 1979 tarihli Halkın 

` Yolu taraftarı arkadaşın mektu- 

* buna eski bir Halkın Yolu taraf- 

“tarı olarak cevap vermek istiyorum. 


© İlk önce kendimi tanıtayım. Ben 
|! 2,5 sene önce MHP yanlısı bir genç- 
* tim. Beni bir bölümü TİKP saflarına ; katılan, bir bölümü Devrimci Halkın Yolunu savunan arkadaşlar Halkın 
| Yolu'na kazanmışlardı. Sık sık içine 
| düştüğüm siyasi buhrana rağmen ікі 
! ay önceye kadar Halkın Yolu'nu savunuyordum. Şimdi ise Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesini . savunan bütün siyasetleri araştırıyorum. Gelecekte Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesini savunan © devrimci bir siyasette gerçek devrimci mücadelemi vereceğim. 

3 Nisan. 1979 günkü mektubun 

sahibine; 

Arkadaş, sen o mektubunla Ay- 
| dınlık'ı değil, kendini ve Halkın Yo- 
| lunu teşhir ettin. İstemeyerek de olsa Halkın Yolu'nu kötüledin. Sana ` bunları söyleten bir siyaset nasıl ` Türkiye halkına önderlik edebilir. 

Arkadaş, mektubunda solun birleşmesine imkan yok diyorsun. Neden böyle diyorsun, biliyor musun? 
Çünkü Halkın Yolu'nun devrim di- 
| ye bir sorunu yok. O sadece tekkesini yaşatmaya çalışıyor. Devrim diye sorunu olan 45 milyon halkının birliğinden bahseder, biz gerçek solcuyuz, öncü gerillayı, suni dengeyi savunmuyoruz, devrimi halkın yapacağını söylüyoruz. Geçmişte Halkın Yolu da böyle söylüyordu. 
Halkın Yolu çıkarken Halkın Sesi'ni taklit etti. Ne yazık onun kadar olamadı. Mao Zedung'a laf söyleye- nin ağzını yırtarız diyordu. Şimdi ise bal döküyor. 57. sayısından sonra da kesin revizyonizmle uzlaştı. 
Halkın Yolu da bazı revizyonist siyesetler gibi "Üç Dünya" tartışmalarından sonra bazı gerçek devrimcilere çamur atmaya başladı. Senin . mektubunda söylediğin gibi, ben de "Yoldaşlar Kızıldere'de çarpışırken onlar bilmem nerede karı oynatıyorlardı" falan gibi evvelden şeflerden öğrendiklerimi hiç araştırmadan ‚ önüme gelene söylüyordum. Fakat 
| hayat beni ve senin gibi düşünenleri yalanlıyor. Sen bu meseleleri biraz incele ondan sonra ona buna çamur at. 
Bir başka şey de Aydınlık'ı Mao 


Zedung kuyrukçusu olarak suçluyorsun. Ben Aydınlık'ı savunmuyorum. Aşağıda söylediğim gibi araştırıyorum . Şimdi söyleyeceklerimi sen ve Devrimci Halkın Yolu taraftarları iyi dinlesin. Mao Zedung yeni reddedilmedi. 20 yıl önce Kruşçev ooportünistleri reddetti Mao'yu. 

O birçok küfürle yolladığın mektubunu Aydınlık yayınlayarak ne kadar dürüst olduğunu ispat etti. 
Sen ve senin gibi düşünenler, benim gibıortada kalanlar, gerçekleri göreceğiz eminim. 

Aydınlık dün savunduğunu bugün yine savunuyor. Senin mektubunuda: yayınlıyor. Çünkü Aydınlık iki çizgi mücadelesini kabul ediyor. Dün savunduğundan bir adım 
kaymadı. Ama Halkın Yolu ise 10 
günde bir siyaset değiştiriyor. Benim semtimde 2 ay önce Halkın Yolu'ndan daha güçlü bir siyaset yoktu. Şimdi ise herkes bunalım geçiriyor. Şefler ve inzibatları çekip gittiler. 

Mao'yu inkar etmediğimiz için de bize iflah olmaz diyorlar. Onun için artık uğraşmıyorlar. Biz Çiğlili gençlerin bocalama döneminde İGD'liler meydanı boş buldular. 
Aydınlık okuyanlara saldırdılar. Fakat biz Çiğli halkı silkinip uyanacagız. Faşistlere karşı nasıl mücadele ettiysek, faşizmi biz yendik, sosyal faşistleri de yeneceğiz. 

Şimdi Devrimci Halkın Yolu şefleri Çiğli Çimentepe gecekondu halkının yüzüne nasıl bakacaklar? 
Şu anda Çiğli'de Halkın Yolu'ndan kimse yok. Varsa da sempatizan bir iki kişi. Her olayda Halkın Yolu'nu kanadının altına alan Çimentepe gecekondu halkının devrim mücadelesineihanet değil midir yaptıkları? 

Devrimciliğin kıstası Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesini savunmaktıt. Büdüğülcüyi savun- © mayan TKP'nin safına gitsin. Dostu düşmanı bilelim. 

Solun birleşmesi konusundaki düşüncem: 

Türkiye'de solun birleşmesi için gençlik ve halk içinde demokrasiyi uygulamak gerekir. Görüyoruz ki bu demokrasiyi evvelden MHP'liler. 
şimdi ise TKP'liler bozuyor. 

İkincisi ise, her şehirde siyasetler arasında form ve toplantılar düzenlenmeli, halk ve gençlik doğru düşünceyi görüp öğrenmelidir. 


Çiğli'den bir yurtsever 


HALKIN SESİ 


“GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


SİLİFKE MERSİN 


T ÜRKİYE proletaryasının, bütün ömrünü işçi sınıfı davasına adamış sadık evladı Şefik Hüsnü Değmer'in hayatı Bilimsel Sosyalizme bütün bir ömür boyu bağlı kalmanın örneğidir. Şefik Hüsnülerin mücadelesinden öğreneceğimiz ilk ders şudur: Proleter devrimcilikte emeklilik yoktur, mücadelerlin sonu, ömrün de sonudur. 


Şefik Hüsnü yaşlıydı, hastaydı. Dileseydi bir köşeye çekilir, anılarını yazar, gününü doldurur, geçer giderdi. Bugüne kadar böyle nicelerini gördük. Ama Şefik Hüsnü mücadelesini, ömrünün sonuna kadar sürdürdü. 
Hayatını işçi sınıfının yigit bir önderi olarak mücadele içinde noktaladı. 
Öldüğünde 72 yaşında delikanlı, bir devrim savaşçısıydı. 


Şefik Hüsnü'nün bize öğrettiği en önemli şeylerden biri de parti anlayışıdır. Şefik Hüsnü parti ruhunu herşeyin üstünde tuttu, partinin birliğini gözü gibi korudu. Bu birliği bozacak herkes, sağ- dan ya da soldan saldıran her düşman unsur, başını onun, partinin ideolojik saflığını herşeyin üstünde tutan kararlılığına çarparak tuz-buz etti. Böylelerinin amansız düşmanıydı. 
58 yıldır onun için durmadan küfrediyorlar Şefik Hüsnü'ye. Şefik Hüsnüler, Reşat Fuatlar işçi sınıfının bayrağını işte bu kararlılıkla yüksekte tuttular. Sınıf ve devrim düşmanlarının önünde aşılmaz devrim kalesi oldular. Hiçbir ! zaman işçi sınıfı düşmanı ideolojilere, hakim sınıfların kendilerine bol bol yağаат şekere bulanmış kurşunlara teslim olmadılar, sonuna kadar savaştılar. Şefik Hüsnüler, Re-- şat Fuat lar devrim davasina yaraşan onuru'herşe- 


yin üstünde tuttular, bu” 


onuru kuşaktan: kuşağa devreden savaşçıların en iyi örneğini verdiler. 
Şefik Hüsnü ve partisinin devrimci çizgisi sağ ve "sol" oportünizme karşı mücadele içinde gelişti. Oportünistin, hainin sınıf düşmanının her türlüsü Şefik Hüsnü'ye o yüzden saldırıyor. Oportünizmin», sosyal-emperyalizm uşaklığının, dönekliğin, TKP mirasyediliği- nin en büyük düşmanı, 


Yüksel Çakmur'a açık mektup 


BULGAR UZMANLARINI İSTEMİYORUZ 


Bu yılki 19 Mayıs törenlerinin, Bulgar uzmanlarınca hazırlanacağını Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur açıkladı. "Tören lerin daha ilgi çekici olması" amacıyla düzenlenen bu hareket, aslında yıllarca halkımıza çok belalar musallat etmiş olan bazı yöneticilerin ve aydınların teslimiyetçiliбіпіп ve dar görüşlülüğü- nün, halkımıza ödeteceği çok acılı bir faturanın ilk adımı olacaktır. 


Ama halkımız ve onun gözbebeği gençlik, buna izin vermeyecektir. Biz 


Türkiye gençliğinin böyle uzmanlara ihtiyacı yok. Çünkü biliyoruz ki onlar: 


Brejnev'in en sadık emirerleri olarak uzmanlaşmışlardır. Onlar ülkeleri içten oçökertecek "Truva" atları olarak uzmanlaşmışlardır. 


Onlar bırakın diğer ülkeleri, Dimitrov'un kurduğu sosyalist düzeni yıkarak kendi halkına karşı zalimlikle uzmanlaşmışlardır. 

Onlar, başta Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan olmak üzere komşu- 


„larının içişlerine, toprak bütünlüğü ve devlet egemenliğine göz dikmekte uzmanlaşmışlardır. 


V e onlar, Türkiye sınırlarının altından girerek doğal kaynaklarımızı çalmakta, ikide bir elektriklerimizi keserek şantaj yapmakta, yurt dşına çıkan işçilerimizi soymak- ta ve sömürmekte ve de Türkiye'ye anarşik olaylarda kullanılan silahları ve kaçakçılığı sokmakta uzmanlaşmışlardır. 

Sayın Çakmur, Bulgar uzmanların gelmesine izin vermeyin. Halkımız sizi yaptığı bir hatayı tez- 


Tunceli'nin 
434 köyünden yalnız 
altısında elektrik var 


56 yıl boyunca Tuncelide 434 
köy içinden elektriğe yalnızca altısı ! kavuştu. Bu şanslı köylerden bir tanesi Göktepe Köyü. Bu köy bir kaç hafta önce, daha yeni elektriğe kavuştu. Bu nedenle düzenlenen tören de konuşma yapan Vali Namık Güпег, bir nebze de bu yörelerin geri kalmasının nedenine parmak basıyor ve şunları söylüyordu: "Ви gün Tunceli'deki kırsal kesim hizmetlerinin büyük ölçüde eksik olduğunu ve yapılmadığını görüyoruz. Bunlar :özellikle yıllardan beri ihmal edil- 
¿mekten ileri gelmiştir. Biz bunları geçen sene gelen ilgililere üstünde dura dura anlattık..." 

Keban Barajından üretilen elekt- 


rik bu yörelerimize birkaç kilometre uzakta olmasınarağmen buradaki insanlar en tabii hakları olan elektrikten mahrum bırakılmışlardır. 
En tabii hakları diyoruz, çünkü barajın suyundan tutun da en ufak bir parçasına kadar her şeyinde bu yöre insanlarının emeği vardır. 


Kebandan yüzlerce binlerce kilometre uzaklıktaki villalar, plajlar, bu elektrikle aydınlanır da bu yöre insanları neden payma düşeni almaz. 
Bölgeler arası fark gözetmeyen, dengeli kalkınma planı bu mudur acaba? 


Bir Okuyucu 


ce düzelten bir bakan o- 


larak saygıyla ansın, sevgi duysun. 


YOKSA 

Biz Türkiye gençliği yiz. o Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder ATATÜRK'ün bize ilk görev olarak bağımsızlığımızı korumayı verdiği için gerekirse kanımızı dökeriz. 


ÇÜNKÜ 

Gençlik olarak, birinci görevimiz "Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriуеііпі, sonsuza değin korumak ve savunmaktır. ' 

"Varlığının ve geleceйіпіп yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek iç ve dış bedbahilar bulunacaktır. (. .) 
daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin içinde, iktidara sahip оlanlar gaflet ve delalet, ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler..." 


Mustafa Kemal bize böyle öğretiyor. 

Sayın Bakan Çakmur, 

Siz de bilirsiniz ki, emperyalistler bir ülkeye önce masum pozlarla, yardım için, teknik katkı için, iyi ilişkiler vb. için girerler. Şimdiye kadar, уар 'cağını açıkça söyleyapacağını açıkça söyleyen emperyalist ve emper yalın uşağı olmamıştır. 
Bulgarlar da öyle. Ama her zaman onlara boyun eğen, onlara araç olmuş, onların emellerine ister istemez iktidarlar ve devlet adamları olmuştur. 


ŞEFİK HÜSNÜ'NÜN MİRASI 


M. Halim Spatar 


ТІКР Istanbul 11 Başkanı 


Şefik Hüsnü'nün mücadele mirasıdır. 


Şefik Hüsnü'nün mirasına sahip çıkanlar: onun mirasçılığından dem vura vura Savaş alanını terkedip uzaklaşanlar, güvenilir kuytularına çekilenler, sınıf mücadelesinin dışına kaçanlar değil, günümüzün ülke ve dünya çapın- daki sınıf mücadelesi içinde devrimci safa girenlerdir. 

Şefik Hüsnü'nün ölümüyle Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin bir dönem kapanmış, çok daha karmaşık ve yoğun bir mücadele dönemi açılmıştır. 
Öldüğü sıralarda revizyonizm bütün dünya üzerinde devrimci mevzilere karşı genel saldırıya geçmişti. Stalin'in şahsında Leninist Parti ve mücadele anlayışı yıkılmak isteniyordu. Sosyalizmin kalesi düşmüş, Hruşçof revizyonistleri dünya devrimci hareketinin dümenini ele geçirdiklerini sanmışlardı. Her ülkedeki oportünistler revizyonizmin bu başarısına dört elle sarıldılar. 1951 tevkifatının baş yıldızı Zeki Baştımar, ömrü boyunca Şefik Hüsnü'lere, Reşat Fuatlara karşı mücadele etmiş, sonunda da kapağı Hruşçof revizyonistleri- nin hizmetine atmıştı. 
Yıllarca dışarıdan Türkiye'deki devrimci hareke- te ve devrimcilere, en başta da Şefik Hüsnülere ve Reşat Fuatlarâ küfretti durdu. ' 


Mirasına sahip çıkanlar ve mirasyediler 


Şefik Hüsnü'nün mirasçılığını iddia eden lerden bazıları ise,tarihi bakımdan çok önem taşıyan bir noktada proletar- ya partisinin inşasını reddederek partisiz bir devrimciliğin gelişmesine yol açtı. Bu çizgi sonunda İlkesiz Birlik Cephesi- 


Biz isteriz ki siz böyle olmayın. 


Sayın bakan bizce: talan edeceği yeri keşfe gelen eşkiyanın ya da işgalcilerin gölgesinde en muazzam tekniklerle yapılan muhteşem gösterilerin bir tüy kadar değeri yoktur. Ama çok ilkel, basit de olsa, "uzman"'sız da olsa kendi coşkumuzla düzenlediğimiz gösteriler. 
Ağn Dağından da büyük bir değere sahiptir. 


Kaldı ki bizim son deтесе yetenekli uzmonlarımız, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz vardır.. Biz onlardan öğrenmek istiyoruz. Onlara güveniyor ve değer veriyoruz. 

Sayın Bakan,size en son olarak, şunu hatırlatmz: 


19 Mayıs bir mazlum 
ülkenin, o "çok değerli uzmanların" elinde uşaklaşmış olanOsmanlısaltanatına ve o zamanların işgalci ordularına karşı, canı, kanı pahasına elde ettiği bir Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı Milli Bağımsızlığının ilk adımıdır. 

Biz Türkiye gençliği olarak. 

Bulgar uzmanlarını istemiyoruz. 

BAĞIMSIZLIK VE 
ÖZGÜRLÜK BİZİM KARAKTERİMİZDİR 

Yurdumuzu hangi kr lıçla ve hangi adla olursa olsun emperyalistlere 
çiğnetmeyeceğimize 502 
veriyoruz. 

Sayın Bakan siz de bize katılın. 

Haldun Çubukçu 

Öğrenci 


nin oluşmasına, maceracı ve Bilimsel Sosyalizme yabancı akımlarla uzlaşmasına yol açtı. Türkiye" deki devrimci hareket eski geleneklerinin çevresinde en çok toparlanması gereken çok kritik bir zamanda bunların  eliyle bölündü. Genç devrimciler kısa bir duraksama- dan sonra Şefik Hüsnülerin, Mustafa Suphilerin mücadele bayrağını alıp tekrar yükseklere kaldırdılar. 

Bugün Şefik Hüsnü'ye küfredenlerin başında Brejnevlerin Türkiye kolu elebaşısı İ.Bilen geliyor. 
İ.Pilen,TKP içindeki tüm kariyeri boyunca. her zaman Şefik Hüsnü'ye karşı çıkmış bir oportünistti 1934'te yurt dışına kaçtı O günden bu yana да 
Türkiye'ye dönmedi. 45 
yıldır Türkiye devrimcilerine dışarıdan maval okuyor, ahkam kesiyor. Türkiye'den kaçmak zorunda kalan nice devrimci işkenceyi, hapsi hatta ölümü göze alarak Türkiye" 
ye döndü, mücadele saflarına yeniden katıldılar. 
Ama Ї .Bilen yurt dışında kalmayı tercih etti. 1956" dan sonra Hruşçof revizyonistlerine, Hruşçof'un tasfiyesinden sonra da Yeni Çarlara yamandı. 
Nazım'ı nasıl adım adım izlediğini Sertel'den okuduk. 1972'de Zeki Baştımar'ı tasfiye etti. Artık saldırı aşamasına giren sosyal emperyalizme yalnızca ,,revizyonişt. solmak yetmiyordu...Düpedüz aјап. olabilecek, tanklarına yol gösterebilecek, günün birinde o ülkenin başına çöreklendirebileceği güvenilir uşaklara sosyalemperyalizmin "quisling" lerine ihtiyacı vardı. Zeki birdenbire alaşağı oldu. 
Oturduğu apartımandan sokağa atıldığı, hasta ve aç, yalnız başına öldüğünü duyduk. Hatta bunun ecel olduğundan bile kuşkulananlar oldu. 
Tabii ki günün birinde öğreneceğiz. 

İşte sahte TKP'nin bàşında şimdi bu denli has bir sosyal-emperyalizm ajanı var. Her fırsatta Şefik Hüsnü'ye küfrediyor, Şefik Hüsnü'nün TKP'nin kurucusu murucusu olmadığını, bölücü, oportünist, hain, hakim sınıfların ajanı olduğunu söylüyor. Ama bir de yeni taktiği var. Zeki,Reşat Fuat" a d küfrederdi. İ Bilen ise bir zamanlar Partiden çıkardık dedikleri Reşat Fuat'tan aklınca yararlanmak, Reşat Fuat'ın eski arkadaşlarına göz kırpmak, O gerektiğinde onları da yüce sosyal-emperyalizm davasında kullanmak istiyor. 


O'nun mirasına sahip olmak 


Revizyonistler, sosyalemperyalizm ajanları, Halkın Kurtuluşçusu üçlü blokçusu, her türden mücadele kaçağı, bozguncu, hain, sınıfdüşmanı, sahte solcusu, burjuva sosyalisti, maceracısı Bo napartçısı, küçük burjuva devrimcisi, Şefik Hüsnü' 
nün şahsında TKP'nin 58 
yıllık mücadelesinden kalan devrimci ne miras varsa ona karşı çıkıyorlar, Kimilerinin İ.Bilen'in sahte TKP'sine karşı olu- şu, sosyal emperyalizmin hizmetine kimin daha layık olduğu noktasındaki dalaşmadandır. Her oporїйлїї akım eninde sonunda kendisini, yeni 
Rus çarlarına "sana en iyi uşak ben olurum" telaşı içinde sunmak çabasına girişiyor 

Bugün TİKP'ye küfredenler Şefik Hüsnü'ye de küfrediyorlar. Bugün Mao Zedung'a saldıranlar Şefik Hüsnü'ye de saldırıyorlar. Bugün sosyal-emperyalizme göz kırpanlar, işçi sınıfına her türlü hiyaneti işleyenler Şefik 


» için" yurda 


Hüsnü'nün mirasına da küfrediyorlar. Bir de şu var. 
Şefik Hüsnü'lerin mirasına sahip çıkmak demek dar aile çevrelerinde veya ahbap çavuş tekkelerinde içki sofraları başında anılar anlatmak, mücadele eden kimselere çamur atmak ahkam kesmek degil, onun mücadelesine yaraşır bir kararlılıkla safa girmek demektir, onun mücadelesini gerçek bir bilimsel sosyalist bakışla yeni kuşaklara aktarmak, günümüz için onun mücadelesinden dersler çıkarmak demektir. Onun mirasına layık olmak demek hayatı boyunca üzerine titrediği partisinin en iyi geleneklerini o mirasyedi sorumsuzluğu ile darmadağın etmek değil, devrimci safların içine girmek, asıl düşmana durmadan ateş yağdırmak demektir. 

Bugün sınıf hainliği, vatan hainliği demektir. 
Emperyalizmin bu yeni aşamasında sosyal-emper yalizm bütün dünya üzerindeki (o hegemonyasını kurmak için ya saldırıya geçmek, ya da halklar tarafından yıkılmak durumuna gelmiştir. Şefik Hüsnü, Reşat Fuat ve arkadaşları yükselen ve saldırgan emperyalizme karşı, Hitler faşizmine karşı günümüzdeki her devrimcinin kendisine gerekli dersleri çıkarabileceği bir mücadele vermişlerdi. 
O dönemde nice devrimci 


“yaklaşar' Nazi istilasına 


yurdu savuhimâk döndüler. 
Yurtta bulunanlar davet beklemeden askerlik görevlerinin başına koştular. Bu arkadaşlarımızdan bugün sağ olanlar var. Biraz sorumluluk duyarak o günkü anılarını, o gün içinde bulundukları havayı anlatsalar ya genç kuşaklara. O gün söz konusu olan zalim bir faşizm, insanlığın o güne kadar en büyük düşman olan Nazizm'di. Dün, Amerikan emperyalizmi ondan daha zalim, daha güçlü bir o saldırgandı. Bugün sosyal-emperyalizm, hem de hiç bir emperyalistin elinde olmayan bir silahla, iğdiş edilmiş bir Marksizm-Leninizm silahıyla Leninizme karşı Leninizm bayrağını sallayarak ülkeleri teker teker düşürmeğe çalışıyor. Dün Nazilerin guisling'leri, Amerikalıların Kao Ki'leri, Menderesleri-Bayar'ları vardı. Bugün ise sosyalemperyalist Yeni Çarların İ.Bilenleri var, uşak olmak için birbirlerini batırmaya çalışan uşaklik sevdalıları var. Ama dün onun da işaret ettiği yükselen emperyaliste karşı mücadele edenler, bugünün yükselen етperyalistine karşı da mücadele ediyorlar. 
Günümüzde sosyal-emperyalizm, Avrupa üzerin de vereceği meydan savaşını kazanmak için Orta 


karşı 


ÜCÜNCÜ 
KİTAP 


konusma ve yazısı. 
20 LİRA 


ŞEFİK HÜSNÜ 


KOMİNTERN 
ORGANLARINDAKİ 
YAZI VE KONUŞMALAR 


40 yıl Türkiye proletaryasına ve TKP'ye önderlik 
eden, 7 yıl süreyle de Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinde görev alan ŞEFİK HÜSNÜ ' nün 
bir çok sorumu ele alan 1925-1934 yıllarına ait 25 


* 


AYDINLIK 


YAYINLARI 
Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


Doğu'yu ele geçirmek zorundadır. Afrika Boynuzundan Hindistan'a kadar korkunç bir fırtına bölgesi oluştu: ülkemiz bu fırtınanın merkezinde, Halkımız "umudum" diye başına getirdiği teslimiyetçi , kararsız, hatta beceriksiz kişilerin ellerinde çok müşkül günler geçiriyor. İnsanımız bir yandan anarşinin içinde bunalmış du'umda, bir yandan da boğazından geçen lokma hergün ufaliyor. Ülkenin sorumluluk taşıması gereken politikacıları halkı birleştirecek yerde, sanki bir kayıkçı kavgasına girmişçesine keyifli bir iktidar kavgası veriyorlar. Sahte sol, devrimci saflara saldırıyor. Tek amaci Brejnev'lere yolu açmak, kardeşi kardeşe kırdırmak. 
“Devrimciyim"' diye ortalığa çıkanlar, ilkokullara bombalı pankartlar asıyorlar. MHP ve Kontrgerilla faşistleri ile aynı kaba ediyorlar. 


Bütün bunlara rağmen halkımız bölünmek, en değerli yıllarını siyasi ve iktisadi bunalımlar içinde yitirmek, sosyal emperyalizmin veya daha başkalarının o sömürgesi olmak istemiyor. Halkımız vatan hainlerinden, sınıf hainlerinden, korkaklardan ve teslimiyetçilerden nefret ediyor. 
Bütün bu gibileri er geç tarihin çöplüğüne gönderecektir. 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Şefik Hüsnü'nün değerli anısı önünde saygı ile eğilir. Türkiye İşçi Köylü Partisi Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü ve Reşat Fuatlardan devraldığı bayrağı, bütün Türkiye» halkını -sosyalrem-. 
peryalizme: ve “sınıfdüşmanlarına karşi” birleştirerek ortaçağ karanlığını tasfiye edecek, her türden geriliği yok edecek milli demokratik devrimi gerçekleştirerek işçi-köylü ittifakına dayanan proletarya -iktidarı altında devrimi devam ettirerek sosyalizmin kuruluşuna kadar elinde taşıyacak, yere düşürmeyecek, daima yüksekte tutacaktır. 


Konuşmamı Arif Damar arkadaşımın “Ölüm 
Yok Ki" adlı şiirinden iki bölümle bitiriyorum: 


Gözü arkada kalmaz devrimcinin 

Bilir ki 

Lenin 

Şeyh Bedreddin 

Şefik Hüsnü Reşat Fuat 

Bencilliğe hoyratlığa körlüğe 


inat 
Sürdürülen savaş önde yürüyen öncü 
Onlarsız olamaz ki 
Ölüm yok ki 


Boyun eğmemiş dayatmışsak Elden ele geçmişse bayrağımız Değeri biçilemez bır nice yiğit ölümü yadsıdı ondan 

Ölümü hiçe sayıp 

ölüme meydan Okuduklarından 

с. 


Bütün sevdiklerimiz Gidenimiz kalanımız 

Oğul kız 

ölüme meydan 

Okuyan 

Bir nice yiğit 

O eski şarkımıza katılır "Uyan artık uykundan., ," Diye başlayan 

Bır "Uzun Yürüyuş''e çıkarız Gökkuşağını geçerken ““Sancağımı Ka,ova'ya dikilir" 


Sizler sağ olun, 

Şefik Hüsnü'lerin anısı mücadelemize önder olsun, ışık tutsun ! 


240 SAYFA 


Aydınlık H 


Birşeyler oluyor Doğu'da? 

Baksanıza Başbakan'ın durup, dururken konuştuklarına: 

“Bölgemizi bölmek isteyen dış güçler vardır!” 

Peki kimler bunlar? 

“Bunlar birbirleriyle karşıt güçlerdir.Birbirleriyle karşıt oldukları halde, aynı şekilde bölgemizi bölmek için uğraşırlar..." 

Hımmm. . . 

Başbakan açıkca Amerikayla, Rusya demiyor... 

Ya ne diyor? 

"Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" diyor! 

Niye acaba? 

Kimden çekiniyor? 

Ülkemizi bölmek isteyen emperyalistlerden mi? 

Çekiniyorsa, geçen cuma Cumhurbaşkanıyla görüştükten sonra, niçin şunları söylüyor: 

"Bütün bunlar temelinde ezeli 'böl ve sömür' hareketinin bir belirtisidir. Bölgemiz ve bölgemizdeki uluslar kendi içlerinden bölünerek sömürülmek istenmektedir..." 

Aynı günlerde Van'da Çekoslovak yapısı 
356 tabanca tüfek ele geçirilmesi hayli ilgi çekicidir. . . 

Bu da ister-istemez insanın aklına, bir süre önce Mardin yakınlarında yakalanan Rus yapısı 
447 roketatarı getirmektedir! 

Birileri silah yığınağı yapıyor ama niçin? 

Doğu'da kukla bir ülkecik kurmak için mi? 

Emperyalist amaçlar uğruna Orta Doğu petrollerini hakimiyet altına almak için mi? 

Var bu işte birşeyler var, var... 

Var olmasa Emniyet Genel Müdürü günlerdir Irak'ta пе arıyor? 

Genelkurmay Başkanıyla, Başbakan Yardımcısı Irak'a niye gidiyor? 

Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının başlıca gündemini niçin “Bölücülük” teşkil ediyor? 

Ve BBC, AP, UPİ gibi dünyanın en büyük ajanslarında, radyo ve televizyonlarında bu konudaki yayınlar ve yorumlar son zamanlarda neden birden bire artmış bulunuyor? 

Neden? Neden? Neden? 

İçişleri Bakanından geliyordu ilk açıklama 
günler öncesinden: 5 

"Bir ülke ile doğrudan savaşamayan-bazı ülkeler terörist örgütleri devreye sokmaktadırlar. 
Bir ülke ile savaşmak istiyorsanız, Ше de sınır- dan savaş başlatmak gerekmez. O ülke içindeki terör grupları vekâleten bu savaşı yapabilirler. 
Türkiye'de terör örgütlerinin hem başka ülkelerdeki terör örgütleriyle ilişkisi vardır, hem de bazı ülkelerle doğrudan ilişkileri vardır. Bu terör örgütleri çeşitli bölgelerde 'etnik ayrılıklardan' yararlanarak çatışmalar çıkartmaktadır..." (1 Nisan 1979—ADANA) 

İyi ya bu ülkeler kimdir? 

Kimdir bu ülkelerle irtibatlı terör örgütleri? 

İsimleri niçin açıklanmaz? 

Niçin terör örgütlerinin kökleri kurutulmaz? 

Başkaları hesabına milliyet, mezhep ayrılıklarını körükleyip; ülkemizi bölüp, sömürtsünler diye mi? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA:I) 1847- 
-1931 yılları arasında yaşamış olan ve ampul, telgraf, telefon gibi aletlerin mucidi sayılan, Amerikalı mucit-Belirli, aşikar.2)- Ba-lıkla beslenen perde ayaklı bir kuş-Yabancı bir haber ajansının simgesi-3) Eski adı Seylan olan, Hint Okyanusu'unda bir ada ülke- Tersi müzikte yankı. 4) Tersi cisimlerin tutma yeri-Tersi konut-Suyu bol (arazi). 5)Bir emir-Siyah-Ok atmaya yarar. 6)Tersi kimyada Argon'un simgesi-Mill-Kimyada Terbiyum'un simgesi. 7) Репсегеус takılan-Sınır. 8) Karşıt ,tersDenetleme (eski dil). 
YUKARIDAN AŞAĞI:I )Dalında bilgili ve tecrübeli olup, bilgisine başvurulan, bilirkişi. 2) İdam sehpası. 
3)Gözün renkli kısmrBir hayvan. 4)Basit bir ırmak taşıtı Taş ve kayaların ufalanmasından meydana gelir. 
5)Tersi el ve yüz yıkamak için yapılmış yer. 6) Nane yapraklarından çıkarılan bir csans. 7)Tersi kilotonun simgesi-Eski bir Mezopotamya uygarlığı 8)lrak'taki iktidar partisi-Dört yanı suyla çevrili kara parçası. 
9)İlave-Bir bacak kemiği. 10)Tersi telefonda ilk söz-Uzaklık işareti. 11)kayıtsız,umursamaz. 12) Yapay ve doğal olarak elde edilen değerli bir iplik-Bir ünlem. 


BULMACANIN ÇÖZÜM) 
ann Клан 
Ма a (уа DAUG 

КОДДУ рм galada 2 Da 


10 Nisan 1979 


ABD, İngiltere ve Fransa Huveyda'nın 


idamını kınarken... 


Dün İran'da 
2 Si general 
9 kişi kurşuna dizildi 


@26 kişi mahkemeye sevkedildi. 


© General Huyser, Şah” a ülkeyi terketmesini emretmiş 


© Homeyni İslam Devriminin Sedat” ı 


devireceğini iddia etti 


——— 
TAHRAN (AJANSLAR) 


Eski Başbakan Huveyda'ñın idamına ABD, İngiltere, Fransa ve öteki ülkelerden tepkiler gelirken dün de Tahran'da dört, Basra Körfezi kıyısındaki ВеһЫаһап ken tinde dört, Gahsaran kentin de ise bir kişi "Devrim Mahkemeleri "nde yargılanarak idam edildi. 
Bu kentlerde idam edilen lerin SAVAK üyesi olduğu bildirildi. Böylece 12 
Şubattan bu yana idam edilenlerin sayısı 80'e ulaştı. Öldürülen iki generalden birisi Hava Kuvvetleri Eski Komutanı, Amir Hüseyin Rabi, öteki ise Genelkurmay 
, Eski görevlilerinden Humammet Hacı Nuri' 
dir. Eski Çalışma Bakanı' Dr. Manuhmer Azmun ve isminin Balili olduğu belirtilen bir polis yetkilisi de kurşuna dizildi. 


Bu arada 26 kişinin daha "Devrim Mahkemesi"'ne sevkedildiği bildirildi. 

o 
ADALET BAKANININ 
İSTİF ASI 


Bu arada Adalet Bakanı Esaddullah Mübaşir'in istifa ettiği, ancak bu istifanın Başbakan Mehdi Bazergan: tarafından kubal edilmediği bildiriliyor. 


HUVEYDA'YA& 
SORULAN SORULAR 


Tahran'da yayınlanan 
- “İttilaat" gazatesinin yazdığına göre Savcı Huveyda'ya şu suçlamaları yöneltti: "Siz İran'ın Amerika'ya teslimi ile ilgili hükmü imzaladınız, CIA'nın ülkeyi yönetmesine göz yumdunuz, ABD ordusuna İran'ı bir ABD üssü gibi kullanma olaпай! tanıdınız, ABD'nin baskısına boyun eğerek İranlı gençlerin Dofar'a gönderilmesine ve orada ölmesine neden oldunuz, bunlara rağmen o dönemdeki sisteme katıldıınızı söylüyorsunuz. İşte savunucusu olduğunuz sistem yüzünden hüküm giyeceksiniz. Aslında siz o sistemle savaşacak yerde, bundan kaçındınız." 


ABD'Lİ BİR 
GENERAL ŞAH'A 
GİTMESİNİ EMRETMİŞ 


9 Nisan tarihinde kurşuna dizilen General 
Amir Hüseyin Rabii, yargılanması sırasında, ABD' li General Robert Huyser'in geçen Ocak ayında Şah'a İran'ı terketme emrini verdiğini söyledi. 


HOMEYNİ'NİN 
İDDİASI 


Bir Kuveyt gazetesine göre, dini lider Ayetullah Homeyni, İslam devriminin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı devirebileceğini' ve Filistin'i kurtarabileceğini söyledi. "El Vatan" gazetesi, Homeyni, Kum kentinde kendisini ziyâret eden Araplara, "Mısır'ın Sedat'tan kurtulması ve Filistin'in kurtuluşu, İslam yaşayışını benimseyen bir kitle devriminden başka bir şey ile başarılamaz" dediğini yaz”. 


АЕ ÖRGÜTÜNÜN 
GİRİŞİMİ 


Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, dünya çapında siyasi idamların durdurulтая içinn BM Güvenlik Konseyinin acele olarak toplanmasını istedi. 

Örgütün Yürütme Komitesi Başkanı Thomas Hammarberg, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim' 
a yaptığı başvuruda, "Acımasızca katliamın olağanüstü yedi gününe tanık olduk. "dedi. 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE AŞK 
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KAMPALA GERÇEK KUŞATMA ALTINDA İdi Amin birliklerinin 
4 gazeteciyi kurşuna 
dizdiği bildiriliyor NAİROBİ 

İdi Amin rejimine muhalif birliklerin ve Tanzanya ordusunun başkent Kampala civarında beklenmedik bir direnişle karşılaştığı bildiriliyor. Kampala'nın dış dünya ile yeniden kurulan telefon bağlantısı sayesinde İdi Amin'in başkentten kaçmadığı, muhafız birlikleriyle direnişe katıldığı öğrenildi. 

Bu arada, ikisi İsveçli ikisi Alman, dört gazetecinin İdi Amin'e bağlı birlikler tarafından kurşuna dizildiği bildiriliyor. Henüz doğrulanmayan haberlere göre, Victoria gölünü sandalla geçerek Uganda'daki gelişmeleri dünya kamu- 


oyuna aktarmak isteyen dört gazeteci hakkında hiç bir bilgi alınamıyor. 


Bundan bir süre önce, çeşitli konularda olduğu gibi Çin'de kadın erkek ilişkileri ve aşk hakkında da büyük bir gürültü koparıldı. 
Genç kız ve delikanlıların arkadaşlık etmeleri, birlikte gezmeleri, birbirlerini sevmeleri sanki suçmuş ve devrimciliğe aykırıymış gibi Dörtlü Çete'den sonra bu olguların yaygınlaşması ve normalleşmesi, Çin'in sosyalizm yolunu terkettiğine kanıt gösterilmek istendi. Dörtlü Çete, aşkı ve evliliği nasıl görmüş ya da göstermişti? Onların tutumunun sonucu, devrimci değerlerin mi, feodal ve burjuva ahlakının mı yaygınlaşması olmuştu? Bugün Çin'de kadın-erkek ilişkileri, aşk ve evlilik nasıl ele alınıyor? 
Gelişen, kapitalist bir bakış açısı ve kültür müdür, yoksa sosyalist f. 
bir bakış açısı ve kültür mü? China Reconstructs dergisinin Ocak | 
1979 tarihli sayısından dilimize çevrilmiş olan iki yazı, bu 
soruların cevaplandırılmasına olanak sağlıyor. Bunlardan Yu Yu-ven'in “Aşk Konusundaki Tutumların Yeniden Değerlendirilmesi"' başlıklı makalesi, Cang Li-han'ın kendi öyküsü olan "Çin'de Gerçek Bir Aşk Hikayesi"'nin sunuluşu niteliğini taşımaktadır. 


Aşk konusundaki tutumların 


yeniden değerlendirilmesi 


e Lin Biao ile Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etti 


YU YU-VEN Ф 


Beyaz Yılanın Hikayesi adlı geleneksel Pekin 9perasının, geçtiğimiz sonbaharda, Pekin sahne ve televizyonuna yeniden gelişi; herkes'tarafından coşkuyla ыркын Ви Gia ek УНЫ yasaklanmış durumdaydı. Beyaz Yılanın Hikayesi- ne gösterilen ilgi ile aşk ve evlilik konusunda Dörtlü Çetenin uyguladığı katı dogmatizmden yeniden en bir görüşe dönülmesi arasında bir ilişki vardır. 

Beyaz Yılanın Hikayesi, Çin halkı arasında o kadar yaygın bir aşk hikayesidir ki, bu hikayenin ilk defa ne zaman ve nerede başladığını belirlemek güçtür. Ancak, daha Ming hanedanı zamanında ( 1368.1644) bu hikayeye dayanan edebi çalısma ları ortaya çıkmıştır. begişik uyarlamaların ayrıntıları farklı olmakla beraber, hikayenin ana hatları aynıdır. 

Beyaz Yılanın Ruhu ile Yeşil Yılanın Ruhu, kendilerini iki güzel genç kız haline sokar ve Pay Su-cen ile Siao Çing adlarını alırlar. Hangcov'daki Batı Gölünün kıyılarında dolaşırken, bir gün, Su Suan adında genç bir adama rastlarlar. Pay Su-cen ile Su Suan birbirlerine aşık olurlar.Beraber yaşarlar ve bir oğulları olur. Siao Çing, bu mutlu çiftin yanında yardımcı olarak kalır. Cin tapınağının baş rahibi, feodal otorite ve ahlakın temsilcisi Fa Hay, aşk konusundaki bu özgür seçimi büyük bir öfkeyle karşılar ve bunu ahlaksızlık olarak mahkum eder, Onların çevresini ` sarmak için ruhlar ordusunu gönderir. Pay Su-cen, bebeğini Su Suan'a emanet eder ve düşmanı kendi üzerine çekerken, Su Suan ve Sizo Çing'in kuşatmayı yararak kaçmalarını ister. Fa Hay, Pay Su-cen'i sihir- 
„li küresiyle tuzağa düşürür: onu hapsederek hiç bir zaman kurtulamaması için üzerine bir pagoda (tapınak) inşa eder. 

Bu mutlu beraberliğin parçalanması ve Beyaz Yılanın zalimce tuzağa düşürülmesi, izleyenlerde her zaman sempati ve öfke uyandırmıştır. Hika- 

e burada bitmez. Beyaz Yılana sempati, Fa Hay'a ise nefret duyarak, halk ve yazarlar hikayeyi mutlu bir sona bağlarlar. А 

Siao Çing dağlara kaçar ve yıllar sonra, eğittiği ordusuyla Batı Gölüne geri döner, pagodayı yerle bir eder ve Beyaz Yılanı kurtarır. Bu anda, Su Suan da artık büyümüş olan oğluyla birlikte ora- ya gelir. Yakındaki denizin sularını salarak Cinşan tapınağını seller altında bırakırlar, baş rahibin ruhlar ordusunu yenilgiye uğratırlar ve Fa Hay'ın peine düşerler. Başka hiç bir çaresi kalmayınca Fa Шу, sonunda sürünerek bir yengeç kabuğuna girer. ( O zamandan bu yana, yengeçin, Fa Hy in içine girmiş.- olduğu düşünülen kısmına halk "Бок torbası" der) 


FEODAL ÇİN'DE AŞK HAKKINDA KONUŞMAK BİLE YASAKTI 


Feodal Çin'de genç insanların, aşk ve evlilik konusunda özgür bir seçim yapmalarına izin verilmiyordu. Hatta, iki cins arasındaki aşk hakkında yazmak ve konuşmak bile yasaktı. Bu nedenle, bu tür hikayeler yaratılırken, yazarların, karakterleri ruhlar şeklinde ifade etmeleri gerekiyordu. 
Gerçek aşkı temsil eden ruhlar, aşk, bağlılık ve güçlü karakter özellikleriyle donanmış güzel biçimlere bürünüyorlardı. Aslında, ne hikayenin yaratıcıları ne de izleyiciler, bunları insanlardan farklı bir cins olarak görmüyor, kendi cinslerinden biri olarak kabul ediyorlardı. Buna karşılık, isim ve biçim olarak yüksek sosyal statüye sahip insanlar olmalarına rağmen, Fa Hay gibi zalimleri kendilerine yabancı bir cins olarak değerlendiriyorlardı. Beyaz Yılanın Hikayesi, aynı zamanda "Erdemli Ruhun Hikayesi" olarak da adlandırılır. Bu başlığın kendisi de hikayenin halk tarafından benimsendiğini gösterir. 


LİN BİAO İLE DÖRTLÜ ÇETE DE AŞK VE EVLİLİK KONULARINDA BOŞLUK YARATTI 


Sosyalist dönemde de, Lin Biao ve Dörtlü Çete zamanında, gerçek aşkı ve bunun ifade edilmesini baskı altına almak için girişimde bulunuldu. Beyaz Yılanın Hikayesi bile tabu ilan edilmişti. Halk, bu zorbaları günümüzün Fa Hay'ları olarak görüyor, hatta feodal yöneticilerden daha zalim ve daha zorba olduklarını düşünüyordu. Genç insanları bölmenin, onların zihinsel gelişmelerini köstekle- 


menin ve birbirlerine karşı çıkarmanın bir yolu da, hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan aşk ve evlilik üzerine tartışmaları yasaklamaktı. Her türlü 


“aşk, şehevi, kaba; Bayağı ve'fiilistelicer “bir şey ó" larak damgalandı Genç insanlar onun- hakkındâ” konuşamıyor, yazarlar.ise ondan söz edemiyorlar- > 


dı. Gazete, dergi, radyo, sahne ve sinemanın bu konuya değinmesine izin verilmiyordu. Normal hayattaki bu boşluk, aşk ve evlilik konusundaki sorunlarıyla ilgili olarak, genç insanları tamamen rehbersiz bırakıyordu. Buna göre, proleter devrimcilerin keşiş hayatı sürmeleri gerekiyordu. Bu boşlukta, aynı derecede sağlıksız tam tersi bir gelişme de doğuyordu; bu, genç insanların evlilikte maddi kazanç dışında bir şey aramamaları eğilimiydi. Bazı kızlar, genç erkekler mobilya takımı, yeni giysiler, dikiş makinası, transistörlü radyo vs. 
hazır etmeden onlarla evlenmeyi reddediyorlardı. 

Bugün, zalimce baskı yokolmuş ve uzun bir süre yasaklanan aşk ve evlilik konusunda konuşmak yeniden normal bir şey haline gelmiştir. 

Sicuan Eyaletindeki Neyciang kentinde, Sinhua Kitabevi, gazetedeki yazıyı iki hafta boyunca vitrinde sergiledi. Yazı, her gün kalabalık bir kitle tarafından okundu. Geçtiğimiz sonbaharda, Ekim adlı aylık edebiyat dergisinde yayınlanan, Liu 


Mısır Halk Meclisi Barış anlaşmasını onaylamak için başlattığı çalışmaları dün de sürdürdü. 


BEYRUT/KAHİRE 
(AJANSLAR) 


Mısır Devlet Başkanı, Sedat'ın önemli bir konuşma yaparak, barış anlaşmasının ülke içindeki etkilerini değerlendirmesi bekleniyor. Kahire'den 


gelen haberlere göre, tar- 


Dörtlü Çete, gençlerin birbirlerini sevmesini sosyalizme, mücadeleye ve çalışmaya ters düşen bir şey olarak göstermeye çalişti. 


Zin-vu'nun kısa hikayesi “Aşkın Durumu" ülke çapında daha da büyük yankılar uyandırdı. Bu hikâye yayınlanmadan, önce, -Merkezi Halk Yayın: İstasyonü bunu а д Programı"'nda dizi ola- 


rak sunmuştu. Dizi, milyonlarca geng: dinleyicinin „ф 


ilgisini: екі Bazilari Bunu yazıya geçirerek, ülke-, nin daha uzak bölgelerindeki arkadaşlarına gönderdiler. Tiancin deki Enerji Donatımı Fabrikasındaki genç işçiler, programın bantını almak üzere Pekin'e bir arkadaşlarını yolladılar. 
Geçen yılın 26 Temmuzunda, Pekin Günlüğü, "Aynı İdeallere Др İki İnsan" başlıklı bir yazı ayınlandı. Bu, her ikisi de bir parça fabrikasında işçi olarak çalışan Cang Li-han ve Vang Ceng-Kuaug hakkındaki gerçek bir hikayedir. Bu hikaye, hem Pekin içinde, hem de Pekin dışındaki okuyucularda uea uyandırdı. Pekin deki elektrikli araçlar fabrikasında çalışan Komünist Gençlik Birliği üyeleri, Cang Li-han dan kendi hikayesi hakkında daha fazla şeyler anlatmasını istediler. 


YARIN: 
Aşk ile çalışma ve incelemede ilerleme 


р e e ae a a m a m m a a А шиш m m e шшш a a e ыы 


( 
| 
| 
| 
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gerçek bir aşk hikayesi 


CANGLİ-HAN 


Adım Cang Li-Han başlıca üre timi vida olan, Pekin Standart Parça Fabrikasında ` işçiyim. Hi kayem çok basit. 26 yaşında ve üç yıllık evliyim. Fakat kocamla arkadaşlık ettiğimiz sıralarda, bü tün dünyaya karşı tek başına mücadele ettiğim hissine kapıldığım, herşeyin bittiğini düşündüğüm zamanlar oldu. Buna rağmen, herşey mutlu bir sona bağlandı. 

Geçmişime gelince.... Sosyalist toplumda büyüdüm. Annem ve babam yeni toplumda eğitim görmüş aydın kişiler. Gün boyu tecrübeli işçilerin yanında çalışıyorum. Böyle bir çevrede, birisine aşık olmamın beni böylesine engellerle karşılaştıracağını, eski fikir ve geleneklerle mücadele etmek zorunda kalacağımı hiç aklma getirmezdim. Bunun da üstünde, birbirimize olan sevgimiz, tedavisi olmayan bir hastalığın tehdidiyle ciddi bir sınavdan geçti. 

Bu derginin muhabiri, hikayemin hâlâ anlatmaya değer olduğunu düşünüyor, öyleyse elimden geleni yapacağım. Bu hikaye, bir bakıma, ben ve diğerleri, ailem ve bugünün Çin toplumu hakkında bir fikir verebilir. 

1970'de,fabrikamızda, küçük hırsızlıklar yapma alışkanlığını edinmiş bir işçiye yardım etmek için kurulan bir gruptaydım. Gru bumuzun başında Vang Ceng-Kuaug vardı. Birlikte, bu işçi 


-Çin'de-— 


Cang Li-han ve Vang Ceng-kuang, hayatlarını birleştirmeye çalıştıkları za- 


man Dörtlü larında buldular. 


hakkında herşeyi araştırdık, onu daha iyi anlayabilmek ve hatalı davranışlarının kökenini bulmasına yardım edebilmek için olguları tahlil ettik. Ceng- Kuaug ya ratıcı ve kararlı bir insandı. Ona yakınlık ve saygı duymaya başladım. Ondan öğrenmeye çalıştım, böylelikle gerçekten ilerlediğimi hissediyordum. O zamanlar, hayat benim için mutlu ve dopdoluydu. İşten eve döndüğüm zaman, fabrikada olan her seyi, işimi ve bazende Vang Ceng-Kunug'ı anneme anlatmak için zor sabrediyordum. 

Birlikte olduğumuz zamanlar, kendimi onu seyrederken buluyordum. En küçük şeyler bile aklımda derin bir iz bırakıyordu Bir keresinde birşeyi araştırmak için birlikte Zinghua Üniversite- si'ne gittik. Otobüs kuyruğunun başında olduğumuzdan birlikte oturabildik. Kendi kendime, "'bu otobüs, dış mahallelerden geçiyor, uzun bir gezi olacak; böylece ikimiz başbaşa güzel güzel konuşuruz'' diye mutluluk içinde düşünüyordum. 

İlk durakta, aralarında bebek- li bir kadının da bulunduğu birçok kişi bindi. İçimden biraz üzüntü duyarak kadına yerimi vermeyi düşünüyordum ki, Ceng-Kuaug kalktı ve kadını nazikçe 


ete zamanında canlanan teodal dönemin geleneklerini karşı- 


benim yanımdaki yere oturttu. Elbette insanın birisine yerini vermesi olağan bir seydir, ama bu olay Dörtlü Çete'nin sözünün geçtiği ve onların etkisiyle birçok genç insanın, başkalarına üşünceli ve nazik dauranmamayı “devrimci'' bir şey sandıkları ve başkalarına yer vermeyi modası geçmiş bir âdet olarak gördükleri bir sırada oluyordu. 

Zinghua yolu uzundu; Би, yarım saatten fazla ayakta durmak demekti. Ve O, benimle beraber olma fırsatından vazgeçiyordu. 
Bir saniye için ona baktım. Yüzündeki: ifade, böyle şeylerin onun aklından bile geçmediğini gösteriyordu. Birdenbire bencil düşüncelerim için kendimden utandım ve Ona daha fazla saygı duymaya başladım. O zamanlar, Onu henüz çok iyi tanımıyordum Sonraları, yaşlı insanlara, kadınla ra ve çocuklara karşı düşünceli davranmanın Onun döğal bir parçası olduğunu keşfettim. 


YARIN: 
Geri gelenek ve düşünceler karşısında boyun eğmeli miydim? 
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tışmalar sırasında Mısır Anayasasının 5. maddesi de değiştirilerek bütün siyasi partilere özgür örgütlenme hakkı tanınacak. Sedat'ın bu değişikliğin yanısıra bir dizi reform önerisinde bulunacağı öğrenildi. 


360 kişilik Mecliste 
300 üye ile büyük bir ço- 


. gunluğa sahip olan En- 


ver Sedat'ın Milli Demokratik Partisinin, reform önerilerini kolaylıkla onaylayacağı bildiriliyor. 

Öte yandan, yarı-resmi El Ahram Gazetesi, Mısır-İsrail Бағ anlaşmasının halk oyuna sunulacağını yazdı. Ancak oylama konusunda bir. tarih açıklanmadı. 

Mısır İçişleri Bakanı Nabavi İsmail, sabotajlar düzenleyerek barış anlaşmasına karşı çıkar. 
güçlerin sert bir şekil-Че bastırılacağını söyle- 
1 


SURİYE 
SOVYETLERDEN 
SİLAH ALACAK 


Beyrut'ta yayınlanan 
"Еп Nahar"' dergisi, Suriye'nin Sovyetler Birliği" доо silah alacağını yaz- 

1. 

Geçen Aralık ayında, Suriye Devlet Başkanı Esad, silah satımı konusunda, Moskova isteksiz davrandığı için Sovyetler Birliği gezisini iptal etmişti. 

İSRAİL'DE 
"ÖZERKLİK" 
TARTIŞMALARI 


Israil parlamentosu, (Knesset) dünkü oturumunda Batı Şeria ve Gazze şeridi bölgelerine verilecek olan özerkliğin niteliği üzerine görüşme; lere başladı... А y 

* Bilindiği gibi, Başba-Кап Menahem Begin, daha önce yaptığı bir açıklamada, özerkliğin sözkonusu bölgelere değil, sadece bu topraklar- da yaşayan insanlara verileceğini söylemişti. 

Öte yandan konu ile ilgili olarak g`rüşmeler- de bulunmak üzere, İsrail Başbakan Yardımcısı İgal Yadin ve Savunma Bakanı Ezer Weizman'ın bu hafta içinde Kahire' 
ye gideceği açıklandı. 

SUUDİ ARABİSTAN 

NÜKLEER ENERJİ 
MERKEZİ KURACAK 

Riyad Halk Yönetimi Enstitüsü Genel Başkanı Doktor Muhammed Tavil, yakın bir gelecekte, Kızıl Deniz ile Basra Körfezi kıyılarında bir nükleer reaktör merkezi- nin kurulacağını açıkladı. Kurulacak olan merkez özellikle sulama işlerinde kullanılacak. 


Hava Kuvvetleri yeni bir harekata başlarken 


Nikaragua 
Devlet Başkanı 
Somoza, ABD'ye tatile” gitti 


MANAGUA .(AFP-AA) Managua'daki resmi kaynaklardan belirtildiği» ne göre Devlet Başkanı Anastazio Somoz:, ''Pas kalya tatilini geçirmek" gerekçesiyle ABD'ye gitti. 

Gözlemciler, Somoza nın gidişinin, rejime karşı mücadele eden Sandinista gerillalarına karşı hava kuvvetlerine bağlı uçakların saldırısı ile aynı zamana geldiğine dikkat çekmektedirler. 

Somoza'nın hareketinin büyük bir gizlilik içinde olduğu belirtildi ve bu konuda resmi kaynaklar ayrıntılı bir açıklama yapmadılar. İyi haber alan çevreler, devlet başkanının annesi ve iki oğlu ile birlikte Mia- mi'ye gittiğini bildiriyorlar. 

Öte yandan Hava kuvvetlerinin başlattığı harekat sırasında Sandinista gerillalarının bir jet uçağını düşürdükleri öğrenildi. 

Gözlemciler, önümüzdeki günlerde hükümet kuvvetleri ile Sandinista gerillaları arasındaki çatışmaların yoğunlaşacağını tahmin ediyorlar. 


qee 


BARIŞ ANLAŞMASININ ILK 


Sedat, Mısır'da yeni reformlar öneriyor 


© Suriye, Moskova'dan silah satın alacak © israil Parlamentosu özerklik sorununu tartışıyor 


Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat 


BUTTO'NUN ÖLÜMÜNDE| 
SONRA ÜLKEDEKI DURUMU GÖRÜŞMEK ÜZERE 


Ziya Ül Hak hükümet ve eyalet yetkililerini toplantıya çağırdı 


KARAÇİ/İSLAMABAD(AJANSLAR) 

Pakistan Askeri Yönetimi Başkanı Ziya Ül Hak, eski Başbakan Butto'nun öldürülmesinden sonra ülke çapında meydana gelen protesto hateketlerini görüşmek üzere hükümet ve Eyalet yetkililerini toplantıya çağırdı. Önümüzdeki Сиmartesi günü yapılacak toplantıda, muhalefete karşı daha sıkı önlemlerin tartışılacağı belirtiliyor. Pakistan'da bu tür toplantılar yalnız önemli ulusal sorunları görüşmek üzere çok ender yapılmaktadır. 

KIRBAÇ VE FALAKA 
} Pakistan'da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da devam eden gösterilerde yüzlerce kişi tutuklandı. Yönetimin tutuklananlara acımasız 

davrandığı ve onlara kırbaç ve falaka cezasına çarptırdığı gelen haberler arasında. 

Tutuklananlar arasında Butfo'nun eşi ve kizi da bulunuyor. Lahor Barosundan 52 avukat Bayan Butto ve kızının serbest bırakılması için yetkilililere başvurdu. 

NÜKLEER SİLAHLAR YAPIMI YALANLANDI 

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Pakistan Askeri Yönetiminin nükleer silahlar yapmak için bir program hazırladığı ve bu programı uygulamaya koyduğu yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. 

Sözcü Washington'un Pakistanda, zenginleştirilmiş uranyumdan atom silahları yapımına 

eçileceği konusunda bazı kuşkulara kapıldığını 

tırlatarak, bu kuşkuların yersiz olduğunu savundu. Sözcü uranyumun, "salt barışçı amaçlar için kullanılacağını" sözlerine ekledi. 

Hatırlanacağı üzere, ABD yönetimi, PakistanınAvrupaülkelerindenpiyasada serbest satılan nükleer malzeme aldığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptığı ekonomik ve askeri yardımı büyük ölçüde kısmıştı. 


Fransız Sosyalist Partisi Kongresini 


PARİS 


Fransız Sosyalist Partisinin Metz Kongresi dün sona erdi ve François Mitterand yeniden Birinci sekreterliğe getirildi. 
Kongre sonuçlarına göre, Parti içinde bulunan dört akım aldıkları oy oranın- da yönetimde temsilci bulunduracak. 

Mitterand'ın oönderliğindeki grup,131 kişilik 
yönetici komitede 62 
sandalye kazanırken, mutlak çoğunluğu kazanamadı. 

Parti içi çekişmelerin hakim olduğu üç günlük kongre boyunca, uluslararası sorunlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmadı. 

Fransız basını, Mitte- 


іў 


e 


Mitterand kazandı 


rand'ı Sosyalist Partinin “Azınlık yönetimi" diye nitelerken, hurbaşkanlığı seçimleri için Mitterand'ın adaylığının kesinleştiğini belir- 


tiyor. Kongrenin son gü- 


nü bir konuşma yapan ve 


Parti yönetiminde ikinci 


sırada gelen Michel Rocard, 


olursa, onu bütün Sosya- 


list Parti olarak sonuna “© kadar destekleyeceğiz'" 


dedi. 
Mitterand'ın Metz Kongresini kazanmasına 


rağmen, Sosyalist Parti içinde, önümüzdeki dönemde yeni tartışmaların çıkmasının ve Parti içi 


1981 Cum _ 


"Eğer Mitterand _ Cumhurbaşkanlığı adayı 


birliğin yeniden zedelen- . 


mesinin mümkün olduğu belirtiliyor. 


'ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Kurumumuz [чүн 300 adet 300 kg. çe- 


kerli baskül, idari te 


nik şartname esasları dahi- 


linde teklif alma yöntemiyle satınalınacaktır. 
Bu işle ilgili idari TEKNİK şartnameler Çay Kurumu İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğü Si- 


nan Paşa Köprü Sok. 


o: 19 Beşiktaş-İstanbul, 


Çay Kurumu İrtibat Müdürlüğü Konur Sok No: 28 Yenişehir-ANKARA ve Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz 


olarak temin edilebilir. 


Teklif vermek isteyen firmaların Teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte 25/4/ 
1979 günü çalışma saati sonuna kadar Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Muhaberat Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul edilmez 


Kurumumuz 2490 


sayılı yasaya bağlı olma- 


ур, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 


yapmakta serbesttir. 


(Basın 13025-352) 


Belediye işçi sendikaları 

federasyonu 
(BIF)'i 


İkinci Genel Kurulu Yapıldı 


©Genel Ва$Кап "да tek liste halinde yeniden · Hüseyin Pala seçildi 
© Genel Kurulda anarşi ve silahlı zorbalık kınandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
_ Türkiye Belediye Hizmetleri İşçi Sendikaları Federasyonu (o (BİF)'in Genel Kurulu 7 ve 8 Nisan günleri Tek-Gıda-İş'in 4.Levent'deki salonunda yapıldı. Hüseyin Pala tek iste halinde yeniden Genel Başkanlığa seçildi. 
40 bine yakın üyeye 
sahip olduğu belirtilen BİF'in Genel Kuruluna rkiye Genel-İş, Batı Anadolu Bes-İş, Enerji-İş, Tüm Su-İş, Ankara EGO Belediye-İş, Ankara Bes-İş, Türkiye Kapı Genel-İş, Konya Bes-İş, Adapazarı Belde-İş ye 
İş sendikalarından gelen 
117 delege katıldılar. İzmit Bes-İş Sendikasının İzmit'teki son Belediye grevinden sonra yeniden aktif faaliyete geçtiği, 
1500 üyesi olduğu ve bu 
Genel Kurulda BİF'e katıldığı öğrenildi. Ayrıca Trakya bölgesindeki bazi 


. işyerlerinde örgütlü olar 


Мыз Sendikasının da 
BİF'e katılma kararı aldığı bildiriliyor. 

Genel Kurulda yaptığı konuşmada Hüseyin Pala anarşi ve ekonomik du- 
> ilgili olarak görüşlefni açıklarken şunları 


söyledi: 
“İnsanların birbirlerini öldürmekle, (| fikirlerini 


yokedebileceklerine inanmıyoruz ve yine kendi düşüncesinde olmayanları vura vura kendi siyasi fel- 


zmit Bes- 


sefesine uygun yöntemler oluşturacağını sananlar gaflet içindeler. Çağımız özgürlükler çağıdır. Haklı siyasi inancı olanlar bu fikrini ancak ikna yolu ile hayata uygulayabilirler. Çağımızın devrimleri akıl, mantık ve gerçekleri inandırma metodları ile mümkün olur. Silahlı devrimbazlar ile silahlı moda milliyetçileri uyarıyoruz. 
Çocuklarımızın yakasın- dan ellerini çeksinler, onları birbirine düşman etmesinler.” 


SEÇİMLER 


Son derece "dostça" 
bir hava içinde geçen ve genel başkanın az eleştirilmekten yakındığı Genel Kurulun ikinci günü seçimler tek liste halinde yapıldı 

Hüseyin Pala yeniden 
Genel Başkanlığa seçildi. Genel Sekreterliğe Fuat Alan, Genel. Mali Sekreterliğe Yusuf Çiçek, Genel Teşkilatlanma Sekreterliklerine ise Çetin Göçer, Hasan Şahanoğlu, Emin İşcan getirildiler. 

Türk-İş delegelikleri için ikinci bir liste seçime katıldı, ancak çoğunluğu sağlayamadı. Türk- 
İş delegeliklerini de Hüseyin Pala, Fuat Alan, Çetin Göçer, Hasan Sosyal, Durmuş Sağıroğlu, Metin Yazıcı, Faruk Büyükkucak, Kenan Tetik 


kazandılar. 

Son zamanların en gürültüsüz ve en çekişmesiz sendika kongresi denebilecek olan BİF II. Genel Kurulu başladığı gibi dostça bir hava içinde sona erdi. 


Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Doğmuş “Aster-İş Moskova'dan 


idare edilen bir örgüttür” 


@Hüseyin Doğmuş, yeni sözleşmeyle Türk Harb-İş” in, işçilere hayat şartlarına uygun hakları alması gerekteğini aksi takdirde taban tarafından yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. 


© Efes Pilsenişçileri 
Tek Gıda-İş binasını işgal ettiler 


© işçiler sözleşmenin kendi istekleri dışında imzalanmasını protesto ediyorlar 


İSTANBUL(ÖZEL) 


İstanbul'daki Efes Pilsen Fabrikası işçileri toplusözleşmenin kendi istekleri dışmda imzalanmak istenmesi üzerine dün Tek Gıda-İş Sendikasının Levent'teki merkez binasını işgal ettiler. Sendikanın İstanbul Merkez Şube yöneticilerinin işçilerin geleceğini haber almaları üzerine sendikadan ayrıldıkları bil- 


diriliyor. 


beri Tek Gıda-İş 4. nolu şube yönetimi tarafından 


yürütülen toplusözleşme görüşmelerine, daha sonra İs- 


işçilerin ve 4 nolu şubenin isteği dışında sözleşmeyi 


imzalamak istemişlerdir. 


4 nolu şube yöneticileri ise sözleşme işçi temsilcilerinin ve kendilerinin iradesi dışımda sonuçlanırsa sendikadan istifa ederek ayrılacaklarını belirtiyorlar. 


Efes Pilsen 


işçileri de sözleşme kendi istedikleri 


şekilde imzalanmadığı takdirde protesto hareketlerini 


sürdüreceklerini söylüyorlar. 


ARI BİSKÜVİ İŞÇİLERİ GREV İLANININ ASILMASINI İSTİYOR 
Öte yandan yine Tek Gıdaİş 4 nolu şubeye bağlı olan Arı Bisküvi Fabrikasındaki sözleşmede de görüşmelerin uyuşmazlık aşamasına geldiği, ancak merkez şube yöneticilerinin grev ilan süresi dolduğu 


halde, grev ilanını 


j Ер; йа 


4- 
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| tanbul Merkez Şube yöneticileri müdahale etmiş, 
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asmaktan kaçındıkları, Arı Biskü-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Öğrenildiğine göre Efes Pilsen'de 1 Ocak 1979'dan | 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rinin de hj yavaşlatarak merkez yöneticileri 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasında 


ır. 


— — ————. 


ciler arasındaydı. 


revlendirdi. 


İt Ömer lâkaplı 


Silah kaçakçısı 


luk 2. MC hükümetinin i 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasındaki huzursuzşbaşına gelmesiyle başladı. 
2. MC'nin MHP'li Tekel Bakanı Gün Sazak, bakanlığına bağlı işyerlerinde bir operasyona girişti. İçlerinde AP'lilerin bile bulunduğu birçok yönetici görevlerinden alındı, sürüldü. Malatya Tekel Fabrikasının Müdürü A.Doğan Ersevin'de sürülen yöneti- 


> MHP'Lİ SELAHATTİN KARAKAŞ g MÜDÜR OLUYOR 

Gün Sazak Malatya Tekel Fabrikası Müdürlüğüne TCDD ö.işletme teknisyenlerinden Selahattin Karakaş'ı atadı. Karakaş, azılı bir MHP'li olarak tanınıyordu. Selahattin Karakaş göreve başlar başlamaz, çeşitli öldürme olaylarının failleri olan МНР' lileri faaliyetleri organize etmek için fabrikada gö- 


KATİL "MÜHENDİS" İT ÖMER 

Bunlardan рде gelenlerin adları şunlardı: 

mer Solmazgül. Bu kişi birçok saldırı, adam öldürme ve yaralama olayının ele başısıydı. Erhan Bitlisli'nin de katili bu kişiydi. Fabгікауа mühendislik yaltasıyla alındı. 

Öztekin Sezer. Bu kişi de fabrika müdürü Selahattin Karakaş tarafından fabrika emniyet amiri olarak işe alınmıştı. 

Gündüzbey Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kızilcı. O da Selahattin Karakaş tarafından Fabrika nezaretçisi olarak görevlendirilmişti. 

Selahattin Karakaş ve avanesi odalarında MHP İl Teşkilatının, Ülkü Ocakları'nın ve MHP'li zenginlerin gönderdikleri kutlama mesajlarıyla süslenmiş çelenklerin arasında plânlarını yapıyorlardı. Fabrikaya yeni işçi alımlarına başlamak ve bu şekilde işe yerleştirilen MHP'li militanlarla işyerini Malatya'da girişecekleri karanlık faaliyetlerin önemli bir üssü haline getirmek. Nitekim hemen bu yönde bir 


uygulama başlatarak fabrikaya işçi almaya giriştier, 


Selahattin Karakaş İş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileriyle de anlaştı. Ülkü Ocaklarına kayıtlı 


nav kararlaştırıldı. 


herkese kart verilmesini sağladı. Uydurma bir sı- 


BİTMEYEN HUZURSUZLUK 
| Gün Sazak MHP'li bir teknisyeni 
‚ 1977'de fabrikaya müdür yaptı 


© Müdürlüğe atanan Karakaş cinayet faili kişileri görevlendirerek fabrikayı MHP üssü haline getirdi Шен vi kd mer isk SEE ee 6 İŞÇİ SERVİSİ 


MC döneminde Tekel fabrikalarına sızdırılan MHP'liler konusu son günler deyeniden süncellik kazandı. CHP hükümetinin 15 aydan beri işbaşında olmasına karşın bugün hala birçok kamu kuruluşunda MHP'li militanların cirit attığı. MHP yanlısı yöneticilerin baskı ve yolsuzluklarını sürdürdükleri görülüyor. 
© Bu gerçeğe, çeşitli illerdeki kışkırtma ve tertipleri düzenleyen MHP'li militanların sözkonusu kamu işyerlerinden sağladıkları olanakları da bu karanlık faaliyetleri için kullandıklarını eklemeliyiz. Öte yandan CHP iktidarının bu durumun üstüne kesin tedbirlerle gideceği yerde kamu işyerlerinde bir başka karanlık gücün, sahte TKP'li unsurların sızmalarına gözyumarak dengeci bir tutum izlediği biliniyor. İşte kısaca belirttiğimiz bu durum nedeniyle kamu işyerlerinde çalışan onbinlerce işçi huzursuzluk içine itilmekte- 


{ Bu işyerlerinden biri de Malatya Tekel Sigara Fabrikasıdır. MHP'nin çeşitli tertiplere giriştiği Malatya gibi bir ilde kurulu Tekel Fabrikasında bugün yüzlerce işçi endişe ve huzursuzluk içinde bulunmaktadır. 
Aşağıdaki yazıda bu fabrikadaki gelişmelerin ne zaman ve nasıl başladığı anlatılmakta, MHP'nin işyerin- deki faaliyetleri özetlenmektedir. 


SENDİKA KARŞI ÇIKIYOR 

MHP'li müdürün fabrikaya yerleştirdiği adamlarıyla çevirmeye başladığı dolaplar beraberinde tepkilere de yol açıyordu. Тек Gıda-Iş Sendikası Malatya Merkez Şube yönetimi ve Başkan Cevdet Ayer, böyle bir uygulamanın yasal olmadığını bildirerek karşı çıktılar. Sendika tarafından oluşturulan bir heyet Malatya Emniyet Müdürlü- günü uyararak önlem almasını istedi. Ancak Emniyet Müdürlüğü heyete hiç bir sorumluluk kabul 


etmeyeceğini bildirdi. 


2 MİNİBÜS DOLUSU: SİLAHLI MHP'Lİ 


Sınav günü fabrikanın karşısında bulunan çay ocağı, 2 minibüs dolusu silahlı MHP militanı tarafından tutuldu. İçerde de Fabrika Müdürü Selahattin Karakaş, Ömer Solmazgül ve Öztekin Sezer PolBir'li polislerle birlikte tedbir aldılar, Düzmece sınav gece 22 sıralarına kadar sürdürüldü ve sözlü bir biçimde sınavdan geçirildikleri söylenen Ülkü Ocaklarına kayıtlı 70 kişi işçi olarak fabrikaya alındı. Bunların çoğunluğu MHP'ye ve Ülkü Ocaklarına her ay haraç vermeyi ve kışkırtmalarda kullanılmayı kabul etmiş taraftarlardı. Ancak içlerinden bazıları azılı MHP militanlarıydı. 

Selahattin Karakaş bu kişileri fabrikanın en ӧyerleştirdi. 
fabrikada işçile e baskı yapacak, haraç toplayacak ve gerekliğinde de kışkırtmalarda kullanılacak bir kadrolaşmayı gerçekleştirmiş oluyorlardı. 

Ancak ortada halledilmesi gereken bir mesele vardı. Bu, Tek Gıda-İş Sendikası Merkez Şubesi yönetimiydi. Bu engelin de ortadan kaldırılması için şube kongresine hazırlıklar başladı. MHP, Tek Gıda-İş Malatya Şubesini ele geçirmek için 


nemli bölümlerine 


kesif bir faaliyete girişti 


YARIN: HAMİDO ÖLDÜRÜLÜNCE MALATYA TEKEL'İN TÜM OLANAKLARI KIŞKIRTMALAR İÇİN KULLANILDI 
— 2. 


Artık MHP'liler 


Türk Harb-İş sen 


dikası 


KAYSERİ (ÖZEL) 


Türk-Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Doğmuş, gazete mize verdiği bir demeçte, yeni toplusözleşme görüşmelerindeki tutumlarını ve Aster-İş'in Kayseri'de yürüttüğü faaliyetleri açıkladı. 

Hüseyin Doğmuş, açıklamasında şunları söyledi: 


"Yeni toplusözleşme dönemi, 8 Nisanda başlamıştır. Yani yetki meselesi pradene gelmiştir. 
Aster-İş, bugünlerde yapılan birkaç toplusözleşmede yetki itirazında bulundu. Burada da bulunabilir. Ancak, şuna kesinlikle inanıyorum ki, yetkiyi biz alacağız. Bu sözleşmede amacımız, yeni hayat şartlarına Türk-Harb-İş'in de ayak uydurması ve işçilerimize yeterli hakların alınmasıdır. Zaten bunu yapamazsak, taban tarafından yıkılırız. O zaman zaten, bizzat ben de katılırım tabanın bu mücadelesine. 


"'Bugün, Türk Harb- 
İş, geçmişte doğan bir yilhk için önce bir yıllık bir sözleşme- yapmaktadır: 


~ Böylece, diğer işyerleri 


ile aynı seviyeye gelebilecek ve bu seviyenin üzerinde artış sağlayabileceğiz. Genel Başkanı- 


açığı” Зак 


Neviron-İş sendikası 
Genel Kurulda 


mız Kenan Durukan meclise yeni bir önerge götürmüştür. Askeri işyerlerinde çalışan işçilerin iç-Hizmet Kanunu kapsamından çıkarılması için mücadele edeceğiz. 
"Bugün Kayseri'deki askeri işyerlerinde sayıları birkaçı geçmeyen bazı TKP'liler faaliyet göstermektedir. o Kayseri'deki karargahları Maden-İş'in Şubesidir. Çalışmalarını ve tüm teknik işlerini buradan yürütmektedirler. 
Zaten Aster-İş denen örgüt, sendikacılığı temel alan bir örgüt değildir. 
Aster-İş'in kökeni TKP' dir. Amaçları, milli savunmamızın temel gücünü oluşturan işyerlerini ele geçirmektir. Milli savunmamızı etkisiz hale sokmaktır.Moskova'nın emelleri uğrunda çalışma yürütmektedirler. İşyerlerinde (o yürüttükleri sözlü ve yazılı propagandalarını Maden-İş kanalıyla Oo yürütmektedirler. 
Maden-İş'in matbaaları emirlerindedir. DİSK'in Maden-İş'i ve bazı Moskova yanlısı sendikayı uzaklaştırması iyi bir gelişmedir. Tabii ki bu geliş- 


= me nereye kadar vanr, 


bu şimdilik belli değildir. 


“Bizler; dışa bağımlılığı reddediyoruz. Bağımsızlığımızı ve memleketimizin temel çıkarlarını hedef alanlara karşı mücadele edeceğiz." 


kendini feshetti 


© 186 üyeden 158”nin katıldığı Genel Kurulda, Devrimci Metal-iş'e katılma kararı alındı 

©Devrimci Metal-Iş, Dev-Yol'cuların yönetiminde bir sendika 


olarak biliniyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bağımsız o Nevtron-Iş Sendikasının önceki gün Bayrampaşa Buket Dü- gün Salonunda yapılan Genel Kurulunda, Dev-Yol'cuların yönetiminde- ki Devrimci Metal-İş Sendikasına katılma kararı alındı. 


185 üyeden 158'inin 
katıldığı Genel Kurulda, Divan Başkanlığına 
DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Halis Düz- gün seçildi. Divan seçiminden sonra üyelerin konuşmalarına geçildi. 
Bir konuşmacı, "Bu sendika patron tarafından kurduruldu. Fakat şimdi Devrimci Metal-İş Sendikasına katılarak bu beladan kurtuluyoruz” dedi. Daha sonra DİSK'ten 


ihraç edilen Maden-iş Sendikasına çatan konuşmacı, "Maden-İş yöneticileri, kendi görüşlerinden olmayan birçok işçiyi, patronla birleşerek açlığa terketti. Daha geçenlerde Profilo Fabrikasında 180 işçi arkadaşımız atıldı. Yine birçox fabrikada Maden-İş, işçileri oligarşinin polisi- ne ve jandarmasına teslim etti"' дей. 

Daha sonra Devrimci Metal-İş Sendikasına kaїр katılmama konusunda oylama yapıldı. 
Genel Kurula katılan üyelerin oybirliğiyle Nevtron-İş kendisini feshe-- 


derek Devrimci Metal- 
İş'e katıldı. 
Genel Kurul, sendi- 


kanın Genel Başkanının yaptığı konuşmayla sona erdi. 


Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 
Ege Bölgesi 


Yürütme Kurulu 


Başkanı 
REŞİT 


KURŞUN: 


Dİ м 


"Tütün üretiminin 


Muhabirimiz, 
Reşit Kurşun 'la 


görüşme sırasında. 


kısıtlanması yerine ihracatı artırma yolları bulunmalıdır” 


Rafet KABDAN 


Bir tarafta üreticiden ‘düşük fiyatlarla alınan tütün, diğer tarafta maliyetlerin kat kat üstünde satılan sigaralar. Bir tarafta ürün fazlası, diğer tarafta sigara kuyrukları, karaborsacılık, kaçakçılık. Son yıllarda tütün üzerine çok şey söylendi. Biz tütün ekim alanlarının sınırlandırılması üzerine Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Reşit Kurşun'la bir söyleşide bulunduk. 

AYDINLIK — Ülkemizde tütün ekim alanları ne kadar bir yer kaplıyor. 
Ege bölgesinin bu alan içindeki yeri nedir? 

Türk tütüncülüğünün Ege' de ve Türkiye'de ekiliş alanları itibariyle 293 bin 
183 hektar olarak belirlenmiştir. Bunun Ege 


bölgesirideki bölümü”170” 


bin 228 hektar olarak bilinmektedir. 

AYDINLIK — Sizinde bildiğiniz gibi, son yıllarda tütün ekim alanlarının sınırlandırılmasından sık sık söz edildi. Buna neden ihtiyaç duyulmakladır? г. 

Şimdi Türk tütüncülüğü denince, Ege tütüncülüğü bunun içinde önemli bir yer arzetmektedir. Çünkü, ihracata dönük bir üründür. Türkiye'nin sigara sanayisini ve ihracatını ayakta tutmaktadır. 
Bunun için şöyle söyleyebiliriz. Ekim alanlarının kısıtlanması düşünülürken, mutlaka kaliteli tütün yetiştiren topraklar üzerinde tütüncülüğü yok etmemek, kısıtlamamak lazım. Örneğin Gavurköy ve Akhisar gibi yörelerde tütün kısıtlanmasına gidilmesi, Ege'nin ihraç edilecek tütünlerinin, ihraç edilemeyeceği anlamına gelir. Onun için bu yörelerde kısıtlamaya gidilirse çok hassas davranmak lazım. Ve hangi yörede tütünün dikilip dikilmeyeceğini Ziraat Odalarının, çiftçi temsilcileri- nin ve çiftçinin ta kenaisinin de bulunduğu alt komitelerce tespit edilmesi gerekir. 


AYDINLIK — Bu arada bir şey belirteyim Reşit Bey. Bildiğim kadarı ile Ege bölgesinde yasak bölgeler 1966 yılında tespit edildi. Bu yasak böl geler bugün için geçerli midir, hayala uygun mudur? Şöyle bir örnek vereyim. Tire'nin Yenioba köyünde köylüler bana, bu yıl tülün ekemeyecekleri için çok büyük bir oranda gelir kaybına uğradıklarını belirttiler. Burası 1966'da yasak bölge olarak tespit edilmiş. Ama, köylüler kaçak olarak ektikleri tütünlerini 


. baş fiyallan satıyorlar- 


mış. 


Efendim... Şimdi bildiğiniz gibi Ege'de yasak bölgeler çalışması içinde çiftçinin temsilcileri de bulundu. Tütün dikilebilecek yerlerin tespiti için kurulan komisyonlar çalışmaları sonucu bu arazileri belirlediler. Ve bu durum bugün hâlâ geçerliliğini muhafaza ediyor. 
Tütün darboğazını aştıktan sonra bugünkü tespitlerin yeniden dışına çıkalacağı kanatini taşıyorum. 

AYDINLIK — İsterseniz bir konuya daha değinelim ülkemizde bir taraftan eritilemeyen 


C Tütün ekiminin sınırlandığı yerlerde, tütünün yerine ikame edilebilecek bir ürünün yer almasına yardımcı 


olunmalıdır 


Г1 Eğer zamanında fedbirler alınabilseydi bu darboğaza 


girilmezdi 


binlerce ton tütünden bahsediliyor, öte yandan 


bir sigara darlığı karaborsacılık, kaçakçılık gözleniyor. Bu durumu 


siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'de tütüncülüğün devleti bu kadar sıkıntıya düşürmesi, çiftçiyi darboğaza sokması ve tütünü stok yaparak devletin dolar getiremeyişinin sebebi bunlar değil. Tütünde sigara fabrikalarının tam kapasiteyle Çalışmayışı, ayrıca dışa dönük ihracatın zamanında iyi münasebetler kurarak geliştirilemeyişinde yatmaktadır sorunlar. Yoksa Türkiye'- de tütün üretimi planlanan hedeflerin çok çok üstüne çıkmış değildir. 
Türkiye'de bugünkü darboğazdan o kurtulmanın yegane yolu üretimi artırmaktır. Eğer zamanında tedbirler alınabilseydi bu darboğaza Türkiye girmezdi. 1975 yılında bir tedbir alındı ve eldeki stoklar tüketildi. Tütün fiyatları yeniden dünya fiyatları nezdinde yükseldi. Mesele ihracatın iyi takip edilmeyişi ve sigara fabrikalarının tam kapasi- te ile çalışmamasıdır. 


Yalnız şunu ifade edeyim, sigara fabrikalarında kapasiteyi artırmanın çaresi çok işçi çalıştırmak değildir. Fabrikaların içindeki yedek parça ve fabrikasyon aksamaları yüzünden sigara imalatı 
artırılamıyor. Hatta 50 
bin tön tütün dışarıya gönderilerek Yugoslavya da ve Bulgaristan'da sigara yaptırmak gülünçtür. 
Eğer bu kadar tütünü satarsanız, bu parayla Türkiye'de iki veni sigara fabrikası kurabilirsiniz AYDINLIK — Evet efendim. Şimdi tekrar ekim alanlarının sınırlandırılmasına dönelim. Tütün ekim alanlarının sınırlandırılması o sorunların çözümü için yeterli midir? Başka yollar denenemez mi? Örneğin yeni pazarlar bulunması gibi. 
Tütün alanlarının sınırlandırılması bugün için söz konusu olabilir. Ama bu kafi değildir. Onun için diyorum ki, tütün üretiminin kısıtlanması yerine mutlaka yeni pazarlar bulup ihracatı artırmak yönüne gidilmelidir. Biz Türkiye Ziraat Odaları olarak tütün üretiminin kısıtlanmasının aleyhinde- 


necati güngör 


SEVGİ EKMEKTİR 
HİKAYELER 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 


lendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak ha- 


aş 


yeryüzü yayınları 
Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


yiz. "Tütün ekme" dediginiz zaman buradaki çiftçiyi nereye koyacaksınız? Arazisinde tütünden başka bir şey yetişmeyen çiftçi, şehirlerde kentlerde iş arayacaktır. 
Ви да, işsizler ordusuna 3-5 bin çiftçinin daha ilave edilmesi demektir. 
AYDINLIK — Önümüzdeki dönem böyle bir kısıtlamaya gidilirse, bu durumda tütün üreticisi- nin zarar görmemesi için ne gibi önlemler alınması, neler yapılması gerekir? 
Efendim şimdi, günümüzde böyle bir uygulamaya gidilecek. Bunu yetkili kişiler "mutlak bu uygulamayı yapacağız" diye milli komite toplantısında söylediler. Aynca bunun 1980 yılında başlayacağı da belirlendi. Bu konuda hakikaten bu iş yapılacaksa, alt komitede çiftçinin olmadığı müddetçe uygun bir kısıtlama olacağı kanaatini taşımıyoruz. Tedbir olarak şunlar yapılmalıdır. O arazi üzerinde tütünün yerine ikame edilebilecek bir ürünün yer almasına yardımcı olunmalıdır. Hashaşta olduğu gibi. Tütün diktirilmeyen yerlerde üreticiye tazminat verilmeli, ya da bir ürünün ikame edilmesi mecburiyeti konulmalıdır. Ayrıca çiftçiyi yeni ürüne alıştırmak için yardımcı olunmalıdır. Yoksa bu vatandaşı kimsenin sokağa atma hakkı olmamalıdır, olamazda. 
AYDINLIK — Teşekkür ederiz Reşit Bey. 
Bizde size ieşekkür ederiz. 


m “1.kitap 
MP CIA'NIN 
TÜRKİYE'DEKİ 
KONTRGERİLLA 
TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgüt- 


М. zırlanan bu kitapta bulacaksınız. 
эу K 
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AYDINLIK 
YAYINLARI 
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ABD, İngiltere ve Fransa Huveyda'nın 


idamını kınarken... 


Dün İran'da 
2%/ general 
9 kişi kurşuna dizildi 


©26 kişi mahkemeye sevkedildi. 


© General Huyser, Şah” a ülkeyi terketmesini emretmiş 


© Homeyni İslam Devriminin Sedat’ ı 


devireceğini iddia etti 


————— 
TAHRAN (AJANSLAR) 


Eski Başbakan Huveyda'ifın idamına ABD, fngiltere, Fransa ve öteki ülkelerden tepkiler gelirken dün de Tahran'da dört, Basra Körfezi kıyısındaki Behbahan ken tinde dört, Gahsaran kentin de ise bir kişi "Devrim Mahkemeleri"'nde yargılanarak idam edildi. 
Bu kentlerde idam edilen lerin SAVAK üyesi olduğu bildirildi. Böylece 12 
Şubattan bu yana idam edilenlerin sayısı 80'e ulaştı. Öldürülen iki generalden birisi Hava Kuvvetleri Eski Komutanı, Amir Hüseyin Rabi, öteki ise Genelkurmay 
, Eski görevlilerinden Humammet Hacı Nuri' 
dir. Eski Çalışma Bakanı' Dr. Manuhmer Azmun ve isminin Balili olduğu belirtilen bir polis yetkilisi de kurşuna dizildi. 


Bu arada 26 kişinin daha "Devrim Mahkemesi''ne sevkedildiği bildirildi. 


ADALET BAKANININ 
İSTİF ASI 


Bu arada Adalet Bakanı Esaddullah Mübaşir'in istifa ettiği, ancak bu istifanın Başbakan Mehdi Bazergan: tarafin- dan kubal edilmediği bildiriliyor. 


HUVEYDA'Y As 
SORULAN SORULAR 


Tahran'da yayımlanan "İttilaat" gazatesinin yazdığına göre Savcı Huveyda'ya şu suçlamaları yöneltti: "Siz İran'ın Amerika'ya teslimi ile ilgili hükmü imzaladınız, CIA'nın ülkeyi yönetmesine göz yumdunuz, ABD ordusuna İran'ı bir ABD üssü gibi kullanma olanağı tanıdınız, ABD'nin baskısına boyun eğerek İranlı gençlerin Dofar'a gönderilmesine ve orada ölmesine neden oldunuz, bunlara rağmen o dönemdeki sisteme katıldığınızı söylüyorsunuz. İşte savunucusu olduğunuz sistem yüzünden hüküm giyeceksiniz. Aslında siz o sistemle savaşacak yerde, bundan kaçındınız." 


ABD'Lİ BİR 
GENERAL ŞAH'A 
GİTMESİNİ EMRETMİŞ 


9 Nisan tarihinde kurşuna dizilen General 
Amir Hüseyin Rabii, yargılanması sirasında, ABD' li General Robert Huyser'in geçen Ocak ayında Şah'a İran'ı terketme emrini verdiğini söyledi. 


HOMEYNİ'NİN 
İDDİASI 


Bir Kuveyt gazetesine göre, dini lider Ayetullah Homeyni, İslam devriminin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı devirebileceğini: ve Filistin'i kurtarabileceğini söyledi. "El Vatan" gazetesi, Homeyni, Kum kentinde kendisini ziyâret eden Araplara, "Mısır'ın Sedat'tan kurtulması ve Filistin'in kurtuluşu, İslam yaşayışını benimseyen bir kitle devriminden başka bir şey ile başarılamaz" dediğini yaz“, 


AF ÖRGÜTÜNÜN 
GİRİŞİMİ 


Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, dünya çapında siyasi idamların durdurulтая için BM Güvenlik Konseyinin acele olarak toplanmasını istedi. 

Örgütün Yürütme Komitesi Başkanı Thomas Hammarberg, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim' 
a yaptığı başvuruda, "Acımasızca katliamın olağanüstü yedi gününe tanık olduk. "dedi. 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE AŞK 


Ez 


YU YU-VEN D 


Beyaz Yılanın Hikayesi adlı geleneksel Pekin operasının, geçtiğimiz sonbaharda, Pekin sahne ve”televizyonuna yeniden gelişi; herkes'tarafından coşkuyla karşılandı. Bu opera)''yaklaşık'on yıldır yasaklanmış durumdaydı. Beyaz Yılanin Hikayesi- ne gösterilen ilgi ile aşk ve evlilik konusunda Dörtlü Саво uyguladığı katı dogmatizmden yeniden rasyonel bir görüşe dönülmesi arasında bir ilişki у 


ir. 

Beyaz Yılanın Hikayesi, Çin halkı arasında o kadar yaygın bir aşk hikayesidir ki, bu hikayenin ilk defa ne zaman ve nerede başladığını belirlemek güçtür. Ancak, daha Ming hanedanı zamanında (1368-1644) bu hikayeye dayanan edebi çalısma ları ortaya çıkmıştır. vegişık uyarlamaların ayrıntıları farklı olmakla beraber, hikayenin ana hatları aynıdır. 

Beyaz Yılanın Ruhu ile Yeşil Yılanın Ruhu, kendilerini iki güzel genç kız haline sokar ve Pay Su-cen ile Siao Çing adlarını alırlar. Hangcov'daki Batı Gölünün kıyılarında dolaşırken, bir gün, Su Suan adında gene bir adama rastlarlar. Pay Su-cen ile Su Suan birbirlerine aşık olurlar.Beraber yaşarlar ve bir oğulları olur. Siao Çing, bu mutlu çiftin yanında yardımcı olarak kalır; Cinşan tapınağının baş rahibi, feodal otorite ve ahlakın temsilcisi Fa Hay, aşk konusundaki bu özgür seçimi büyük bir öfkeyle karşılar ve bunu ahlaksızlık olarak mahkum eder, Onların çevresini ` sarmak için ruhlar ordusunu gönderir. Pay Su-cen, bebeğini Su Suan'a emanet eder ve düşmanı kendi üzerine çekerken, Su Suan ve Sizo Çing'in kuşatmayı yararak kaçmalarını ister. Fa Hay, Pay Su-cen'i sihir- 

„li küresiyle tuzağa düşürür: onu hapsederek hiç bir zaman kurtulamaması için üzerine bir pagoda (tapınak) inşa eder. 

Bu mutlu beraberliğin parçalanması ve Beyaz Yılanın zalimce tuzağa düşürülmesi, izleyenlerde her zaman sempati ve öfke uyandırmıştır. Hikaye burada bitmez. Beyaz Yılana e ii Fa Hay'a ise nefret duyarak, halk ve yazarlar hikayeyi mutlu bir sona bağlarlar. 

Siao Çing dağlara kaçar ve yıllar sonra, eğittiği ordusuyla Batı Gölüne geri döner, pagodayı yerle bir eder ve Beyaz Yılanı kurtarır. Bu anda, Su Suan da artık büyümüş olan oğluyla birlikte ora- ya gelir. Yakındaki denizin sularını salarak Cinşan tapınağını seller altında bırakırlar, baş rahibin ruhlar ordusunu yenilgiye uğratırlar ve Fa Hay'ın peine düşerler. Başka hiç bir çaresi kalmayınca Fa Hay, sonunda sürünerek bir yengeç kabuğuna girer. ( O zamandan bu yana, yengeçin, Fa Нау іп içine girmiş - olduğu düşünülen kısmına halk "bok torbası"' der) 


FEODAL ÇİN'DE AŞK HAKKINDA KONUŞMAK BİLE YASAKTI 


Feodal Çin'de genç insanların, aşk ve evlilik konusunda özgür bir seçim yapmalarına izin verilmiyordu. Hatta, iki cins arasındaki aşk hakkında yazmak ve konuşmak bile yasaktı. Bu nedenle, bu tür hikayeler yaratılırken, yazarların, karakterleri ruhlar şeklinde ifade etmeleri gerekiyordu. 
Gerçek aşkı temsil eden ruhlar, aşk, bağlılık ve güçlü karakter özellikleriyle donanmış güzel biçimlere bürünüyorlardı. Aslında, ne hikayenin yaratıcıları ne de izleyiciler, bunları insanlardan farklı bir cins olarak görmüyor, kendi cinslerinden biri olarak kabul ediyorlardı. Buna karşılık, isim ve biçim olarak yüksek sosyal statüye sahip insanlar olmalarına rağmen, Fa Hay gibi zalimleri kendilerine yabancı bir cins olarak değerlendiriyorlardı. Beyaz Yılanın Hikayesi, aynı zamanda "Erdemli Ruhun Hikayesi” olarak da adlandırılır. Bu başlığın kendisi de hikayenin halk tarafından benimsendiğini gösterir. 


LİN BİAO İLE DÖRTLÜ ÇETE DE AŞK VE EVLİLİK KONULARINDA BOŞLUK YARATTI 


Sosyalist dönemde de, Lin Biao ve Dörtlü Çete zamanında, gerçek aşkı ve bunun ifade edilmesini baskı altına almak için ншде bulunuldu. Beyaz Yılanın Hikayesi bile tabu ilan edilmişti. Halk, bu zorbaları günümüzün Fa Hay'ları olarak görüyor, hatta feodal yöneticilerden daha zalim ve daha zorba olduklarını düşünüyordu. Genç insanları bölmenin, onların zihinsel gelişmelerini köstekle- 


KAMPALA GERÇEK KUŞATMA ALTINDA 


İdi Amin birliklerinin 


4 gazeteciyi kurşuna 
dizdiği bildiriliyor 
İdi Amin rejimine muhalif а 


Tanzanya ordusunun başkent Kampala civarında beklenmedik bir direnişle karşılaştığı bildi- 


riliyor. 


renişe katıldığı öğrenildi. 


Bu arada, ikisi İsveçli ikisi Alman, dört gazetecinin İdi Amin'e bağlı birlikler tarafından kurşuna dizildiği bildiriliyor. Henüz doğrulanmayan haberlere göre, Victoria gölünü sandalla 


Kampala'nın dış dünya ile yeniden kurulan telefon bağlantısı sayesinde İdi Amin'in başkentten kaçmadığı, muhafız birlikleriyle di- 


geçerek Uganda'daki gelişmeleri dünya kamu- 


oyuna aktarmak isteyen dört gazeteci hakkında 


hiç bir bilgi alınamıyor. 


Bundan bir süre önce, çeşitli konularda olduğu gibi Çin'de kadın erkek ilişkileri ve aşk hakkında da büyük bir gürültü koparıldı. 
Genç kız ve delikanlıların arkadaşlık etmeleri, birlikte gezmeleri, birbirlerini sevmeleri sanki suçmuş ve devrimciliğe aykırıymış gibi Dörtlü Çete'den sonra bu olguların yaygınlaşması ve normalleşmesi, Çin'in sosyalizm yolunu terkettiğine kanıt gösterilmek istendi. Dörtlü Çete, aşkı ve evliliği nasıl görmüş ya da göstermişti? Onların tutumunun sonucu, devrimci değerlerin mi, feodal ve burjuva ahlakının mi yaygınlaşması olmuştu? Bugün Çin'de kadın-erkek ilişkileri, aşk ve evlilik nasıl ele alınıyor? 
Gelişen, kapitalist bir bakış açısı ve kültür müdür, yoksa sosyalist bir bakış açısı ve kültür mü? China Reconstructs dergisinin Ocak 
1979 tarihli sayısından dilimize çevrilmiş olan iki yazı, bu 
soruların cevaplandırılmasına olanak sağlıyor. Bunlardan 

Yu Yu-ven'in “Aşk Konusundaki Tutumların Yeniden Değerlendirilmesi"' başlıklı makalesi, Cang Li-han'ın kendi öyküsü olan "Çin'de Gerçek Bir Aşk Hikayesi"'nin sunuluşu niteliğini taşımaktadır. 


Aşk konusundaki | yeniden değerlendirilmesi 


e Lin Biao ile Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etti 


=), 


С a 


tutumların * 


meye çalişti, 


ei 


BARIŞ ANLAŞMASININ İLK ETKİSİ, 


ay 


at, Mısır'da yeni 


reformlar öneriyor 


© Suriye, Moskova'dan silah satın alacak 


© israil Parlamentosu özerklik sorununu tartışıyor 


BEYRUT/KAHİRE 
(AJANSLAR) 


Mısır Halk Meclisi Barış anlaşmasını onaylamak için başlattığı çalışmaları dün de sürdürdü. 


Mısır Devlet Başkanı, Sedat'ın önemli bir konuşma yaparak, barış anlaşmasının ülke içindeki etkilerini değerlendirmesi bekleniyor. Kahire'den 


gelen haberlere göre, tar- 


Dörtlü Çete, gençlerin birbirlerini sevmesini sosyalizme, mücadeleye ve çalışmaya ters düşen bir şey olarak göster- 


menin ve birbirlerine karşı çıkarmanın bir yolu da, hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan aşk ve evlidik üzerine tartışmaları yasaklamaktı. Her türlü 


aşk, şehevi, kaba; Bayağı ve'filüsteltcer “bir fey ó" 


larak damgalandı Genç insanlar onun hakkında” 


konuşamıyor, yazarlarise ondan söz edemiyorlar-» 


dı. Gazete, dergi, radyo, sahne ve sinemanın bu konuya değinmesine izin verilmiyordu. Normal hayattaki bu boşluk, aşk ve evlilik konusundaki sorunlarıyla ilgili olarak, genç insanları tamamen rehbersiz bırakıyordu, Buna göre, proleter devrimcilerin keşiş hayatı sürmeleri gerekiyordu. Bu boşlukta, aynı derecede sağlıksız tam tersi bir gelişme de doğuyordu; bu, genç insanların evlilikte maddi kazanç dışında bir şey aramamaları eğilimiydi. Bazı kızlar, genç erkekler mobilya takımı, yeni giysiler, dikiş makinası, transistörlü radyo vs. 
hazır etmeden onlarla evlenmeyi reddediyorlardı. 

Bugün, zalimce baskı yokolmuş ve uzun bir süre yasaklanan aşk ve evlilik konusunda konuşmak yeniden normal bir şey haline gelmiştir. 

Sicuan Eyaletindeki Neyciang kentinde, Sinhua Kitabevi, gazetedeki yazıyı iki hafta boyunca vitrinde sergiledi. Yazı, her gün kalabalık bir kitle tarafından okundu. Geçtiğimiz sonbaharda, Ekim adlı aylık edebiyat dergisinde yayınlanan, Liu 


Zin-vu'nun kısa hikayesi “Aşkın Durumu" ülke çapında daha da büyük yankılar uyandırdı. Bu 


hikâye yayılanmadan, önce, -Merkezi Halk Yayın: -$ 


İstasyonü bunu in Programı"'nda dizi olarak sunmuştu. Dizi, milyonlarca genç: dinleyicinin : 


ilgisini: gekti GBaalâri Bunu yazıya geçirerek, ülke... . 


nin daha uzak bölgelerindeki arkadaşlarına gönderdiler. Tiancin deki Enerji Donatımı Fabrikasındaki genç işçiler, programın bantını almak üzere Pekin'e bir arkadaşlarını yolladılar. 

Geçen yılın 26 Temmuzunda, Pekin Günlüğü, "Aynı İdeallere К İki İnsan" başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu, her ikisi de bir parça fabrikasında işçi olarak çalışan Cang Li-han ve Vang Ceng-Kuaüg hakkındaki gerçek bir hikayedir. Bu hikaye, hem Pekin içinde, hem de Pekin dışındaki okuyucularda gani uyandırdı. Pekin deki elektrikli araçlar fabrikasında çalışan Komünist Gençlik Birliği üyeleri, Cang Li-han dan kendi hikayesi hakkında daha fazla şeyler anlatmasını istediler. 


YARIN: 
Aşk ile çalışma ve incelemede ilerleme birbirleriyle çelişmez 


tışmalar sırasında Mısır Anayasasının 5. maddesi de değiştirilerek bütün siyasi partilere özgür örgütlenme hakkı tanınacak. Sedat'ın bu değişikliğin yanısıra bir dizi reform önerisinde buluna- 


cağı öğrenildi. 


360 kişilik Mecliste 
300 üye ile büyük bir ço- 


, gunluğa sahip olan En- 


ver Sedat'ın Milli Demokratik Partisinin, reform önerilerini kolaylıkla onaylayacağı bildiriliyor. 

Öte yandan, yarı-resmi El Ahram Gazetesi, Mısır-İsrail (oo barış anlaşmasının halk oyuna sunulacağını yazdı. Ancak oylama konusunda bir. tarih açıklanmadı. 

Mısır İçişleri Bakanı Nabavi İsmail, sabotajlar düzenleyerek barış anlaşmasına karşı çıkar güçlerin sert bir şekil- 
T bastırılacağını söyle- 
1 


SURİYE 
SOVYETLERDEN 
SİLAH ALACAK 


Beyrut'ta yayınlanan 
"Еп Nahar” dergisi, Suriye'nin Sovyetler Birliği’ naen silah alacağını yaz- 

E 

Geçen Aralık ayında, Suriye Devlet Başkanı Esad, silah satımı konusunda, Moskova isteksiz davrandığı için Sovyetler Birliği gezisini iptal etmişti. 

İSRAİL'DE 
"ÖZERKLİK" 
TARTIŞMALARI 


Israil parlamentosu, (Knesset) dünkü oturumunda Batı Şeria ve Gazze şeridi 3ölgelerine verilecek olan özerkliğin niteliği üzerine görüşme“; 


‚ lere başladı... 


-Сіп^ 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hikayesi 


CANGLİ-HAN 


* 


Adım Cang Li-Han başlıca üre 


timi vida olan, Pekin Standart Parça Fabrikasında ` işçiyim. Hi kayem çok basit. 26 yaşında ve üç yıllık evliyim. Fakat kocamla arkadaşlık ettiğimiz sıralarda, bü tün dünyaya karşı tek başına 
| mücadele ettiğim hissine kapıldığım, herşeyin bittiğini düşün- 
| düğüm zamanlar oldu. Buna rağmen, herşey mutlu bir sona bağlandı. 

Geçmişime gelince.... Sosyalist toplumda büyüdüm. Annem ve babam yeni toplumda eğitim 

| görmüş aydın kişiler. Gün boyu 
tecrübeli işçilerin yanında çalışı- 

| yorum. Böyle bir çevrede, birisine aşık olmamın beni böylesine 

| engellerle karşılaştıracağını, eski 
fikir ve geleneklerle mücadele etmek zorunda kalacağımı hiç akһта getirmezdim. Bunun da üs- 

| tünde, birbirimize olan sevgimiz, 
tedavisi olmayan bir hastalığın 

| tehdidiyle ciddi bir sınavdan geçti. 

Bu derginin muhabiri, hikayemin hâlâ anlatmaya değer olduğunu düşünüyor, öyleyse elimden geleni yapacağım. Bu hikaye, bir bakıma, ben ve diğerleri, ailem ve bugünün Çin toplumu 

| hakkında bir fikir verebilir, 

| 1970'de, fabrikamızda, küçük 
hırsızlıklar yapma alışkanlığını e- 

| dinmiş bir işçiye yardım etmek 
için kurulan bir gruptaydım. Gru bumuzun başında Vang Ceng-Kuaug vardı. Birlikte, bu işçi 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Cang Li-han ve Vang Ceng-kuang, hayatlarını birleştirmeye çalıştıkları zaman Dörtlü Çete zamanında canlanan feodal dönemin geleneklerini ai larında buldular, 


hakkında herşeyi araştırdık, onu daha iyi anlayabilmek ve hatalı davranışlarının kökenini bulmasına yardım edebilmek için olguları tahlil ettik. Ceng- Kuaug ya ratıcı. ve kararlı bir insandı. Ona yakınlık ve saygı duymaya başladım. Ondan öğrenmeye çalıştım, böylelikle gerçekten ilerlediğimi hissediyordum. O zamanlar, hayat benim için mutlu ve dopdoluydu. İşten eve döndügüm zaman, fabrikada olan her seyi, işimi ve bazende Vang Ceng-Kunug'ı anneme anlatmak için zor sabrediyordum. 

Birlikte olduğumuz zamanlar, kendimi onu seyrederken buluyordum. En küçük şeyler bile aklımda derin bir iz bırakıyordu Bir keresinde birşeyi araştırmak için birlikte Zinghua Üniversite- si'ne gittik. Otobüs kuyruğunun başında olduğumuzdan birlikte oturabildik. Kendi kendime, "bu otobüs, dış mahallelerden geçiyor, uzun bir gezi olacak; böylece ikimiz başbaşa güzel güzel konuşuruz"' diye mutluluk içinde düşünüyordum. 

İlk durakta, aralarında bebek- li bir kadının da bulunduğu birçok kişi bindi. İçimden biraz üzüntü duyarak kadına yerimi vermeyi düşünüyordum ki, Ceng-Kuaug kalktı ve kadını nazikçe 


benim yanımdaki yere oturttu. Elbette insanın birisine yerini vermesi olağan bir seydir, ama bu olay Dörtlü Çete'nin sözünün geçtiği ve onların etkisiyle birçok genç insanın, başkalarına âüşünceli ve nazik davranmamayı "'devrimci'' bir şey sandıkları ve başkalarına yer vermeyi modası geçmiş bir âdet olarak gördükleri bir sırada oluyordu. 

Zinghua yolu uzundu; Би, yarım saatten fazla ayakta durmak demekti. Ve O, benimle beraber olma fırsatından vazgeçiyordu. 
Bir saniye için ona baktım. Yüzündeki' ifade, böyle şeylerin onun aklından bile geçmediğini gösteriyordu. Birdenbire bencil düşüncelerim için kendimden utandım ve Ona daha fazla saygı duymaya başladım. O zamanlar, Onu henüz çok iyi tanımıyordum Sonraları, yaşlı insanlara, kadınla ra ve çocuklara karşı düşünceli davranmanın Onun doğal bir parçası olduğunu keşfettim. 
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düşünceler karşısında boyun eğmeli miydim? 


am m m a m m a а A а 


жез. = 


кє ————————————=———ч——————==н= == чш m А а —— ч ————== ————=——=——————=——=, 


* Bilindiği gibi, Başba-Кап Menahem Begin, daha önce yaptığı bir açıklamada, özerkliğin sözkonusu bölgelere değil, sadece bu topraklar- da yaşayan insanlara verileceğini söylemişti. 

Öte yandan konu ile ilgili olarak görüşmeler- de bulunmak üzere, İsrail Başbakan Yardımcısı İgal Yadin ve Savunma Bakanı Ezer Weizman'ın bu hafta içinde Kahire' 
ye gideceği açıklandı. 

SUUDİ ARABİSTAN 

NÜKLEER ENERJİ 
MERKEZİ KURACAK 

Riyad Halk Yönetimi Enstitüsü Genel Başkanı Doktor Muhammed Tavil, yakın bir gelecekte, Kızıl Deniz ile Basra Körfezi kıyılarında bir nükleer reaktör merkezi- nin kurulacağını açıkladı. Kurulacak olan merkez özellikle sulama işlerinde kullanılacak. 


Hava Kuvvetleri yeni bir harekata başlarken 


Devlet Başkanı 
/, 
Somoza, ABD'ye 
“tatile” gitti 
MANAGUA .(AFP-AA) 

Managua'daki (o resm) kaynaklardan belirtildiği» ne göre Devlet Başkanı Anastazio Somoz:, "'Pas kalya tatilini geçirmek" gerekçesiyle ABD'ye: gitti. 

Gözlemciler, Somoza nın gidişinin, rejime karşı mücadele eden Sandinista gerillalarına karşı hava kuvvetlerine bağlı uçak- 


ların saldırısı ile aynı zamana geldiğine dikkat 


çekmektedirler. 
Somoza'nın hareketinin büyük bir gizlilik 


içinde olduğu belirtildi ve bu konuda resmi kaynaklar ayrıntılı bir açıklama yapmadılar. İyi haber alan çevreler, devlet başkanının annesi ve iki oğlu ile birlikte Mia- mi'ye gittiğini bildiriyorlar. 

Öte yandan Hava kuvvetlerinin başlattığı harekat sırasında Sandinista gerillalarının bir jet uçağını düşürdükleri öğrenildi. 

Gözlemciler, önümüzdeki günlerde hükümet kuvvetleri ile Sandinista gerillaları arasındaki çatışmaların yoğunlaşacağını tahmin ediyorlar. 


Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat 


BUTTO'NUN ÖLÜMÜNDEN. 
SONRA ÜLKEDEKİ DURUMU GÖRÜŞMEK ÜZERE 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KARAÇİ/İSLAMABAD(AJANSLAR) 

Pakistan Askeri Yönetimi Başkanı Ziya Ül Hak, eski Başbakan Butto'nun öldürülmesinden sonra ülke çapında meydana gelen protesto ha- 


ceketlerini görüşmek üzere hükümet ve Eyalet | Kİ Ca: 


yetkililerini toplantıya çağırdı. Önümüzde! 
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martesi günü yapılacak toplantıda, muhalefete karşı daha sıkı önlemlerin tartışılacağı belirtili» yor. Pakistan'da bu tür toplantılar yalnız önemli ulusal sorunları görüşmek üzere çok ender yapılmaktadır. 

KIRBAÇ VE FALAKA 

Pakistan'da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da devam eden gösterilerde yüzlerce kişi tutuklandı. Yönetimin tutuklananlara acımasız davrandığı ve onlara kırbaç ve falaka cezasına çarptırdığı gelen haberler arasında. 

Tutuklananlar arasında Butfo'nun eşi ve kızı da bulunuyor. Lahor Barosundan 52 avukat Bayan Butto ve kızının serbest bırakılması için yetkilililere başvurdu. 

NÜKLEER SİLAHLAR YAPIMI YALANLANDI 

Pakistan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Pakistan Askeri Yönetiminin nükleer silahlar yapmak için bir program hazırladığı ve bu programı uygulamaya koyduğu yolunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. 

Sözcü Washington'un Pakistanda, zenginleştirilmiş uranyumdan atom silahları yapimina geçileceği konusunda bazı kuşkulara kapıldığını hatırlatarak, bu kuşkuların yersiz olduğunu savundu. Sözcü uranyumun, "salt barışçı amaçlar için kullanılacağını" sözlerine ekledi. 

Hatırlanacağı üzere, ABD yönetimi, PakistanınAvrupaülkelerindenpiyasada serbest satılan nükleer malzeme aldığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptığı ekonomik ve askeri yardımı büyük ölçüde kısmıştı. 


Fransız Sosyalist Partisi Kongresini 


PARİS 


Fransız Sosyalist Partisinin Metz Kongresi dün sona erdi ve François Mitterand yeniden Birinci sekreterliğe getirildi. 
Kongre sonuçlarına göre, Parti içinde bulunan dört akım aldıkları oy oranın- da yönetimde temsilci bulunduracak. 

Mitterand'ın oönderliğindeki grup,131 kişilik 
yönetici komitede 62 
sandalye kazanırken, mutlak çoğunluğu kazanamadı. 

Parti içi oçekişmelerin hakim olduğu üç günlük kongre boyunca, uluslararası sorunlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmadı. 

Fransız basını, Mitte- 


Н > ә 
Mitterand kazandı rand'ı Sosyalist Partinin "Azınlık yönetimi" diye nitelerken, 1981 Cumhurbaşkanlığı seçimleri _ için Mitterand'ın adaylıgının kesinleştiğini belirtiyor. Kongrenin son günü bir konuşma yapan ve Parti yönetiminde ikinci sırada gelen Michel Rocard, "Eğer Mitterand Cumhurbaşkanlığı adayı olursa, onu bütün Sosya- 


list Parti olarak sonuna ` 


kadar destekleyeceğiz" dedi. 

Mitterand'ın Metz ~ Kongresini kazanmasına rağmen, Sosyalist Parti içinde, önümüzdeki dönemde yeni tartışmaların çıkmasının ve Parti içi birliğin yeniden zedelenmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. 


'ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Kurumumuz ihtiyacı 300 adet 300 kg. çekerli baskül, idari teknik şartname esasları dahilinde teklif alma yöntemiyle satınalınacaktır. 

Bu işle ilgili idari TEKNİK şartnameler Çay Kurumu İstanbul Bölge Ticaret Müdürlüğü Si- 


nan Paşa Köprü Sok. 


o: 19 Beşiktaş-İstanbul, 


Çay Kurumu İrtibat Müdürlüğü Konur Sok No: 28 Үепіѕеһіг-АМКАКА ve Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve satınalma Dai- 


re Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Teklif vermek isteyen firmaların Teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte 25/4/ 


1979 günü çalışma saati sonuna kadar Ç 


ay Ku- 


rumu Genel Müdürlüğü Muhaberat Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul edilmez 

Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di.ediğine 


yapmakta serbesttir. 


(Basın 13025-352) 
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РӘС 


АР Genel Başkan Yardımcısı 


KEMAL DOĞAN: 


Seçmen yaşının 


İSeindirilmesini 


müzakereye her an hazırız 


İZMİR (ÖZEL) 
Adalet Partisi Gençlik Kolu İl Kongresi için 


İzmir'e gelen Genel Başkan Yardımcısı Kemal 
Doğan dün düzenlediği basın toplantısında seçmen yaşının 18'e indirilmesini her an tartışma- ya hazır olduklarını, ancak meclisteki seçim kanunu tasarısında bu konunun yer almadığını söyledi. 


1978 yılında 1 milyon 10 bin gencin 18 yaşını ikmal edeceğini belirten Doğan,bu konunun açıklık kazanması halin- 


de 1981 yılında 18-21 yaşları arasındaki üç milyon gencin daha oy kullanmasının sözkonusu olduğunu açıkladı. Kemal Doğan erken seçim konusunda yöneltilen bir soruyu ise şöyle cevapladı: 

"AP yetkili kurulu olarak bu meseleyi henüz müzakere etmedik. 
Ancak erken seçim konusunda kamuoyunun tazyiki ile karşı karşıyayız. Bu durum karşısında şu sual akla gelmektedir. Meclis, mebus için mi vardır? Yoksa millet için mi vardır? 


ТІКР Ankara'da 


Şelik Hüsnü'yü andı 


TIKP Merkez Komitesi Üyesi M.Kemal Çamkıran: 


” Şefik Hüsnü” nün mücadele hayatı devrimci iyimserliğin ve kararlı mücadelenin 


parlak bir örneğidir” 


ANKARA(ÖZEL) 
Şefik Hüsnü ölümünün 
20. yıldönümünde Türkiye İşçi Köylü Partisi tarafından düzenlenen bir toplantıyla anıldı. 
Kalabalık bir halk topluluğunun katıldığı toplantıda bir konuşma yapan TİKP Merkez Komitesi üyesi Mustafa Kemal Çamkıran,Şefik Hüsnü'nün Türkiye işçi sınıfının devrimci önderi olduğunu belirterek, "Partiye ve devrim davasına bağlı- 


Ormancılar 

Derneği 

Seçimlerinde 

CHP” liler 

TKP yanlıları ile 

ittifak yaptı 
Başkanlığa 


Alpaslan Altuğ getirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Ormancılar 
Derneği Genel Kurulu sonunda seçimi bir grup CHP'li ve TKP yanlıları- nın bulunduğu liste kazandı. 9 kişilik yönetim Kuruluna TKP yanlısı iki kişi girdi. 

Yönetim Kurulu üyeleri şöyle: İsmet Öztunalı, Hikmet Koyuncuoğlu, Remzi Korkmaz, 
Ali Osman Hasanbeşoğlu, Erol Erkan, Ali Aslankılıç, Rahmi Tekin ve Yılmaz Bilensoy. 

CHP ve TKP'ye yakın olanların listesi 130 oy alarak seçimi kazanırken Devrimci Yol, CHP'lilerin bir bölümü ve yurtseverlerin oluşturduğu liste ise 108 oy aldı. Halkın Kurtuluşu görüşlerini savunanların listesi ise 


30 oy aldı. 
Teknik Ormancılar Derneği'nin seçimlerini 


ise CHP'lilerin ağırlıkta oldukları liste kazandı. 
Halkın Kurtuluşu taraftarlarının listesi 58 оу aldı. CHP'lilerin listesinden bir üye istifa edince Halkın Kurtuluşu listesinden bir kişi yönetime girdi. 

Yönetim Kurulu şöyle oluştu: Alpaslan Altuğ (Başkan), Kami! Tarakçı, Şerafettin Tarakçı, Sabri Çavuş, Uğur Akıcıer, Şazi Sayılan (Genel Sekreter). 


йїп, yüksek fedekarlık ruhunun, devrimci iyimserliğin ve kararlı bir mücadelenin parlak bir örneğidir" dedi. 

Şefik Hüsnü'nün zor ve çetin günlerin adamı olduğunu vurgulayan Çamkıran sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sovyet sosyal-emperyalistleri devrimci hareketi yıkabilmek için işe temelden başlamak zorundadırlar. Nitekim öyle yapıyorlar. Ama Türkiye devrimci hareketinin temelleri sağlamdır. Çünkü orada Şefik Hüsnü'nün ve O'nun devrimci çizgisinin 
40 yıllık şerefli mücadelesi durmaktadır. 

"Şefik Hüsnü emperyalizm ve faşizmle mücadelenin timsalidir. 1920' lerde İngiliz emperyalistlerine karşı milli kurtuluş için TKP'nin başında savaşan Şefik Hüsnü 1940'larda da Nazi emperyalistlerine karşı mücadelenin en ön safında yer aldı." 

Sosyalizm ve enternasyonalizm adı altında en saldırgan emperyaliste u- 


şaklık edenlerin Şefik Hüsnü'ye saldırdıklarını söyleyen Çamkıran, 


“geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Devrimci geçmişe saldıranlar, geçmişin gericilerine, parti düşmanlarına çürümüş ve çökmüş olanların mirasına sahip çıkıyorlar. 
Onların gelecekleri de geçmişleri gibi çürük olacaktır" dedi. 

Yaşlı devrimcileri Şefik Hüsnü'nün bayrağı altında ve devrimci program altında birleşmeye çağıran Çamkıran konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Şefik Hüsnülerin tecrübelerini taşıyan ve yüreğinde hâlâ devrim ateşi yananları aramızda görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki bu çağrımız cevapsız kalmayacaktır. Revizyonist tekkeleri yıkarak Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin bayrağı altında toplanan binlerce devrimci ve emekçi gibi revizyonizm ve hakim sınıfların henüz tüketmediği bütün yaşlı devrimciler de er geç partimizde toplanacaktır." 

Devrimci halk ozanlarının ve koronun devrimci marşları ve türküleri okumasından sonra toplantı sona erdi. 


açıldı 


Bitlis'te açıldı. 
receklerini söyledi. 
çekleştiği 


da 


de bildirildi. 


Tütün Piyasası 
86 lira başfiyatla 


BİTLİS(AA) 
1978 ürünü Doğu Bölgesi ekici 
tütün piyasası dün 86 lira baş fiyatla 


Gümrük ve Tekel Bakani Tuncay Mataracı piyasayı açarken yaptığı konuşmada, tütün piyasalarındaki ortalama fiyatların baş fiyata yaklaşık düzeyde gerçekleşmesine özen göste-Tütün ambarlama ve ödeme hızla sürdürülmesi için gerekli olan önlemlerin alındığını ifade eden Mataracı, son yıllarda tütün üretiminin ülke ihtayaçlarının çok üstünde ger- için üretimde planlama yapılmasının zorunlu olduğunu savundu. Mataracı, konuşmasında Doğu bölgesinde üretim alanları sınırlamasına gidilmeyeceğini de söyledi. 

Öte yandan alınan bilgilere göre, 
1978 ürünü Doğu bölgesi ekici tütün 
piyasasında Tekel tarafından 43 merkezde alım yapılacak. Ayrıca, piyasarekoltenin . geçen yüzde 23 artışla 56 bin 500 ton dolayında gerçekleşmesinin beklendiği 


alım, işlemlerinin 


yıla oranla BBC, 


durumu 


Doğu Bölgesi ВВС, Türkiye'nin savunma sorunlarını konu alan 


bir yayın yaptı 


Haig, Türkiye'nin 


9 Nisan tarihli yayınında, 


NATO Başkomutanı General Haig' in, Türkiye'nin savunma gücünün 


ve NATO içindeki gücü 


hakkındaki kuşkuları üzerinde dur- 


konusunda 


ye'nin ekonomik sorunlarının, ülkenin İkinci Dünya Savaşı standartlarına bile ulaşamayan bir orduya sahip olmasına yolaçtığını ileri sürdür- 


Ankara'da çalısmalarına başlayan AET Karma Komisyonu'nda Ökçün bir konuşma yaptı. 


Türkiye AET Kârma Komisyonu toplandı 


Ankara Sıkıyönetim 


GEY BE 


Mahkemesinde 


Bir gencin katili 


komande müebbet hapsemahkum oldu 


Soyguncu komando 33 yıl hapse X 


mahkum oldu 


Istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalara devam edildi 


ANKARA (ÖZEL) 
sıkıyönetim mahkemesinde dün yapılan duruşmalarda 21 Nisan 1978 günü Aydın Efetürk adlı devrimci öğrenciyi pusu kurarak öl- 


Ankara 


dürmek suçundan yargılanan Arif Görünmez'in davası hükme bağlandı. 


Fen Fakültesinde "Ülkücü görüşü egemen kılmak amacıyla" Aydın Efetürk'ü pusu kurarak öldürdüğü sabit görülen Arif Görülmez müebbet hapse mahkum oldu. Tahamüden adam öldürdüğü sabit görülen Arif Görülmez TCK'nın 450/4 uyarınca idamla yargılandı. 
Ancak Mahkemede iyi hali, hafifletici unsur kabul edilerek TCK'nın 59, maddesi uyarınca müebbet hapsine karar verildi. 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi ayrıca sanığın bir yıl hücrede tecridine ve müebbeten amme hizmetlerinden mahrumiyetine karar verdi. 


Öte yandan duruşmayı izleyen Efetürk'ün yakınları mahkemeden sonra "Yaşasın Adalet" diye bağırdılar 


SOYGUNCU 
KOMANDO 33 YIL 
HAPSE MAHKUM 

OLDU 


Paşa Tosun ve Abdül Akpınar adlı iki. taksi şoförünü silah zoruyla soymaktan sanık Naci Bostan ve Özcan Kılıçoğlu adlı iki komando- nun davaları Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde dün sonuçlandırıldı. Komondolardan Özcan Kıuçoğlu 33 yıl dört ay hapse, Naci Bostan ise yaşının küçük olmasından dolayı iki yıl bir ay hapse mahkum oldu. 


BERAAT ETTİ 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde, öldürmek suçundan yargılanan 
MHP yanlısı Şeref Açık kanıt yetersizliğinden beraat etti. 

ülkücü Memurlar Derneği üyesi Şeref Açık,22 Ocak 1978 günü Kayaş yöresinde Halkevi üyesi Mehmet Dağaslanı öldürmek suçundan yargılanıyordu. 

Öte yandan 26 Temmuz 1977 günü Celal Ilgız adındaki tüpgaz ba- 


M.K.E. KURUMU 
MAKİNA SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TANDOĞAN/ANKARA 


Müessesemiz 
0,5x875x2100 


ihtiyacı mm. 


için 95.000 Kg. 
ve 195.000 Kg. 


0,5x875x2900 mm. ebatlarında oluklu galvaniz- 


li saç alınacaktır. 


Teknik şartname ve teklif isteme mektubu yukarıdaki adresimizden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 18.4.1979 günü Müessesemiz haberleşme servisine verilmiş olacaktır. 

Müessesemiz -2490) sayılı kanun hükümlerine 


tabi değildir. 


(Basın :13319—359) 
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yiini öldürme suçundan yargılanan Ali Karataşoğlu'nun da delil yetersizliбіпдеп beraatine karar verildi. 


İSTANBUL 
SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİNDE 


İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde de duruşmalara devam edildi. 

Spor Akademisi öğren cisi Said Ulusoy'u öldürmekten sanık ülkücü komando Alpaslan Alpaslan dün yapılan duruşmada savunmasını yaptı. Sanık Alpaslan savunmasında, kaba kuvvete karşı olduğunu fikirlerin tartışma yoluyla çözülmesi gerektiğini ileri sürerek, Said Ulusoy'u kendisinin öldürmediğini başka bir olayda öldürülen Ahmet Avlanmaz adlı ülkücünün öldürdüğünü iddia etti. Duruşma sanık avukatlarının savun ma yapması için 26 Nisana ertelendi. 


VEDAT KASIMLARIN 
DURUŞMASI 
Alibeyköy Lisesinde 
Tuncay Yaşayacak adlı öğrenciyi öldürmekten- 


sanık ülkücü komando. 


İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmasına devam edilen komando Alpaslan Alpaslan. 


Vedat Kasımlar'ın duruşmasında tanıklar dinlendi. Dinlenen tanıklardan Mehmet Eren kendisinin mektupla tehdit edildiğini bu yüzden şimdiye kadar tanıklık yapamadığını, aslında olay günü Vedat Kasımları belinde silahla kacarken gördüğünü söyledi. Mahkeme sanığın tahliye istemini reddederek, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri: bir tarihe erteledi. 


3 KİŞİ 1 'ER AY 
HAPSE MAHKUM 
OLDU 

İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan diğer duruşmalarda 15 Mart 1979 tarihinde Galatasaray Mimarlk Mühendislik Yüksek Okulunda duvarlara "16 Martın hesabını soracağız" "Sıkıyönetime Hayır" yazılı afişleri asmaktan İbrahim Yıldırım 1 
av hapis cezasına mahkum olurken, gene aynı tarihte Vatan Caddesinde duvarlara "16 Mart'ın hesabını soracağız Dev-Sol"' yazıları yazan Erhan Aslan Çelik ve Gülseren Kızıldemir de 1'er ay hapis cezasına mahkum oldu. 
Sanıklar yattıkları süre gözönünde tutularak tah- 


_ liye oldular. 


kuşkulu 


| | du. Bir Amerikan dergisinin, 'Vürkı- 


Hansen: Türkiye'ye cömert davranmak gerekir 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu- nun dün sabah Ankara' 
da başlayan 24. toplantısınm açış konuşmasını yapan Komisyon Eş Başkanı Orhan Vural Türkiye'nin artan ekonomik güçlükleri karşısında AET'ye karşı yükümlülüklerinin artan bir yük haline geldiğini söyledi. 
Bunun üzerine geçen yıl ortaklığa bazı öneriler sunulduğunu belirten 


Vural "Acil bir nitelik taşıdığı belirtilerek topluluğa sunduğumuz 


öneriler tonluluk organları tarafından bugüne değin kesin bir sonuca bağlanmamıştır" dedi. 
Vural önerilere bugüne kadar cevap verilmemesini üzüntüyle karşıladıklarını da sözlerine ekledi. 

Daha sonra söz alan komisyonun diğer Eş Başkanı Frankie Hansen, Guadelouppe toplantısında Türkiye'ye yardım yapılması kararlaştırıldığı halde bugüne kadar hiç bir gerçek gelişme olmadığını söyledi. 

Ortaklığın Türkiye'nin çıkarlarını hesaba katarak yükümlülüklerini yerine getireceğini belirten Hansen sözlerini şöyle tamamladı : 

“Türkiye bölgenin ender (o demokrasilerinden biridir. Türkiye'ye сӧmert davranmak gere- 


kir." 

ÖKÇÜN, 
TÜRKİYE'NİN 
ÖNERİLERİNİ 
TEKRARLADI 

Toplantıya (o Türkiye hükümetini temsilen katılan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ise yaptığı konuşmada toplantının ilişkilerin hassas olduğu bir döneminde yapıldığını, Türkiye'nin önerilerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. 

Türkiye — AET Karma Parlamento Komisyonu Toplantısında konuşan Avrupa Toplulukları Komisyonu adına Başkan Yardımcısı Wilhelm Haferkamp, topluluğun iki 
yıl içinde Türkiye'ye 100 
milyon dolarlık bir yardım yapacağını söyledi. 
Haferkamp, bu yardımın, eğitim, teknik öğretim ile fizibilite (yapılabilirlik) raporlarında kullanılmak üzere verileceğini belirtti. 

Toplantıda bir konuşma yapan Komisyon Üyesi İzmir AP Milletvekili Erol Yeşilpınar, "Kanımca Türkiye'nin ekonomik geleceği AET'nin içindedir. Daha doğru bir ifade ile Avrupa'nın içindedir" dedi. 


NATO Başkomutanı Orgeneral Haig... 


c NATO liderleri ve Haig, lürkive' nin acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyor. 


düğünü belirtti. 

BBC, Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik durumu üzerine Orta Doğu Ekonomi 


uzmanı Michael 
Dutly ile de bir görüşme yaptı. Michael Dutly, General Haig'in, Türkiye'nin gerçekten ekonomik yardıma ihtiyacı olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. Batı dünyasının, artık Türkiye'nin Batı it- 


tifakının öncüsü olduğu- 


nu varsaymaya devam etmeyeceğini belirtti. 
Dutly, BBC muhabirinin sorularını şöyle cevapladı: 


"General Haig'in, Türkiye'de gördüğü durum- dan şaşırmaması gerekiyor. Bu sorun önemlidir.- ABD, 1974 yılında, Kıbrıs'ın işgali ve Türkiye" nin burada yalnızca NATO'nun amaçları için kullanılacak Amerikan silahlarını kullanmasından sonra, Türkiye'ye silah vermeyi durdurmuştu." 

Dutly, "Amerika ambargoyu kaldırdığına göre, Haig'in Türkiye ordusunun durumu konusunda yaptığı eleştirinin başka amaçlar taşıyıp taşımadığı" yolundaki bir soruyu da şöyle cevapladı: 

“Haig, Türkiye'nin siyasi durumundan da kaygı duyuyor. Noel'den sonra Türkiye'de çatışmalar çıktı. Bugün 13 ilde sikıyönetim var. Batıh dört büyük lider, Türkiye'ye büyük miktarda yardım yapmayı ve Türkiye'nin ekonomisini kurtarmayı prensip olarak kararlaştırdılar. Ama şimdilik bunların hiç biri gerçekleşmedi. o General Haig ve NATO liderleri Türkiye'nin gerçekten hem de kısa zamanda epeyce yardıma ihtiyacı olduğunu göstermek istiyorlar. 


"Ecevit, 'Detantı' 
daha fazla gözönüne alan yeni bir savunma kavramı geliştirmeye kararlıydı. 
Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirmek istiyor, Libyahlarla görüşme yapıyor. Libya ona çok ihtiyaç duyduğu petrolü sağlıyor." 


Micheal Dutiy, BBC muhabirinin, "Ecevit'in Türkiye'yi diğer gruplarla, örneğin İslam i ya da Sovyetler Birliği ile yakınlaştırma уа da tarafsızlaştırma tehditleri ne kadar ciddi?" sorusunu ise şöyle cevapladı: 


“Ecevit için, ülke içinde büyük karışıklıklara yol açmayı göze almaksızm, NATO üyesi olmaktan başka bir seçenek yok. Ата batı, Türkiye" nin desteğini sağlamak istiyorsa, bunun bedelini ödemek zorunda olduğu nu kavramalıdır." 


Ankara’ da geçen yıl içinde 
85 kahvehaneye 


saldırıda bulunuldu 


-ANKARA(AA) 
Ankara Kahveciler 
Derneği Başkanı Ali Paşa Aksu, Ankara'da bulunan yaklaşık 6 bin 500 
kahvehaneden 85'inin geçen yıl silahlı ve bombalı saldırıya uğradığını açıklad Ankara, Kahveciler Derneği'nin dün Ankara' 
da yapılan 4. Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Ali Paşa 
Aksu, kahvehanelere ya pılan saldırılar sonucun da 22 yurttaşın hayatını kaybettiğini, olaylar dolayısıyla 195 kahvehane- nin kapandığını belirtti. 


KAYIP—Kredi . karım, 
Gazi Eğitim ' Enstitüsünden aldığım pasom gaspedilmiştir. Hükümsüzdür 

Zarif Doğan 


Aydınlık 


CENTO ve METO 


Cumartesi günkü Hürriyet gazetesinin üçüncü sayfasında, pek fazla kişinin dikkatini çekmeyen tek sütun bir haber vardı: 

"Sovyetler Birliği'nde yayınlanan Sovyetska- ya Rossiya gazetesi, ABD'nin Orta Doğu'da dağılan CENTO'nun yerine, METO (Middle East Treaty Organization — Orta Doğu Anlaşma Örgütü) adlı yeni bir pakt kurmak için girişimde bulunduğunu öne sürdü." 

Rusya, ''CENTO'nun yerine şimdi de METO kuruyorlar” diye gürültü yaptığına göre, yeni bir sıkıntısı var demektir. 

“Böl ve yönet" siyasetini Orta Doğu'da iyice artırdığı ve bölgedeki her yerde ateşin üstüne benzin dökme faaliyetini yoğunlaştırdığı bir dönemde, kendisine karşı bir birleşme, Rus ya'yı en fazla çileden çıkaracak olan şey. Böyle bir birleşmenin kokusunu almış olacak ki, daha doğmadan önleyeyim diye yaygarayı basıyor: 

çi ABD ,CENTO'nun yerine METO kurduruor! 
Ы "МЕТО kuracaklar” denilen ülkeler, tam да Rusya'nın "zayıf halka” ilan etmiş olduğu ülkeler; Türkiye, İran, Pakistan. 

Sovyetlere göre zayıf halka ne demek? 

Orta Doğu zincirinden kopartılmasının en kolay olduğu düşünülen ülkeler demek. 

Neden en kolay kopabilecek halkalar bunlar? 

Çünkü iktisadi buhran ve yoksulluğun en fazla olduğu, milliyet ve mezhep kavgaları- nın en kolay kışkırtılıp alevlendirilebileceği ülkeler bunlar da ondan. Ana hedeflerden biri, "Kürdistan'ın Sesi" adlı korsan radyo- dan açıkça ilan edilmiş: "20 milyon nüfuslu Sovyet kuklası bir Kürdistan devleti kurmak!" 

Bütün bu bölme çabaları sürerken, “zayıf halkalar" Sovyet yayılmacılığının panzehiri olan "birleşme" yolunda eğilim göstermeye başlarlarsa, Rusya ne yapar? Г 

Bir yandan parçalama faaliyetine hız verir, öte yandan da bu faaliyetini gizlemek için dikkatleri başka hedefe çekmeye çalışır, Orta Doğu'da kıyasıya rekabet içinde olduğu Amerika'ya. 

Eh, Sovyetlerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla, her taşın altında ABD ve CIA olduğunu göstermeye çalısanlar da bol miktarda bulunduğu için, bu yeni METO balonu da tutar mı tutar. Böylece Sovyetlere karşı kurulması muhtemel bir birlik, daha kurulmadan "Amerikancı" çamuruyla kirletilmiş olur. 

Bütün bu olup bitenlerin arasında Türkiye ne yapıyor? di 

Son zamanlardaki birçok gelişmeler, Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve Arap ülkelerine doğru bir açılma gayreti içinde olduğunu gösteriyor. 
CENTO'nun çöküşünden sonra Türkiye, RCD çerçevesinde İran ve Pakistanla ilişkilerini geliştirme dileğinde bulunmuştu. Özellikle sınır bölgelerindeki milliyet kışkırtmaları ve ekonomik sorunlar, Türkiye'de Orta Doğu komşularıyla daha fazla işbirliği arama ihtiyacı doğurmaya başladı. Ecevit'in son günlerdeki sözlerin- de de bu ihtiyacın açık ifadeleri var. 

Ticaret Bakanı Köprülüler'in, Türk—Sovyet ticari ilişkileri nedeniyle verdiği kokteylde, Rus yetkililerin her yakaladıklarına "Hikmet Çetin Irak'a neden gidiyor?" diye sormaları da onların kuşkusunu yansıtıyor: "Acaba METO için mi gidiyor?" 

Ve bu kuşku içindeki Rusya'nın uçurduğu başka bir balon daha piyasaya sürülüyor: "АВР, Arapların Türkiye ile değil, Yunanistan ile ilişki kurmasını istiyor!" 

Böylece bir taşla birkaç kuş vurulmuş olacak, Hem Türk-Yunan anlaşmazlığı körüklenecek, hem yeni birlikler oluşması önlenecek, hem söz konusu ülkelerdeki anti-Amerikan bilinçten istifade kendi oyunları gizlenecek vb. 
Rusya'nın Üçüncü Dünya düşmanlığının girmeyeceği kılık, uçurmayacağı balon yok. Ya hem Yunanistan, hem Türkiye, hem Araplar aralarında güçlü birlikler kurarlarsa? İşte Rusya için en büyük felaket! 
Türkiye'nin bütün bu oyunları açıkça görebilen bir dış politikaya, berrak siyasetlere ihtiyacı var. Eğer Orta Doğu ülkeleriyle işbirli. 
ği arzusu, "çok unsurlu denge” denilen cam bazlık siyasetinin aleti olarak kullanılacaksa. 
Amerika'ya, Rusya'ya karşı yeni bir şantaj aracı olarak düşünülüyorsa bunu kimse yutmaz. Çünkü biz daha ağzımızda bir "dış düşman" lafı geveleyip adını bile söyleyemezken, İran, kurmamız gereken siyasi işbirliğinin hedefini gayet somut söylüyor: "Bölgede süper devletlerin rekabetine izin vermemek." 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İSTANBUL HASTANESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 
1- Hastanemizin ihtiyacı bulunan 130.000 kg. 
ekmek 10.4.1979 günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 
İşin geçici teminatı idari şartnamenin 4. 
maddesinde belirtilen hususlara göre firmalarca verilecektir. 
Bu işe ait idari ve evsaf şartnamesi mesai saatleri dahilinde Koca Mustafapaşa'da bulunan Hastanemiz Satınalma Komisyonundan bedelsiz olarak temin edilebilir veya görülebilir. 

- İsteklilerin usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 10.4.1979 günü saat 14.00'e kadar yukarıda açıklanan adresteki Satınalma Komisyonumuza makbuz mukabili vermeleri gerekmektedir. 

- Teklif mektupları bu gün ve saatte ele geçecek şekilde posta ile de gönderilebilir. Ancak; postada meydana gelecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

- Hastanemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği firmadan ekmeği almakta serbesttir. 
İlgililere duyurulur. сз у 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°*70 edebiyat kuşağı üzerine düşünceler 


(7) 


daş olma tutumunda. 
Dili duru, özenli, Olgun yetkin öyküler onunkiler. 


1970 kuşağı öykücüleri bu kadar değil elbet, ama bu kısa bakışın kapsamına alabildiklerim bunlar. Hiç biri 


2 


Hentbol Adana'da futboldan sonra en yaygın spor haline geldi 


© Bölge Müdürlüğü ve okul müdürlükleri 


Düzenleyen:NECATİ GÜNGÖR | devirlerini | doldurmuş | im değiller, Goğu yolun bu spor dalının gelişmesi için n ar, Önlerin ys ал, sağlıklı bir zaman seferber-oldular s. var, Umut verici, etkin-İNCİ AR AL GÜ R liği kesin bir kuşak bu. Adana'da futboldan "Bölgemiz, Beden Ter 


bunalımlı dönem aslında genel olarak edebiyat etkinliğinin, okur ilgisinin azalmasına neden oluyor. 


kolayca tad. alabileceği ni, yorumlayabileceğini sanmıyorum Baran'ın öykülerini. Ama ben seviyorum. Bazı öyküler- 


Yeniler bu yoldan geçerek ulaşacak öteye. 
70 lerden sonra yazan kuşağın, devraldığı öykü mirasının, yüklediği sorumluluklar,bence acıların, aksaklıkları yaratan koşulların aktarıl- 


sonra ikinci sıraya hentbol oturdu. Kısa bir süre içindetüm Adana okullarına yayılan hentbol, aynı zamanda oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip. 


Adana'da ohentbolun 


biyesi, imkanlarını bu spor dalından esirgememiş ve elinden gelen yardımı göstermiştir. Ayrıca okul müdürlükleri de bu spor dalının yayılıp sevilmesine yardımcı olmuşlardır." 


de kurgusal kalıyor. Oy- ması, duyurulmasıyla bu kadar sevilmesine e- 

Bu kuşak öykücüleri ва Я a ЕЕ birlikte bunların değiş- meği geçen Bölge Antre- Esas olarak gençleri- içinde benim sevdiğim, çıktığı öyküleri daha etmesi gerektiğini de vur- nörü Kazım Tekin konuy. miz bu spor dalına ilgi beğendiğim öykücülerin 'kileyici. йаш, düşündürmek, la ilgili görüşlerini şöyle (göstermişler ve bizde de 

Я başında Tomris Uyar : . gidilecek yönü göster- açıklıyor: destek görmüşlerdir. 
de Б gerçeğin sorunlar karşısında so- geliyor. ‘Şamı derinle- peker 5 mek olmalıdır. Yazarın isidir. Her yazar rumluluk yüklenmeleri mesine kavratmayı özgün bir dille салаа tavrı; dili, özü, biçimi 


kendi gerçeğinden yola çıkar. Gerçek yazar ise yaşadığı dönemin tanığı olabilen, bunu kendi dünya görüşü çerçevesinden yansıtabilen kişidir. Elbette bunu çağ- 


ekonomik ve toplumsal gerçeklerin giderek ağırlık kazanması oranında artmaktadır. Çelişkilerin keskinleştiği, değişimin hızlandığı bu sürecin dışında kalmayı 


amaçlayan bir yaklaşımı var Uyar'ın. Her kesimden küçük insanların acılarını bütün duyumlarıyla sergiliyor. Etkileyici, anlatım özgünlüğü taşıyan, içten, insanı 


yı sürdürüyor. Öyküler- deki imge yükü giderek ağırlık kazanıyor. 
Adalet Ağaoğlu düşünsel yanı ağır basan, nırçın ama usta işi öy- 


ve işleviyle toplumcu bir çizgide gelişmeli. 
Söylenecek şeyi en iyi biçimde dile getirmek, hem kendine özgü,hem çağdaş bir yorum getirmek zorundadır günü 


daş bir yorumla, yapay- yeğlemiş (öykücülerin sarsan, düşündüren öy- külerle başladı. Son ki- müz öykücüsü, yazarı 

ше ve tekdüzeliğe düş- bu alanda yaygın bir et- küler ена ИБ: tanda küçük diğe Bunu умра, dei, niшей ав zapoa Sa- kinliğe ulaşamadıkları liklerle dolu, ustaca bir ei eyi т: çin gördüğünü iyi bilak POEN ten. de söylenebilir. Böylelikle а Быр ш = aca mesi ve canlı gözlemleropmadan. içinde yaşadığımız. ger- Же ıcacık o bir açılımın е yansıtması gerekir. 
çekler, yazarı en azın- ürüzan, 70 kuşağı- (geliştiğini görüyoruz. 


özellikle (o 1970'lerden sonra yaşanan Çalkantılı dönemde politik ve ekonomik bunalımlar, darboğazlar on- iki mart rejiminin getirdiği acılar ve bıraktığı 


dan düşünmek zorunluğunu duymaya, bireyden yola çıkarak değişen toplumun insanını anlatmaya itmektedir. 


nın en önemli öykücülerinden biri. Ekonomik ve toplumsal gerçeklerin, çıkmazların, bunların yarattığı acıların kişilerinde belirginleştiği ayrıntılarla, insan sevgi- 


Osman iŞahin Güney. 
doğu Anadolu insanına eğiliyor. (o Gözlemlerini çarpıcı bir biçimde ve tutarlı bir dünya görüşü- nün ışığında öyküleştiriyor. 


Yaşam savaşı veren insanın dramı sorunsalhk kazandıkça yazar kendiyle olduğu kadar yaşadığı dönemin çelişkileriyle de hesaplaşacaktır. 


tortu, pahalılık, işsiz- Öykü bizde genel siyle zenginleşmiş öy- Bekir Yıldız'ın keslik, yokluklar, kıyımlar, Jikle yazına başlama Кее çalışkan bir ya- kin olaylar örgüsüne da- Ülkemizde büyük de- 
“ cinayetler; tüm bu kar- çalışması olarak de- тат. Ne var ki kimi öy- yanarak anlattığı öykü- (ğişiklikler oluyor ama gaşa 1970 kuşağı ola: фегіепаігііуог. Oku- (o külerinde görülen ayrım lerin modası çabuk geç- insanımızın yazgısı de- 


rak adlandırılan öykücülerimizin yapıtlarına da 


ru az. Fürüzan ve Bekir Yıldızın yarattığı 


tılar bolluğu yoğunluğu azaltıyor, okuyanı yo- 


ti. Acıyı, sevgiyi, direnci, öfkeyi, usun sağlam- 


gişmiyor. En önemli sorun bunu değiştirme is- 


ister istemez yansımış" ilgide; azalmakta. Et- o ruyor. lığında (o keskinleştirip teğini yaratmak, canlı > 

tır. Gene де toplumu- kinliği az, kitaplaşması Selçuk Baran, ince iletebilmeli bir yazar. tutmak, acıları eyleme, 228 - muzdaki değişimin bü- güç. Halkımızın ekono- (o duyarlıkları kolayca Necati (o Güngör'ün (o başkaldırmaya, dirence ДЕ 

tün boyutlarıyla yansı- mik koşulları, eğitim O yakalanamayacak du- öyküleri ѕаупі değil, yöneltmek olmalı. Satıldığını söyleyebilmek düzeyi, insanımızın ezil- rumların öykücüsü, Ki- sağlam duyarlıklarla (o natsal gerçekten ödün istanbul Vole bol güç. Bu dönem yazarla- mişliği, toplum olarak ` şileri genellikle kendi yüklü. Sevecenlikle, ezi- vermeden, ama gene de 2 ү 


rımızın toplumsal 


„Amaçları, aynı sanat heyecanını duyan, ça- 


ата istek ve sabrını "Biz halk ile аап! Cahit G bo 

içtenlikle sürdürenle sanatı birbirine janlığına Cahit Gür 

ау БЕЙНЕ yaklaştırmaya çalışıyoruz” yapıldı getirildi Kız Voley 1 Takımımız çalmak, sanat sopia. 4 Nisan akşamı Atatürk İSTANBUL (ÖZEL) grubunda 1 oldu 

тт in » Kültür Merkezinde "Günü- Daha önce 25 kulüp temsilcisinin görevden alınma- Н e 


tartışmalarına katılmak, Ankara ve Anadolu'da 


yaşadığımız her yönden 


çevresinden. Herkesin 


lene, sömürülene yan- 


“Altılar Grubu”ndan ressam 


SUNA OZKALAN: 


OZ. Био 


gerçeğe bağlı kalarak. 


Plastik Sanatlar 


Açık Oturumu 


müz Türk Sanatını Oluştu" 


„тае Temel Etkenler’! konu- 


25 kulüp 
temsikisi 


istifasını istemişti 


Ajanı Kemal Gökçay 


istifa etti 


ө Boşalan voleybol 


sını istediği İstanbul Voleybol Ajanı Kemal Gökçay; 


Üstte, Adana karması Hentbol Takımı Antrenör Kazım Türesin ile,Y. ё , .Yanda, Bölge karması çalışma yaparken, altta, çalışma sırasında 7 adım atışını deneyen ie 


sporcu. 


Bahar Kupasında Avusturya'yı 3-0 yenen 


ө Federal Almanya İsveç'i 3-0, 


rahafâız oldüğü Yerekçesiyle görevinden istifa etti. 

İstanbul Beden Terbiyesi Genel Müdürü Metin Etkuş boşalan Voleybol Ajâhilığı görevine, Bölge Hakem Komitesi Sekreteri ve Voleybol Hakem Kulübü Başkanı Cahit Gür'ü atadı. 

Bilindiği gibi bir süre önce 25 kulüp temsilcisi Kemal Gökçay'ın voleybola yararlı olamadığını ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini imzalı bir dilekçe ile 


sergiler açmak olan genç bir grup ALTI- 
LAR. 
16-31 Mart arasında 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde resimlerini sergileyen AL-TILAR GRUBU'ndan 
Suna ÖZKALAN' bir 


tu açık oturum dizisinin il- ki "Plastik Sanatlar" üzeri- 
„пе düzenlendi. Konuşmacı olarak Sezer Tansuğ, Tan Oral ve Özer Kabaş'ın katıllığı açık oturum, Ömer Uluç tarafndan yönetildi. 
Açık oturumu 30-40 dolayında bir seyirci kitlesi iz- 


Hollanda ise Isviçre”yi 3-1 yendi 

© Sevgi gösterisi altında oynanan Hollanda İsviçre maçında seyirciler bir oyuncuya üzerinde Türkiye yazılı tahta bir işleme verdiler 


ANKARA -KENAN МАСІ bloklarında başarılı olan Hollanda Bahar Kupası Voleybol Tumuva- o İsviçre'nin hatalarından iyi yarar- 


söyleşi yaptık. 


Mehmet Yeşil 


— Sergilerinizi bugüne kadar büyük kentler dışında nerelere ulaştırdınız? Bununla neyi amaçladınız? 

—Biz grup olarak 
1968 yılından bugüne 
kadar büyük kentler dışında Antalya, Mersin, Seydişehir (Etibank tesisleri), Foça, Datça gibi şehirlerimizde resimlerimizi sergiledik. 

Bunu yaparken de şu anlayıştan. hareket ettik 

Resim halka inmez diyorlar. Ben bu görüşe katılmıyorum. Halk egitilebilirse pekala resimden anlayabilir. Biz halka resmi sevdirmek, duygularımızı, düşüncelerimizi gördüklerimizi onlara götürmek ve böylece kendi çapımız- da eğitim faaliyetlerini yürütmek istiyoruz. 

Açtığımız sergilerde herkesin resim alabilmesini sağlamak için, fiyatları da düşük tutuyoruz. 

Sanat, bir üstyapı kurumudur. Ve bunun bir dalı olan resim sanatı da küçük bir azınlığın uğraşıdır. Bu yüzden halktan kopuktur, uzaktır. Biz aradaki bu açığı kapatmak amacındayız. 

Ben Foça'da çalışırken, halk benim çizdiбїт, boyadığım, kendi kayıklarını görmek için ilgi gösterdi. Aynı şekilde Ankara'nın gecekondu semti olan Altındağ'da çalışırken halk beni konuk ediyor, saygı gösteriyordu. 
Çünkü“ onların hayatı- nın önemli bir parçası olan evlerini, sokaklarını resmediyordum. 

— Resimlerinizde genel olarak bir uslüp ve konu birliği göze çarpmakta. Grup olarak ve teker teker daha değişik konular ve teknikler denemeyi (o düşünüyor musunuz? + 


| Altılar Grubu çalışma sırasında 


—Sanatçı kendi yaşantısından yola çıkar, duygu ve düşüncelerini iletmek ister. Zaman zaman sosyal konular da bizi etkiliyor. İlk sergilerimizde bu tür konular daha çoktu, giderek doğaya yöneliş oldu. 
Bunda toplu çalışmalarımızın etkileri olabilir. 
Birlikte doğaya çıkıyoruz, birlikte çalışıyo ruz, hemen hemen aynı yöne bakıyoruz. Çalışma olanaklarımız sınırlı. Arkadaşlarımızın çoğunun meslekleri var. 
Zamanımız dar. 

Resminizim Avrupa kökenli olduğu konusunda yaygın bir görüş var. Bu görüşe katılyor musunuz? 

—Avrupa kökenli olduğu kesin. Hocalarımız oralarda eğitim gördüler ve bunu bize aktarıyorlar. Bu etkiden kurtulmak bence pek kolay değil. Kendimizi ilerletecek eleştiri ortamı yok. GenellikleAnkara'daki bütün sergiler birkaç kişinin gözüyle değerlendiriliyor. Bu da kimi zaman dar görüşün dışma çıkılmadan oluyor. Böylece tam tersi- ne sanatçının gelişimini engelleyici etkiler 

yaratıyor, 

Piastik sanatlara ağirlik veren sanat dergileri az ve bazı tekeller elinde. Bunun sonucun- da sahte sanatçılar yaratılabiliyor Ya da gerçek sanatçılar görmezlikten gelinebiliyor. Oysa resmimizin bize özgü bir nitelik kazanabilmesi için yeni denemeler ve araştırmalara girişen sa 


natçılar desteklenmelidir. 

—Bugün ülkemizde resim sanatı açısından gerçek bir sanat ortamından sözedebilir mi? 

—Gerçek bir sanat ortamı yok diyebiliriz. 
Resim sanatı ite kaka yürüyor. İlgi az. Bugüne kadar kendi masraflarımızı karşılayacak 


kadar bile resim satma olanağını bulamadık. İsim yapmış sanatçıların resimleri de yeni bir yatırım alanı oldu. Bono gibi alınıp satılabiliyor. 
Ben buna karşıyım. Resimden hiç anlamayan zengin kişiler onu sadece bir süs eşyası olarak 


değerlendirebiliyorlar. 


YILDÖNÜMÜ 


A YDINLIK'IN 
1. YILDÖNÜMÜNE 


Boncuk boncuk ter, 

İnce ince nakış 

Memur maaşı, kız çeyizi Okul harçlığı, işçi gündeliği Uzanıp verdiler, 

"Katkımız olsun'' dediler kırdan. 
Gün içinde,güneş altında Böyle doğduk anamızdan 
Süt köpük gözemiz, Çağlayan sulardan özümüz Dağlar aşar, yarlar geçer, Gümbür gümbür sesimiz. 
Kara özlüye,kem sözlüye, Balyoz gibi ineriz. 

İçimiz dalga dalga, 

Hey hey aydınola 

Ela gözümüz, kara gözümüz Doldu işte senemiz 


Haydar Polat 


ledi. 

Ömer Uluç'un kısa açık lamasından sonra konuşmacılar sira İle Türk sanatının durumu ve sorunları konusunda fikirlerini belirttiler, Sezer Tansuğ, Türk resim sanatında bir çeşitlilik görüldüğünü ama genellikle iki eğilimin dikkati çektiğini söyledi. Tansuğ bu eğilimleri figüratifresim ve figüratiften kaçan soyut resim eğilimleri olarak belir ledi. Figüratif tarzın daha ağırlık kazandığını vurguladı. Türk resminde din, coğ rafi etkinlikler ve tarihsel etkinliklerin önemli rol oynadığını belirtti. Вайпй etkisi hakkında da "Bati etki- li oldu ama Türk resim sana tı batmın tam <tkinliği altına girmedi" şeklinde konuştu. 

Tansuğ'dan sonra söz alan Özer Kabaş, özellikle 
1970 sonrası Türk resmi 
üzerine konuşacağını belirt ti. Batının Türk resminde büyük etkileri! bulunduğunu ama 1970'den sonra kişilikli, usta ressamların yetştiğini söyledi. Türkiye" nin kozmopolit bir yapr ya sahip olduğunu vurgulayan Kabaş, Türkiye'de resim sanatının çeşitli etkiler altında kaldığını ama üretici güçlerin de sanatta önemli rol oynadığını belirtti. 

Tan Oral ise kendisene önceden bildirilen konunun dışına çıkıldığını söyledikten sonda, sanat olayı nı oluşturan en önemli etkenin toplumsal yapı olduğunu , tarihin ve sınıfların da önemli etkenler arasında bulunduğunu belirtti. Batının etkisinin büyük olduğunu, acak bunun o kadar korkulacak bir yanı olmadığını söyledi. Sanau zorunlu kılan koşulların ihtiyaçtan doğduğunu, üretici sınıfların yaptığı sanatın yeni ve geleceğe dönük, hakim sınıfların yaptığının ise 


geri ve eski sanat olduğunu 


üretici gülerin üretim ilişkilerini zorladığını, sanat yapan kişi ile sanat alıcısı arasında bir saflaşma ortaya çıktığını ve bu saflaşmanın sınıfsal bir yapı kazandığını belirtti. 

Her üç konuşmacıya da ayrı ayrı sorular yöneltildi. 
Gelecek açık oturmların beş değişik konuda devam edeceği, altıncı açık oturumun toplu değerlendirme niteliği taşıyacağı duyurularak oturum kapandı. 


Bölge Müdürü Metin Erkuş 'a başvurmuşlardı. 


İSTANBUL (THA) 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Gazi Akınal görevinden istifmetti. 

Seçim kongresinde 
166 oy alarak başkan seçilen Akınal'ın ortak listeye sunduğu 7 arkada şından sadece 2 kişi yönetim kuruluna girdi. 

YENİ BAŞKAN 
ADAYLIĞINA 
HÜSEYİN CEVAHİR GÖSTERİLİYOR 


Akınal'ın sonra Siyah-beyazlı 


istifasından ku- 


Beşiktaş Kulübü Başkanı Gazi Akınal istifa etti 


lübe yakın çevreler yeni başkanın Hüseyin Cevahir olacağını açıkladılar. 

öte yandan Beşiktaş' 
ın yeni Yönetim Kuruluna giren Bilgin Demirören de istifa ettiğini açıkladı. Demirören "Ben zaten seçimlerden önce istifa etmiştim. Ancak sayın Akınal beni listede göster miş. Seçilmiş olmama rağmen görev kabul et meyeceğimi daha önce bildirdim. Bu durumda da görev almayacağım" dedi. 


ERENKÖY KIZ LİSESİ -2- 


© "öğretmenlerimiz sosyal faaliyetlerle ve özel olarak sporla uğraşan arkadaşlarımıza ters davranıyorlar” 


Basketbol Takım Kaptanı ise birçok okulda önemli bir sorun 


oluşturan çalıştırıcı yokluğunu dile getirdi. 


karsılasmalarla gecti. 


8-15 kaybetti. 


Erenköy Kız Lisesi- nin dünkü bölümünde öğretmen Nimet Karadağ, spor yapan öğrencilere diğer öğretmenleri- nin ilgiyi göstermediklerini ve bunun da kendileri açısından çok önemli bir sorun olduğunu belirtmiş ti. Erenköy Kız Lisesi ile ilgili bugün yayınladığımiz bölümde ise, okul takım kaptanları görüşleri ni dile getiriyorlar. 

Voleybol takım kaptanı Güler Berber ise bu konudaki görüşlerini şöyle anlatıyor: 


"Ви bizim en büyük sorunumuz. Öğretmenlerimiz sosyal faaliyetlerleveözel olarak arkadaşlarımıza ters davranıyorlar. 
Bu nedenle öğretmenlerimize sporun toplum içindeki önemini ve yerini kavratmak gerekiyor. 
Voleybol Takımımız İstanbul birinciliğini kazandı. Bizler bu şampiyonada tüm hareketlerimizle okulumuzu tem- 


sil etmekten gurur duyduk, Ancak karşı karşı- 


ya kaldığımız bazı olum- 


sının ikinci günü çekişmeli ve zevkli 


İlk mâçta Federal Almanya ile İsveç karşılaştılar, Kollektif oyunu çok iyi bir şekilde uygulayan Federal Almanya,İsveç'i 3-0 yendi. Almanya'nın oyununu etkileyen önemli faktörlerden birisi saha kenarından iyi yönetilmesiydi. Almanya'nın Japon antrenörü, zamanında» eleman değiştirmek yoluyla ekibin galibiyetinde büyük rol oynadı. 

Bu maçın setleri 15-6, 15-6 15—5 bitti. Maç 45 dakika sürdü. 

İkinci karşılaşma Hollanda ile İsviçre arasındaydı. -Bu karşılaşmada heyecanlı ve zevkli geçti. İlk sette sık sık hata yapan Hollanda bu seti 


İkinci sette Hollanda toparlanmış göründü. Burada maçlarında ve 


por {аа iyetleri 


Sporla uğraşan öğrenciler 


zandılar. 


lanınca seti 15-3 gibi büyük farkla kapattı. üçüncü ve daha sonraki setlerde de aynı tempo ile oynayan Hollanda 76 dakika süren karşılaş-_ madan 3-1 galip ayrıldı. 


Bu arada Kız Voleybol Takımımız üstün bir oyundan sonra Avusturya'yı 3-0 yenerek grubunda birinci oldu. 

Milli Takımımız özellikle Arzu ve Selcan'ın güzel oyunuyla seyircilerin takdirini topladılar. 

Oyuncularımız çok az hata yaptılar özellikle ikinci seti çok rahat kazandılar. 

Milli Takımımız Avusturya karşısında setleri 15-10, 15-6, 15-8 ka- 


Gecenin son maçında ise Fransa da Belçika'yı çok rahat bir oyundan sonra 3-0 yendi. Fransa setleri 16-14, 15-10, 15-6 aldı. 


Milli 


maç boyunca 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


e dolaylı baskı uygulanıyor 


suz tavırlar hepimizi üzdü." 

Basketbol Takım Kaptanı ise görüşlerini şu şekilde açıklıyor. 

“Okulumuzda başarılı sporcular var. Ancak bütün mesele bu öğrencileri iyi bir şekilde maça hazırlamak. Bir süre önce bir çalıştırıcımız vardı. O zaman takımımız gelişiyordu. Fakat şa anda bir çalıştırıcımız olmadığı için takımımızın durumu hiç- te iyi değil." 
Erenköy Kız Lisesinde 


görüşlerine başvurduğu” muz öğrenciler ve beden eğitimi öğretmeni okulda ki eğiticilerin spor konusuna yanlış baktıklarını ve bunlarında sporcuların zevklerini kırdıkları konu sunda fikir belirttiler. Diğer yandan çalıştırıcı eksikliği, çalışma yerinin olmaması da onlar için başlı başına bir sorun olarak duruyor. 


— 
Perşembe günü: Suadiye Lisesi 


Voleybol Takım Kaptanı Güler Berber diğer öğretmenlerin anlayışlı davranmasını ve kendilerine yardımcı olmalarını isti yor. 


10 Nisan 1979 - 


Tunceli'de Halkın Kurtuluşçuları ile Apocular... 


(Baştarâfı 1. Sayfada) 


zen de taşlı sopalı olarak süren çatışmada birçok kişinin yaralandığı, birçok evin ise tahrip edildiği öğrenildi. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen olaylar henüz önlenebilmiş değil. Önceki gün Saat 13.00 sıralarında Adalet Bakanı Mehmet Can askeri bir helikopterle Tunceli'ye gelerek olayları yerinde izledi. 


KIZLAR ÇATIŞTI 


Dün Saat 08.30 sıralarında Tunceli Kız Meslek Lisesinde Apocularla Halkın Kurtuluşçuları arasında yeniden Çatışma çıktı. Silahlı çatışma şeklinde geçen olayda birçok kişinin yaralandığı öğrenildi. 

Sabah Saat 08.30 sıralarında bütün kız öğrenciler okulun önünde toplandılar. Bayrak töreni yapıp İstiklal Marşı söylendikten sonra Apocu kız öğrenciler okulun kapısını tuttular. Halkın Kurtuluşu dışında herkesin ulula girebileceğini, Halkın Kurtuluşçularını okula almayacaklarını açıkladılar. Bu sırada öğrenciler yavaş yavaş okula girmeye başladılar. 
Halkın Kurtuluşu taraftarları is^ kapının önünde birikmiş bekliyorlardı.Bu arada aralarında çıkan ve laf atma şeklinde süren çok kısa bir tartışmadan sonra birbirlerine girdiler. 
Taş, sopa ve zincirlerle karşılıklı başlayan çatışmaya bu sırada dışarıda bekleyen Halkın Kurtuluşu taraftarları müdahale ettiler. Çoğunluğu erkek olan Halkın Kurtuluşçularıyla okulda bulunan Apocu kızlar arasındaki çatışma giderek büyüyordu. Polis ve jandarma olaya müdahale etmiyor ve olaya seyirci kalıyordu. Halkın Kurtuluşçusu olarak bilinen erkek öğrenciler Apocu kız öğrencilerin saçların- dan tutup yerlerde sürüklüyordu. Bu esnada oku- 


duyulmaya başıandı. Ulusalcılar, Apocular diye bilinen gruplar olay yerine yaklaşarak dışarıdan uzun menzilli silahlarla ateş etmeye başladılar, Okulun önünde birikmiş olan Halkın Kurtuluşçuları ilkönce yerlere yattılar, daha sonrada olay yerinden süratle uzaklaştılar. 
VALİ AÇIKLAMA 
YAPTI 


İki gündür süren olaylarda polis şu ana kadar etkisiz kaldı. Olayların önüne geçilememesi olayların daha da büyümesi endişesini güçlendiriyor. 
Tunceli Valisi Namık Günel tüm orta dereceli okulların süresiz olarak tatil edildiğini, Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerinin toplantı halinde olduklarını ve okullardaki durumu değerlendirdikleri rini açıkladı. 

ANKARA'DA 

Kavaklıdere'de bulunan İsrail Sefarethanesi- ne patlayıcı madde atıldı. 
Önceki gece saat 20.30 
sıralarında kimlikleri be lirlenemeyen kişilerce atılan patlayıcı madde Sefarethanede maddi hasar meydana getirdi. 


Ankara Devlet Mimarlik Mühendislik Fakültesi önünde iki gün önce meydana gelen silahlı çatışma sırasında yaralanan polis memuru Hasan Aydoğan tedavi görmekte olduğu 
Tıp Fakültesi Hastanesin- de öldü. Aydoğan'ın ceпалем! doğum yeri olan İzmir'e gönderildi 


Küçükesat Seyranbağları Semtinde önceki gün üzerlerini aramak isteyen polise silahla karşı koydukları iddiasıyla arananlardan Sadık Akbaş adlı kişi dün polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı. 


Emniyet o Müdürlüğü yetkilileri yakalanan sanığın üzerinde bir adet tabanca ile dokuz mer- mi bulunduğunu belirt- 


lun dışından silah sesleri Lİ 
18.30 HABERLER 
18.35 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 19.00 MİNİK DÜNYA 
19.30 Köy KAHVESİ 
1950 yılından bu yana varolan Pancar Üreticileti İstihsal Kooperatiflerinin Türkiye tarımındaki yeri, sorunları tartışılacak. Programa konuk olarak Alpullu, Dinar, Sakarya, Erzurum, Amasya ve Elazığ'dan gelen şekerpancarı üreticileri ile Pankobirlik ve Şeker Şirketinden birer yetkili katılıyor. 
20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 4 
Osman'ın oğlu adlı bölüm yayınlanacak. Küçük İzleyicilerin okul ve çalışma konusundaki sorunları ele alınıyor. 
21.20 LİKYA'NIN SÖNMEYEN ATEŞİ (2) Filmin ikinci bölümü yayınlanacak. Yönetmenliğini Süha Arın'ın yaptığı film Anadolu insanı- nın uygarlık üretiminde bir başka durak olan Likya Uygarlığını yansıtıyor. 
21.50 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 22.20 TV'DE TÜRK SİNEMASI(AĞIT) Yılmaz Güney'in 1971'de yönetip başrolünü oynadığı, diğer rollerini de Hayati Hamzaoğlu, Sermin Hürmeriç ve Bilal İnci'nin paylaştıkları bir yerli film. Yılmaz Güney, bu filminde Güney Doğu yöresinin gerçeklerine eğilmeye ve kaçak- 
„ШК yapmak zorunda bırakılan yoksul köylülerin yaşamlarını anlatmaya çalışıyor. "Ağıt", 
1971 Adana Altın Koza Türk Film Festivalinde 
en iyi film, senaryo, yönetmen ve görüntü yönetmeni ödüllerini almıştı. 
24.00 HABERLER 


tiler. 


ТЕТІ 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Türküler Geçidi 09.20 Dilden Dile 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.20 Şarkılar 


TRT2 


16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 21.02 Şarkılar 

22.35 Çeşitli Müzik 
23.40 Türküler 

00.02 Geçe Konseri 
01.00 Kapanış 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 

10.30 Kadın Sanatçılarımız 11.00 Türküler 

12.00 Dünya Folklorundan 12.20 Şarkılar 

12.45 Bir Pınar ki 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların İçinden 


16.20 Arkası Yarın 
16.40 Hafif Müzik 
16.45 Ses Ustaları 
18.15 Günlerle Gelen 
19.30 Hafif Müzik 
20.30 Küçük Konser 
21.00 Sanat Olayları 
23.00 Çağdaş Türk Sanat Müziği 
23.35 Saz Eserleri 
23.55 Kapanış 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 

10.00 Çeşitli Sololar .10.30 Ülkeler ve Müzikleri 12.06 Sizin İçin 

Seçtiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


13.00 Konser Saatı 

15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 

19.00 Akşam Konseri 
20.30 Caz Müziği 

21.00 Solodan Orkestraya 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: САМЕЈА 


MALAY Y A'DA 
Kernek Semtinde Yusuf Cam adlı işçi kimlikleri belirlenmeyen kişilerce önceki gece tabanca ile vurularak öldürüldü. 
İZMİR'DE 
Ege Bölgesi Ekmek İşverenleri Sendikası Başkanı Mehmet Ali Yolgörmez'e ait bir süper market gece kimliği saptanamayan kişiler tarafından soyulmak istendi. 


DİYARBAKIR'DA 

Diyarbakır'da tabanca ile vurulduğu belirlenen bir genç ölü olarak bulundu. Adliye yakınlarındaki bir bahçede ölü olarak bulunan 
21 o yaşındaki Ali Baytur'u vuranların kimliklerinin saptanamadığı bildirildi. 

SARAYKÖY'DE 

Büyükmenderes Neh rinden önceki gece kim liği belirlenemeyen bir erkek cesedi çıkarıldı Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. 

MERSİN'DE 

Mersin'in Zeytinlibahçe Caddesinde durumlarından şüphe edilen iki kişi dört dinamit lokumu ve fünyesi takılı iki patlamaya hazır bomba ile yakalandılar. 

Yakalanan sanıklardan Abdülvahap oKahraman' 
m sağ görüşlü Mustafa Kemal Karataş'ın ise sol görüşlü olduğu bildirildi. 

BURSA'DA 

Bir şirkete ait çalıntı bir çekle Vakıflar Bankası Kadıköy Şubesinden 
400 bin lira, Bursa Şubesinden de 1 milyon 
600 bin lira çekildi. 

Mart ayı sonunda meydana gelen olay iki gün önce ortaya çıkarıldı. 
Olayla ilgili olarak Karadeniz Ereğli'sinde bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 


‚ 


Alyanak 2450 CHP'liye iş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Başkanlığa seçildi. Genç 


grubunun divan adayı Mahmut Türkmenoğlu idi. Alev Coşkun daha 


sonra yaptığı kısa konuşmada Türkiye'de uluslararası tekellerin başka ülkelerde tezgahlandığı ve Şili'de  Pinoşe'yi işbaşına getiren karanlık se- 


naryoların uygulanmak istendiğini söyleyerek hükümetin, 6 milyarlık 


bölümü hemen ödenme- si gereken 12 milyar dolarık bir dış borç devralarak işbaşına geldiğini tekrarladı. 

Daha sonra faaliyet raporunu okuyan Haluk İrtegün , İzmir'de ilk kez bu kadar uzun bir süre feshedilmeden, düşürülmeden görevde kalabilmiş bir yönetim olmaktan gurur duyduklarını söyledi. 

Eleştirilere geçildiğin- de söz alan İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak Merkez İlçe Yönetiminin saydığı başarıların belediyenin çabasıyla gerçekleştiğini söyleyerek; eski yöneticiler ve merkez grubun milletvekili ve bakanlarını eleştirdi. 

Alyanak yaptıkları işleri anlattığı konuşmasında belediyeye 2000 biletçi ve 450'si de su fabrikasında işçi olmak üzere 
2450 personel alınacağını, bunun CHP delegeleri yararına kullanılması aleyhinde propaganda yapıldığını belirterek şöyle konuştu: 

“Ne istiyorlar yani, CHP'ye her gün küfreden AP'lileri mi alalım belediyeye? MHP'lileri, MSP'lileri mi alalım, bunu mu istiyorsunuz? Kimden yanasınız, Elbette CHP'lileri alacağız, delegeleri alacağız." 

Alyanak'ın bu konuşması, merkez lehine oy 


Apaydın... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Orhan Apaydın, dün yaptığı yazılı açıklamada, basın suçlarında Ya- 
«zı İşleri Müdürlerinin obiektif ceza sorumlulugunu öngören yürürlükteki Basın Yasası hükmü- nün. değiştirilmesine -ilişs kin rm Adale KO misyonunda”Kabul edildiği biçimi ile dayandığı gerekçeden ve amacın- dan uzaklaştırıldığını belirtti. 

Orhan Apaydın açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Millet Meclisi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlerinin objektif sorumluluğunu yine kabul etmekte, ancak özgürlüğü bağlayıcı ceza türünü 
100 bin Türk lirasına 
kadar yükselten ağır para cezasına dönüştürmektedir. Bu para cezasıyla basın emekçileri özgürlüklerinden yoksun kalmak yerine, altından kalkamayacakları parasal yükümlülükler altına sokulmakta, ödeyememe durumunda ise gene cezaevlerine kapatılmak tehlikesi ile başbaşa bırakılmaktadır. Bu açılardan Adalet Komisyonu metni, Yazı İşleri Müdürlerinin objektif sorumluluğunu koruyarak, Anayasaya aykırılığı ortadan o kaldırılmamakta, ayrıca ceza müeyyidesini parasal türe dönüştürerek, basın özgürlüğünü zedeleyici, fikir emekçisi Yazı İşleri Müdürlerinin ağır biçimde ezen bir nitelik taşımaktadır. Millet Meclisi Genel Kurulunun, Adalet Komisyonu metnini Anayasaya ve sosyal adalet ilkelerine uygun yönde de-Biştirmesini temenni etmekteyiz." 

BASIN AFFI 

Ceza yasalarında yer alan anti-demokratik hükümlerin uygulanması ile çok sayıda yazar ve basın mensubu hakkında fikir suçlarından dolayı ceza kovuşturmaları yapıldığını ve halen cezaevlerinde fikir suçundan hükümlü kişilerin bulunduğunu belirten Apaydın, bu konuda şunları söyledi : 

"Bu bakımdan genel bir basın affı çıkarılma 


5! zorunludur. Ba sın Yasası değişikliği önerisine eklenecek ge- 


çici bir madde ile basın 


м, 
Sarıoğlu... 
(Baştarafı 1. Sayfada) yapan kişilerin kimler olduğunu sordu. Ѕагюфlu, "TKP-TİP ittifakını sağlayan (o milletvekilleri kimlerdir?" o sorusunun da yanıtlanmasını istedi. 


MERKEZ а 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


——— — 


affının gerçekleştirilme- si de mümkündür. Yazı işleri müdürlerinin durumlarının görüştürülmesi sırasında verilecek bir önerge ile basın affı sağlanabilir." 

Giri від 

ZBMİYETİNİN 
| AÇIKLAMASI 

Gazeteciler Cemiyetin: 
ce yapılan açıklamada da Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa önergesinin, Anayasaya aykırılığı gideremediği belirtildi. 

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Basında sorumluluk ilkelerini yeniden düzenlenirken, genel bir basın affına açıkça yer verilmemesi de önemli bir eksiklik olmuştur. Basın yasasına eklenmesi öngörülen geçici 4.madde bu amaçla yeniden düzenlenmelidir." 


° 
Pakistan 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


8 Nisan akşamı bir bil- 


diri yayınlayan Kabil radyosu, Afgan üniforması giymiş "РаКїзїап' 


h askerlerin" sınırı geçerek dört Afgan mevziine saldırdığını haber verdi. 
Radyoya göre Afganistanlı askerler karşı hücuma geçerek Pakistanlı askerleri püskürttüler ve ağır kayıplar verdirdiler. 
Radyo, Pakistan yöneticilerine, iki ülke arasında barışın sürdürülmesini engelleyebilecek bu tip saldırılar hakkında sert bir uyarıda bulunduğunu bildirdi. 


kullanacak delegeleri iş vaadiyle kazanmak istediği şeklinde yorumlandı. 

Eleştirilerin sonunda Alyanak'ın kendisi hakkındaki eleştirilerini cevaplamak üzere söz alan Kültür Bakanı A. Taper Kışlalı, Bakanlığının İzmir'deki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Daha sonra yapılan oylamada 550 civarında oy kullanıldı ve merkez adayı liste 100 farkla seçimi kazandı, 

İzmir Merkez İlçesine seçilen yeni yönetim şu kişilerden oluşuyor: Haluk İrtegün (Başkan), 


Hasan Zerek, Kamuran Gülbastı, Nazmi Aslan, Hasan Balbay, Savaş 


Ekin, Solmaz Gezgin, Kemal Ertün, Akın Toktaş. 

İhsan Alyanak, mahalle delegeliğine olduğu gibi il delegeliğine de merkez listesinden seçilebildi. 

Karşıyaka İlçe Kongresinde ise, delege seçimleri sırasında elenen yüzlerce partilinin yuh sesleri arasında Yüksel Çakmur divan Başkanlığına seçildi. Karşıyaka'da, Çakmur'a karşı Genç grubunun Baykal'a yakınlığı ile tanınan Ekrem Bulgun'u aday çikarması ilgi ile karşılandı. 
Kongrede ilgi çeken bir diğer nokta da bir süre önce Topuz grubuyla ittifak kuran Semih Eryıldız ekibinin de Genç'in delege listesinde yer almasıydı. Böylece bütün bu gruplar merkeze karşı birlik oldu. İlgililer bu birliğin Genel Kurul saflaşmasında ortaya çıkacak durumu yansıttığı noktasında birleşiyor. 

Öte yandan bugüne kadar İl Başkanlığı için Sedat Öktem ve Emin Büyükşeref üzerinde kulis yürüten Genç ekibinin birdenbire Ekrem Bulgun'u il başkan adayı çıkaracağı söylentileri dolaşmaya başladı. Ancak ilçe kongrelerinin sonuçları bu türden haberlerin aktüel özelliğini kaybettirdi. İzmir'de en büyük ilçeleri olan Merkez ve Karşıyaka ilçelerini Mer- 
,kezcilerin kazanmış ol- 


İl Başkan adaylarının hēvesini . kaçırırken, merkezci ekip içinde Sedat Akman yerine adaylığı düşünülen Ahmet Düzovalıların da çekilmesine yol açacak şartları oluşturmaya başladı. 

Kongre sonunda seçilen Karşıyaka İlçe Yönetimi şu kişilerden oluşuyor: Cahit Gündüz (Başkan), Nezir Karadeniz, Nuri Yücel, Yıldırım Ak, Vural Güçhal, Kadir Onur, Abdullah Kaçmaz, Turgut Urhan, Fariz Polat, Ahmet Duacı, Ahmet Ersoy. 


Evren... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


üzere Bağdat'a gidecek. 

Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evran'in Irak'taki temasları sırasında sınır- daki olaylara karşı önlem ler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları üzerinde durulacağı bildirildi. 


ааа 
MİT mensubu... 
(Baştarafı 1. Savfada) Savaşman hakkında karar duruşması dün yapıldı. 

Genel Kurmay Askeri Mahkemesi Savaşman hakkında 17,5 yıl ağır hapis cezası vdrdi. 

Öte yandan Sabahattin Savaşman'ın avukatları Genel Kurmay Askeri Mahkemesinin kararına itiraz ederek askeri yargıtaya bir dilekçe ile başvurdular. 


T6B-DER Mersin Şubesi seçimlerini Halkçı Eğitimciler kazandı 


MERSİN( ÖZEL) 


TÖB-DER Mersin Şubesi Kongresi 7 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Kongreye Halkçı Eğitimciler, Birlik Dayanışma, TİP-TSİP-Kurtuluş ve Devrimci Yol grupları katıldı. Yurtsever Öğretmen grubunun desteğiyle Halkçı Eğitimciler kongreyi tek başına kazandılar. 


NN 


7 Kardeşim 


BORA”... 


doğumunu dostlara müjdeleriz. 


Ablası 
Şalak BUZKURU 


ANINMANZ 


NANA 
ККЕ 


NN 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiy&t Bad. 32/8, 

Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25 25 54 
ADANA BÜROSU: Alatürk Cad. 113. Sok 

Seter İş Hanı, Kat: 3 No: 16, Tel: 17 493, 


Mesude ERSİN 
Пан URKMEN 
Utuk SANDIKÇI 


AA 


NANAN 


GA MMNŞ 
@ Yeğenimiz Й 
/ f 
/ BORA”. / eğ 
/ müjdeleriz 
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ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 


Tel: 


Demirel, "değerlendirme yapacağız” diyor 


(Bastarafı 1. Sayfada sa, hükümet var denir mi?" diyen Demirel, zama, kuyruğa, zulme, yokluğa evet mi diyeceğiz?" diye soruyordu. Hükümetin anarşiyi önlemede yetersiz kaldığına da değinen Demirel, “Turgutlu'da olay çıkacağını önceden bildirdik, dikkat çektik. "Ата tedbir alınmadı. Malum olaylar çıktı. Yapanın yanına kâr kalıyor. Bunlar anarşiyi önleyemezler, bunlar anarşinin babasıdırlar"' dedi. 

Demirel, "Memlekete, millete, devlete ne olursa olsun, ama Türkiye'nin hiç bir yerinde varlığı görülmeyen hükümete bir şey olmasın diyenler ağır vebal altındadır. 
Tekrar ediyorum, bunlar milletin değil, Ankara'nın hükümetidir. Koltuk satıp hü- 


kümet kurulmaz. Çıkıp biz milletin hükümetiyiz desinler, diyemezler"' dedi. 
meydanlardaki 


Sözü kalabalığa getiren Demirel, 

"Millet eğlenmek için toplanmıyor .meydanlara" dedi. 

Demirel, "Toplanan kalabalık erken seçim istiyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna şöyle cevap verdi: 

"Kalabalığı galeyan o olarak değerlendiriyorum. Meclis kürsüsünde konuşturmazlar. 
108 kişinin öldüğü Kahramanmaraş olayları 
ile ilgili 20 dakika konuştururlar. 21 dakika konuşturmazlar. Ama milleti, meydanları elimizden alamazlar. (o Toplasınlar milleti konuşsunlar. Millete ne diyecekler? Sizin vermediğiniz hükümeti biz zorla aldık mı diyecekler. Ülkeyi kan denizine çevirdik, yokluğa, kuyruğa buladık, ne iyi ettik mi diyecekler?" 

Yolda gördüğü her kuyruğa laf atmadan geçemeyen Demirel "Bakın nasıl belli oluyor. Halk Partisi'nin Türkiye'i idare ettiği" diyor. 

Demirel tamamlıyor: 

"Memleketin kaybedecek vakti yoktur. 
15 ayda yapılanlar 10 senede silinmeyecek 
zararlar verdi. Geziden sonra AP'nin kurulları toplanacak, değerlendirme yapacaklar. Memleket böyle devam edemez. Kimse bunu kabul etmez. Şimdi de valileri koordine etmek istiyorlarmış. Bu, kumanda zincirini biraz daha uzatmaktır,. Bu yürümez. 
Eğer eyalet kurmak istiyorlarsa o başka. O da kanun değişiklikleriyle gerçekleşecek bir iş değildir. Hiç bir il, il olmaktan vazgeçmez." 


otobüste özel sohbetini şöyle 


Ыт soracağız' şeklinde 


Baştarafı 1. Sayfada) konuşmuşlardır"' dedi. 


ADANA EMNİYET 


MÜDÜRÜNÜN Demirel duruma itiraz 


ması, muhalif gruplardaki , 


AÇIKLAMASI 


Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, dün Adana Havaalanında 


Demirektişwe0 AP'lis parla! “üçörler ` menterle; kehdisisdtâstnda mk İNE basın тепзир- 


geçen olayla ilgili olara 


с ir 
“Bize yardımet өр, АМ" 4}, 


nı rica ettim. Beni muhatab almamalıydılar" şeklinde konuştu. Yurdakul bu arada, "Aralarında sayın Esat Kıratlıoğlu'nun da bulunduğu bazı parlamenterler, 'sıkıyönetime uymayız. Sıkıyönetim kim oluyor, bunun hesa- 


etti, Bunun üzerine sıkıyönetim yetkilileri çevre- deki emniyet kordonunu biraz geri aldılar, 

Daha sonra parlamendışındaki heyet 


rı üstleri aranarak uçağa ındılar, 

Emniyet yetkilileri bütün bu önlemlerin 
Adana'da son zamanlarda artan şiddet eylemleriyle alındığını söylediler. 

Demirel ise uçakta da bir basın toplantısı yaparak bu uygulamayı protesto etti. 


Dogu illeri valileri 14-15 Nisanda toplanacak 


BURSA (THA) 

Bursa'da bulunan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Doğu illeri valileri toplantısının 14-15 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 

Bir gazetecinin sorusu üzerine konuşan Hasan Fehmi Güneş, Doğu illeri valiler toplantısının 14-15 Nisan tarihleri arasında Van da yapılacağını bu toplantıya 
14 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komu- 


tanlarının katılacağını söyledi. 
"Doğu illeri valiler 


toplantısında, Doğu'daki bölücülük faaliyetleri de ele alınacak mı?" şeklin- deki bir soruya da Gü- 


neş şu karşılığı verdi: "Doğu illeri valiler toplantısında bölücülük 


faaliyetleri de ele alınacaktır. Ancak bu sorun Marmara Bölgesi valiler toplantısında da görüşülmüştür. o Bölücülük faaliyetlerini Türkiye' nin genel sorunları içindeğerlendirmek gereir." 

İçişleri Bakanı H.Fehmi Güneş dün Bursa Valiliğini, Cumhuriyet Savcılığını, Belediye Baş- 


kanlığını ve Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü onezarethanesini de gezen Güneş, işkence iddialarını boşa çıkarmak amacıyla sanıkların sorgulamaları sırasında video teyp kullanılmasını istedi. 

Güneş,ayrıca, şehit ailerinede48 maaş ikramiye verileceğini, emniyet örgütündeki bazı disiplinsizlikleri gidermek için yeni önlemler alacaklarını ve anarşiye karşı yeni önlem paketi yasallaştığı takdirde polise daha geniş hareket imkanı verileceğini söyledi. 


Ankara'da öğle tatili 13.00-14.00 


arasına alındı 
ANKARA (AA) 
Ankara Belediye Meclisi, Belediye sınırları içerisindeki işyerlerinde, öğle dinlenme saatlerinin 


13.00—14.00 arasında uygulanmasını kararlaştırdı. 

Belediye Meclisi'nin 


28 Mart tarihinde aldığı 
karar dün yürürlüğe girdi. 


6 Frankfurt М/Т 


0611/74 70 38 


11 гие Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


DÖRT KALEM LASTİK KONVELÖR BANDI SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1— KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 

2— İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat:4-5 deki Mümessilliğimiz. 

3— ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 18 Nisan 1979 günü saat: 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları Ilan olunur. 


(Basın:12728—35) 


YURT DIŞI BÜROLARI: 
FRANSA 


BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 
1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 

= 215 4060 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 47 61 


. 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 

| (V.D) 
Lozan 


. Sinemasında , 


Güney Avrupa 
Müttefik 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Shear, komutanlarla görüştü 


ANKARA (AA) 
Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harold Shear Ankara'daki temaslarına dün başladı. Oramiral Shear sırasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Kuvvet Komutanlarını ziyaret etti. 


CHP kaynıyor... 


(Baştarafı 1. Sayfada) minin adayı Mustafa Tek Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. 

Kırıkkale'de TKP yanhları önceki gün Uğur ayrı bir gençlik kurulu kongresi yaptılar, sadece 50 üyenin katıldığı ve geniş polis önleminin alındığı kongreye hükümet komiseri katılmadı. Kongrede TKP'li Malik Ejder Coşkun seçildi, ne var ki gerek CHP Genel sekreter yardımcısı ve hükümet komiseri kongrenin yasal olmadığını belirttiler. Bu durumda Mustafa Tek 
CHP Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığına geldi. 

AYDIN'DA 

CHP Aydın Merkez 
İlçe Kongresi de sonuçlandı. İlçe Başkanlığını Merkezcilerin adayı Ümit Altuner kazandı. 

Oldukça tartışmalı pegen kongrede Merkez 
Içe Başkanlığı için üç aday çekişti. Adaylardan Ali Riza Özdemir'i İlerlemeciler, Kadir Şilit'i de Dev-Sol'cular desteklediler. 

İlerlemecilerin adayı 
Ali Riza Özdemir 208, Dev-Sol'un adayı Kadir Şilit 80 oy alırken, merkezcilerin adayı Ümit Altuner de 224 oyla merkez İlçe Başkanı seçildi. 

CHP ilçe seçimlerinin en ilginci, bugün sonuçlandı. Baykalcıların yö- 


.netimde--bulunduğu—An- — 


talya Merkez İlçe seçimlerini Genel Merkezciler 258 oyla kazandı. 
Baykalcılar 188 oy aldı. 
KURULTAY 
24 MAYISTA 

CHP'nin 24 Kurultayı- nın 24 Mayıs Perşembe günü başlayacağı ve üç gün süreceği bildirildi. 

CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre dai- mi kütüklerin hazırlanması amacıyla ertelenen 
24  Kurultaya çoğunluğu Sosyalist Enternasyonal üyesi 120 kadar yabancı parti temsilcisi konuk olarak çağrıldı. 

CHP KARADENİZ 

EREĞLİ İLÇE 
SEÇİMLERİ 

CHP Karadeniz Ereğlisi ilçe seçimlerini İbrahim Necati Günay kazandı. 

'TKP yanlısı eski yönetimin Kongreye katılmadığı görüldü. Bu arada 
TKP yanlıları derneğin mühürü ve defterlerini yeni yöneticilere vermedi. 


Kipriyanu... 


(Baştarafı 1. sayfada) lumu Lideri Rauf Denktaş'ın her zaman olduğu gibi, buluşmadan memnunluk duyacağını ve bu buluşmanın iyi sonuçlar vereceğinden umutlu olduğunu belirtti. 

WALDHEİM 

NEW YORK'A 

DÖNÜYOR 


Toplantıyla ili bir açıklama yapmayan 


Waldheim ioplantı sonunda Alman Televizyonunun, gelişmekte 


olan ülkelerle Batılı gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl olması gerektiği üzerine bazı sorularını cevapladı ve uçakla New York'a hareket etmek üzere toplantı yerinden ayrıldı. 

KİPRİYANU ZİRVEYİ 

KABUL ETTİ 

Öte yandan Atina'da Karamanlis-Kipriyanu görTüşmesi devam ederken 
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis Zürih'te bulunan Kurt Waldheim ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi; 

Rum kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu görüşme sırasında Rum tarafının Oo Denktaş-Kipriyanu görüşmesini kabul ettiğini Waldheim'a resmen bildirdiği açıklandı. , 


Yurt içi 


> 108TI. (1 Aylık) 
320 TI, _ (3 Aylık) 
645 ТІ. (6 Aylık) 
1290 ТІ. (1 Yıllık) 


——— 

Çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye воrun. Eğer çocuk küçükse ya dondurmacı ya da çikolata satan bir bakkal olmayı tercih eder. 
Biraz daha büyüyüp parayı öğrenmeye, aklı ermeye başladı mı da, ya doktor ya da vali olmayı düşünür. İnsan büyüdükçe bu özlemler ve tercihler de değişiyor. Mesela bazı açıkgözler olmadık meslekler icat ediveriyor. 

Televizyonda izledik, (odosçu olmak kimin aklından geçer şimdi. р А 

Son günlerde еп revaçtaki mesleklerden birisi de parti delegeliği. Hele bu işi bir de iktidar partisinde tutturabildiysen köşeyi döndün say. 

Peki ama her partinin ayrı bir siyasi çizgisi var, her adamı yapmazlar ki diye düşünülebilir. 
Ancak işin ilmini bilirsen siyaset, görüş, felsefe hiç de sorun değil. 

Bir defa şunu bilmek ve iyice ezberlemek gerekiyor iyaset başka şey, politika başka şeydir." Günün politikasını kavradın mı mesele hallolmuş demektir. Ondan sonra beğendiğin siyaseti savunmanda hiç bir mahsur yoktur. İster İlerlemeci ol, ister Tekoşinci, ister TİKKO'cu. İstersen Öncü Gerilla ol. Yeter ki seni listesine alanların çizdiği politikaya karşı çıkma. 

CHP İzmir Merkez İlçe Kongresinde kuli- si izliyoruz. Eski bir arkadaşla karşılaşıyor sohbete başlıyoruz. Arkadaş partide delege olmuş,yakasına koskoca altı oklu kartı takıp oy kullanmaya gelmiş. Kolunda da görevli bantı takılı. Laf arasında durmadan saatine bakıp "Yahu amma da uzadı" diye kıvranıyor. 
Merak edip acelesini sorduğumda bir de ne duyayım. Meğer adam Halkın Kurtuluşu'nun mitingine katılacakmış. Görevli olduğu için kongreden ayrılamadığına yanıyor. 

"Yahu kardeşim, sen CHP'li değil misin, ne işin var orada?" 

Gerine gerine cevap veriyor. Hayır ben СНР' li değilim, ben Halkın Kurtuluşu'nu savunuyorum, 

Peki burada Ecevit'i alkışlamaktan avuçların kızarıyor. Mitingde nasıl bağıracaksın, "Kahrolsun Faşist Diktatörlük" diye?. 

Buradaki politika gereği. O benim siyasi görüşüm, Benim burada aldığım görevden arkadaşlarımın da haberi var. Bu yüzden siyasi bir sakıncası da yok. 

Arkadaş orada oluşunun sebebini de açıklamakta sakınca görmüyor. Bir sürü yoldaşı boşta geziyormuş, bunlardan birkaçını işe sokturur- sa kötü mü olurmuş yani? 

Kongre salonunda İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın sesi yükseliyor. Alyanak bağıra çağıra belediyeye 2000 biletçi, 450 işçi alacağını ilan ediyor ve alacağı kişilerin de "Her gün CHP'ye küfreden AP'lilerden MHP'lilerden ve MSP'lilerden değil, basbayağı CHP'lilerden 


ve de gayet tabii ki delegelerden olacağını" söylüyor. Bu açık iş teklifi karşısında samimi kaç delegenin aklı karışır bilinmez ama, bu işin erbabı olanları da acaba Alyanak'a mı dönsem diye de düşündürmeden edemiyor. Alyanak, Ecevit'e küfredenleri işe almayacağım diyedursun, burnunun dibindeki İGD'li. danışmanın: dan sabah akşam Ecevit'e ettiği küfürden паsıl habersiz ise, merkezcisi de görevli kolluğu taktığı adamının Alyanak'ın iş teklifini hesapladığından ve kongreden çıkıp mitingde hükümete karşı "Kahrolsun" diye bağırdığından habersiz. 

Haberi olsa ne değişir ki. Onun da hesabı kendine göre. Köprüyü geçene kadar dayı dersin, olur biter. 

İşte CHP'nin derdi... Parti içinde cirit atan 72.5 fraksiyonu nasıl CHP'nin derdi ilgilendirmiyorsa, CHP yöneticilerini de ne yazık ki milletin derdi ilgilendirmiyor. 

Öyle olmasaydı, CHP gibi bir partide Kırk Haramilerin ne işi olurdu? 


х MHP” nin AA hakkındaki 500 bin liralık tazminat istemi reddedildi 


ANKARA (AA) 

Bir süre önce Anadolu Ajansının yayınladığı “MHP yanlısı gençlerin Elazığ'da Hazar Gölü kenarında silahı eğitim 


5 
yaptıkları" yolundaki sel beri üzerine MHP'nin açtığı 500 bin liralık .а2- minat davası mahkeme di tarafından reddeildi. 


Üç ilçede özel sektöre ait linyit | М ocakları devletleştirildi 


BURSA(THA) adı altında yeni bir müessese kurulduğu açıklandı. ` 

Orhaneli, Keleş ve Üç ilçedeki özel sek- | Mustafakemalpaşa | İlçe- tör tarafından işletilmek- 


lerindeki özel sektöre ait Linyit işletmeleri devlet- 


te olan linyit ocakları bir süre önce çıkan yasa uya- 


leştirildi. , Bursa'da da rınca (devletleştirilerek ` Türkiye Kömür İşletme- yeni kurulan Orhaneli lerine (TKİ) bağlı O.han- o Linyitleri İşletmesine eli Linyitleri İşletmesi o devredildi. Í 


AP izmir Gençlik Kolları Başkanlığına Karaoğlu seçildi 


İZMİR (ÖZEL) 
Bir süre önce Yorgan- 


ile 


tanınan Hür Genç taraftarlarının 


destekle- ` 


coğlu Başkanlığındaki diği, aday Mustafa Orgun П Yönetiminde AP İl başarı gösteremedi. De- | Gençlik Kolları Baş- mirel'in "Dışa dönük mükanlığına müteşebbis cadelenin esas alınması" 


olarak atanan Aydoğan isteğine uygun olarak tar- 


ABONE ÜCRETLERİ 


Karaoğlu Pazar günü yapılan kongre sonunda yeniden başkanlığa seçildi. 


Kongrede Karaoğlu'na karşı MHP'ye yakınlığı 


tışmasız yapılan kongre sonunda AP İzmir İl Gençlik Kolu yönetimi- ne Parti içinde yenilik taraftarı olan Karaoğlu' nun ekibi seçildi. 


Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor 


АМКАВА(АА) 


Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Adam Malik, Başbakan Bülent Ecevit'in davetlisi olarak 12 Nisan günü Ca-Кеса Чап Ankara'ya gelecek. 


Endonezya'nın uzun yıllar dışişleri bakanlığını 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) y 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar * 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 

È * (Yayın Say tasıma) Doğum, Evlenme,Ölüm( 5 Sm.) 350 lira Küçük İlanlar 


yapan, bir süre de Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlığını yürüten-Adam Malik'in Türkiye'yi ziyareti 15: Nisana kadar sürecek. Endonezya Cumhurbaşkanı yardımcısı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınacak. 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira, 


22340-380 ` 


(Kelimesi) Sira 
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